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aç 


Bakanlar Kurulu bugün toplanarak hangi illerin Sıkıyönetim alanına 


gireceğini görüşecek Sıkıyönetim 


Bazı Doğu illeri 


için bazı van sorunları göze alabilen siyasi liderlerin hak ettiği bir sıfattır" 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Londra'da uzmanlık eğitimi gördükten sonra Türkiye'ye dönüşünde eşi Nilüfer Yalçın' ın yönetimindeki forum dergisinin yazı 

(Devamı Sa.7, Sü.9'da) 


HABER MERKEZİ 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim Üyelerinden Profesör Aydın Yalçın, aylık Mey- dan dergisinde, Başbakan Bülent Ecevit'e hitaben bir açık mektup yayınladı. 
Yalçın, açık mektupta bugünkü hükümet formülünün artık yürümediğini belirterek, bir büyük koalisyon fikri konusunda çalışmalar yapılmağı için imkan tanınmasını istiyor. 
Açık mektupta, CHP- 


"Doğu'da aramalar sırasında halka baskı yapılmamalı” 


alınıyor 


© Toplantıda ayrıca “bölücülük” 


konusunun gerekçeler arasına katılması meselesi de ele alınacak 


Timurağaoğlu 


ANKARA (ÖZEL) "Doğuda ve güneydoğuda sıkıyönetim dın , MSP Mardin Milletvekili Abdülkadir Ti-  şındaki illerde vatandaş yerli yersiz baskı- © "Bölücülük” meselesine açıklık (Devamı Sa, 7 Sü. 5'de) murağaoğlu Millet Meclisinde gündem dışı larla karşılaşıyor. Köylerde hergün aramalar kazandırılması bekleniyor 


yapılıyor. Bu kanunsuz baskılara son verilmelidir", 

Timurağaoğlu ayrıca doğu ve güneydoğğu sınırlarındaki mayın ve tel örgülerin kaldı- 


yaptığı konuşmada, doğu ve güneydoğu Anadolu'da silah ve suçlu arama sırasında halka karşı uygulanan baskılara son verilmesini istedi. 


Yugoslavya'da 


© Milli Güvenlik Kurulu da aynı konuyu 80 bi In ınsan 


görüşmek üzere 


'Timurağaoğlu, özellikle son günlerde rılmasını, mayınlı toprakların, halkın kulla- n sıkıyönetim bölgesi dışındaki illerde baskıla-  nabileceği elverişli alanlar haline getirilme- 24 Nisanda toplantıya çağrıldı . 
rn voğunlaştığını belirterek, şöyle dedi: sini istedi. © AP'nin bu konudaki tutumu gelecek evsiz kaldı hatta başında belirlenecek DIŞ. HABERLER eyni m 
Çiğli suikastı davasında ANKARA(ÖZEL) Yugoslavya'nın Kara- 


Doktor Konuralp: Raporumu 


eğiştirmem için baskı yapıldı” 


6'ların muhtırasındaki isteklerin Hükümet tarafından obenimsenmesindeh sonra Bakanlar Kurulunun bugün toplanarak sıkıyönetimin genişletil- 


dağ bölgesinde Pazar günü meydana gelen depremden sonra önceki gün 
de Richter ölçeği ile 6 
şiddetinde yeni 'bir sar sıntı oldu. Yugoslav 


g mesi konusunu görüşece- i 3 yetkilileri, deprem soği bildirildi. nunda 80 bin kişinin ev- 

Sikiyönetimin sona er- 7 siz kaldığını açıkladılar. 
mesine bir hafta kala Yapılan açıklamaya gö 


yapılacak bu toplantıda özellikle hangi doğu illerinin sıkıyönetim bölgelerine dahil edileceği ü- 


DİSK Genel Sekreteri Işıklar, sıkıyönetimde sorgusu için beklerken: 


“100 bin kişiyi de hapsetseler 1 Mayıs'ı Taksim'de kutla yacağız” 


re, yeni sarsıntılar beklendiği için bölge halkının büyük bir kısmı halen dışarıda Halıyor. 


İZMİR(ÖZEL) zerinde durulacağı bil- = Gel i k ve giyeçiğli | avataninda li i DİSK G I Sekreteri! sim ct ek elle È 1 : yük iŞ C cek yardımına rağmen, Bülent JEcevit'e EE Oflu ismail ın (Devamı Sa. 7 Sü. 7'de) nedeniyle ene e re eri ka e E Ba) nen suikast girişimi sıra- © 2 in , ; i ; dindi yaralanan Mehmet cinayetlerini Londra” da Talabani r rm cC Çin-Vietnam sınır svan'ın ilk ameliyatını v nlıları ile görüştüğü yapan Devlet Hastanesi nı ıydı ya SE A drü j doktorlarından Osman en yakin ta i ileri sürülmüştü a ın a so us M a a a i I görüşmeleri Koningin, ÖNGEN gunku e İSTANBUL (ÖZEL) Soruşturma nedeniy. | Hanoi’ de başladı 


duruşmada verdiği ifadesinde İsvan'ın ilk ameliyatını yaptıktan sonra bazı kişilerin kendisine baskı; yaptığını belirterek şunları söyledi: (Devaını Sa. 7 Sü, 4'de) 


Şarkıcı 
Esengil trafik 


Şerafettin Elçi: "Yurtdışında hiç bir toplantıya 


DİSK Başkanlar Konseyi 
1 Mayıs'ı Taksim'de 


kutlama kararı aldı 


DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar hakkında İstanbul Sıkıyönetim Askeri Savcılığı tarafından TCK'nın 311. ve 312. 
maddeleri gereğince soruşturma açıldı. 


le Işıklar dün saat 13.30' 
da DİSK Genel Merkezi- nin Merterdeki binasın- dan alınarak Sıkıyönetime götürüldü ve ifadesi alındı. Geçtiğimiz Pa- 

(Devamı sa 7, sü.2'de) 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı Sinhua, Çin ile Vietnam arasındaki sınır anlaşmaz- 


a T n" lıklarının çözümü için, Siyonist egge katılmadım gormes din-i ania ġ 7 S M . e aşladığını bildirdi 

kışkırtmanın kazasında öldü Pa e ei Yazara hapis, yazı işleri müdürüne para cezası verilecek vietnam ar z i A B dirlik Bak. uzun süredir, Çin sınırın- son örneği HABER MERKEZİ Şerafettin. Elçi, RE da çatışmalar çıkarması 


İsrail desteğindeki Güney Lübnan’ da 

” Bağımsız bir devlet” kurulduğu acıklandı 


( Yazısı 3. sayfada ) 


zasında öldü. 


Semiramis Gazinosunda bir süre önce Oflu İsmail'in işlediği cinayetlere, sahnede bulunduğu sırada şahit olan şarkıcı Esengül, dün sabaha karşı Ataköy'de geçirdiği trafik ka- 


Fıratlı pasajı sahibi Mehmet Faruk Özfıiratlı ve Turan Yazıcı adlı şahıs saat 22.30'da, 34 PC 816 pla- 

(Devamı Sa. 7 Sü. 4'de) 


MHP yanlısı Oflu İsmail'in bir süre önce ıki kişiyi öldürdüğü olayın yakın tanığı olan Esengül korku içindeydi. 


Tarsus'ta komandoların 


önce tedavi amacıyla gittiği Londra'da Kürtçülükle ilgili bir toplantıya katıldığı yolundaki iddialar üzerine bir açıklama yaparak Londra ve Bonn' 

(Devamı sa.7, sü.8'de) 


TKP, 6'lar için 
“can düşmanımız” diyor 


HABER MERKEZİ 


Yazı işleri müdürleriyle ilgili tasarı mecliste kabul edildi 


ANKARA (ÖZEL) 

Yazı işleri müdürleri- nin başkalarının yazılarından dolayı hapis cezası yerine, para cezası ile cezalandırılmalarını öngören yasa önerisi, Millet Meclisinde değiştirilerek kabul edildi. Tüm siyasi 


Doğu Almanya'dan parti grupları tarafından 
7 w Lİ an mẹ yayın yapan Moskova benimsenen yasa önerisi, 
yaraladığı Yas yanlısı TKP'nin Sesi Senatoda da aynen kabul 
1 ar irgen O u Radyosu altı bakanın hü- edildiği takdirde kesinr kümete verdiği muhtıra leşecek. 
konusundaki 16 Nisan Yazarı çizeri belli yazı ( BASYA rA © Düzce Savcısı e Rize'de günlü yayınında altı ve resimlerde, yazı işleri Ki bakan için, "can düşma- müdürlerine sadece para Yardımcısı bir öğretmen nımız" diyor. Bu bakan- cezası verilecek. Ancak, Ae dh ları AP'nin hükümet yazarı belli olmayan ya-CHP-Sahte TKP bıçaklandı öldürüldü (Devamı Sa. 7 Sü. 3'de) (Devamı Sa, 7 Sü. 5'de) HABER MERKEZİ >i yie Tarsus'ta önceki gün koalisyonunun a ğı eski TİP İlçe Sekre e teri Yaşar Dirgen, kaldıiflası rıldığı hastanede kurta 


v p 
Doğu Perinçek 
E CEVİT, halkın kendisine açtığı en büyük krediyi bir yıl içinde yedi bitirdi. 
Hükümet nereden nereye geldi? Bir yıl önce arkasında halkın güç:lü desteği vardı. Bugün ise kolunu kıpırdatacak mecali kalmamıştır. CHP — sahte TKP koalisyonunun iflasıdır bu. Aslında sahtekarca "TKP" talbelası taşıyan Rus Beşinci Kolu, ne parlamentoda ne de hükümette resmen bulunmuyordu. Ama Türkiye'yi ,son hükümet döneminde,CHP'nin bu parti ile yaptığı ittifak yönetmiştir. Hükümetin temel siyasetlerinde bu ittifakın damgasını görebilirsiniz. 
Ecevit Hükümetinin ,sırtında sahte TKP kamburunu taşıdığı sürece, Türkiye'nin meselelerini (Devamı Sa.7, 


rılamayarak dün öldü 

Tarsus'ta önceki gün meydana gelen olaylarda önce MHP eski İlçe Başkanı Ahmet Yaşar Elbek iki kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. 

Daha sonra komandolar misillemeye girişerek 1966-69'larda TİP ilçe sekreterliği yapan diş teknisyeni Yaşar Dirgen'e Kent sineması yakınıdaki muayenehanesinde saldırdılar. 

Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Dirgen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak öldü. 

Düzce Savcı Yardımcılarından Şevket Dinç 

(Devamı sa.7, sü, l'de) 


üzerine 17 Şubatta başlayan Çin ihtar harekatı sonunda Vietnam, makamları anlaşmazlıkların barışçı yoldan çözülme- 

(Devamısa.7, sü,2'de) 


Fatma Nine: "Bu yolda 2 çocuğum can verdi.... Ya buraya üst geçit yaparlar, ya da beni de ezene kadar 


burdan tek bir araba geçmeyecek" diyor. 


(Fotoğraflar: Abdullah KURTAY) 


Şimdiye kadar 17 can almıştı 


İSTANBUL (ABDULLAH KURTAY) 

Piyalepaşa'daki Okmeydanı'ndan Dolapdere'ye 

inen yol, dün semt sakinleri tarafından "Can güvenliğimiz yok" gerekçesiyle, işgal edildi. 

Yeni açılan Okmeydanı-Dolapdere yolunda şimdiye kadar, 17 kişinin trafik kazasından öldüğünü belirten semt sakinleri, yetkilileri defalarca ikaz ettikleri halde, herhangi bir önlem alınmadığını belirterek, özetle isteklerini şöyle belirttiler. 


Okula giden çocuklarımız her an ölümle burun buruna. Okul dağılımında işimizi gücümüzü bırakıp, okul önünde bekliyor, çocuklarımızı almak zorunda kalıyoruz. Buraya en azından üç-dört üst geçit gerekiyor. Bunu sürekli belirttiğimiz halde, kimse kulak kabartıp, isteklerimizi dinlemedi. 
Eğer, çok yakın bir zamanda buraya üst geçit yapılmazsa, buradan tek bir araba bile geçirmeyeceğiz." 


19 Nisan 1979 


Kobus 


ANADOLU BASINI 


ax Tozanlı 
PE 


YENİ SES 


5.4.1979—CEYHAN 


Baraj yapımı, maden işletmeleri, sanayi kollannda ve daha bir çok konularda Avrupa, Asya ve diğer devletlerden yararlanmak gerektiğine inananlardanız. Bu güne kadar da yararlanma olmuştur ve de devam ettiğide bir gerçektir. 

Amma, Türk Gençliğinin Törenlerinin düzenlenmesinde, asla bir yabancının hele Bulgarlar gibi bir milletin bunu yapmasına izin verilmesine asla gönlümüz razı olamaz. 
Her ne kadar dünya milletleri ile dostluk ve Büyük Ata'nın "Yurtta Sulh , Cihanda sulh" prensiplerine bağlı bir devlet ve millet isekte, Ata'nın göz bebeği Türk Gençliğine emanet ettiği ve bu vesile ile de Türk İstiklâlinin ilk meşale ışıkları- nın yandığı 19 Mayıs 1919'ları unutmamak için Gençliğe bir sembol olarak bıraktığı 19 Mayıs Gençlik 


CORUM 


12.4.1979—ÇORUM 


Pazar gecesi izinsiz gösteri yürüyüşü yapan ülkücülerden birinin üzerinde çıkan belgeler, Çorum'un her mahallesinde 4'er kişilik, eylemleri yönlendirici illegal örgütler kurulduğunu ortaya çıkarmıştır. 


İzinsiz gösteri yürüyüşü yaptıkları için yakalanarak gözaltına alınan ülkücülerden İsmail Çabuk'un üzerinde, Çorum Lisesinde eğemenlik kurarak öğrencileri belli bir görüş doğrultusunda yönlendirmek, baskı unsuru yaratmak ve Çorum'daki komünistlerin tesbiti ile listesini çıkarmak için Almanya'dan gönderilmiş bir mektup bulunmuştur. 


2.4.1979—Ş.KOÇHİSAR. 


İlçemiz sağlık ocağı personeli sorunlarına çare bulunması yolunda kendilerine yardımcı olacak kimse bulamadıklarını belirtmekte, ufacık bir konuda herkes bizden şikayetçi.. 
Ancak sorunlar nereden kaynaklanıyor...? Çözümü için ne yapalım...? 
Diyen olmamaktadır, demektedir- 


.Sağlık ocağına ait ambulansların yapılmamasının, yada yapılmasının gecikmesinin, ilaç olmayışının, per- 


VARTO nun Sesi 


3.4.1979— VARTU 


Program gereğince Varto'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 
61 inci yıl dönümü, 31.3.1979 günü 
İlçemizde kutlama töreni gereği gibi yapılamadı. Program gereğince 
31 71879 günü sabahtan itibaren 
resmi ve özel binalar bayraklarla donatıldı. 

Saat 9.15'te Atatürk Büstüne kamu Kuruluşları okullar ve özel kuruluşlar tarafından çelenkler konuldu. Aziz Atatürk'ün manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda 


HALKIN SESİ 
L GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR J 


G.0.PAŞA İSTANBUL BİR SÜRÜ DERDİN ARASINDA 


SE DM Li 5 
; YEKSPRESER SESLENİYOR 


Gayret 
Anadolu 25 


Mayıs yaklaşırken 


Zr. Yük. Müh. M.Nedim Yüce 


Bayramı münasebeti ile her sene yapıla gelen Törenlerin düzenlenmesini Bulgarlar'a bırakmak ve onların uzmanlarınca düzene koyulmasına izin vermek, başta hükümet olmak üzere hiç kimsenin hakkı olmasa gerek. 


19 Mayıs, Türk Ulusunun Bagımsızlık tarihidir. Bu bağımsızlık'ın sembolü olarak Türk Ulusu yaşadıkça ve Türkiye Cumhuriyeti durdukça devam edecek olan Gençlik ve Spor Bayramı proğramlarını Bulgar uzmanlara değil, Türk Uzmanlarına ve Türk Bilginlerine vermek en iyi ve isabetli bir iştir... 


Türk Milletince yapılacak ayarlamalarda aksaklıklar dahi olsa, biz bu hali ile bile sembolümüzü kabul ediyoruz ve kimsenin yabancı gözü ile bakılmasına taraftar 


Ülkücüler Çorum'un her mahallesinde 4'er 


örgütler kurmuş 


Emniyet Müdürlüğü'nün dünkü basın bülteninde verilen bilgiye göre, İsmail Çabuk isimli ülkücünün üzerinde ayrıca, her mahallede 4'er kişilik timler kurulduğunu belirleyen bazı belgelerle, bu işle görevli kişilerin hazırladıkları raporlar da ele geçirilmiştir. 

Bulunan belgelerin değerlendirilmesi sonucu, İsmail Çabuk'un sağ görüşlü illegal bir örgüt kurmak suretiyle bölüçülük yaptığı ve Alevi-Sünni ayrımı yaratmaya çalıştığı anlaşılmış, sanık mahkemeye sevkedilmiştir. Ancak, mahkeme delil yetersizliğinden sanığı serbest bırakmıştır. 


Doğuma ebe bulunmuyor 


sonel ve malzeme bulunmayışının sorumlusu olarak biz gösteriliyoruz, diyen sağlık ocağı personeli daha sonra şöyle konuşmuşlardır: 


Sağlık ocağında bir ebe var, kadrolara defalarca yazı yazılmasına i rağmen atama yapılmıyor. Hemşireer; ler doğum yaptırıyor, İlçenin ileri gelen yöneticileri, Politikacılar bu ve benzeri sorunların çözümü için kılını dahi kıpırdatmıyor. 


Varto'nun kurtuluşu 


bulunuldu. 

Varto Belediye Encümeni 26.3. 
1979 tarih ve bilasayi kararları ile ilçemizin kurtuluşunun yıl dönümü şenlikleri bu yıla mahsus olmak üzere ertelendiğinden kutlama töreni yapılmayacaktır. 

Bu arada Varto'nun Sesi Gazetemizin de Varto'nun Düşman İşgalinden Kurtuluşunun gününde 31 
Mart 1965 tarihinde kurulduğu için iki mesut günü bir arada yaşamak- 


sa 


değiliz. 


kişilik illegal 


VİETNAM YÖNETİCİLERİNİN "ÇÖZÜMLERİ" 


| Ye Duan ve Pham 
Van Dong çevresindeki Cunta, dünkü yazımızda özetlediğimiz gibi sorunlarla karşı karşıya kalınca hangi "çözümleri" uygular? Şimdiye kadar baskıya dayanan bütün rejimlerin "çözümlerini" yani, içte baskının artırılması, dışta yayılma; içte faşizm, dışta hegemonyacılık. 

Bu "çözümler" için alınan başlıca hedefler, ülkedeki Çinli azınlık, Kamboçya ve Çin olmuştur. Bu gösterilen üç sözde nifak tohumuna karşı geliştirilen siyasetler-elbette el ele yürümüştür, ama burada bunları teker teker ele alacağız. 

- 1978'in başlarına kadar Vietnam'da 1 milvona yakın bir Çinli azınlik vardı. Çin uyruklu olan bir azınlık, Çin devriminden sonra, Vietnam vatandaşlığına sokulmak için, Saigon kukla hükümetince (o baskılara uğradı. Bunun üzerine Çin ve Vietnam komünist partileri, 1955'te bu azınlığın Çin vatandaşı olmayı sürdürebileceğini, buna karşın yine de Vietnam vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olduğunu ve Vietnam vatandaşı olmaya zorlanmayıp, ideolojik eğitim- den sonra gönüllü olarak Vietnam vatandaşlığına girip girmeme sorununa tavır takınma olanakları olacağını belirten bir anlaşma imzaladılar. 

Bu anlaşmaya yanıt olarak, Saigon hükümeti, 1956'da, ülkedeki tüm Çinlilerin Vietnam vatandaşlığına girmelerinin zorunluluğunu belirten bir karar aldı. Çin makamları ve Vietnam Komünist Partisi bu kararı 
protesto ettiler. Ama 20 
yıl sonra, 1976'da, iki ülke arasında olan bu anlaşma Vietnam makamlarınca tek taraflı feshedildi ve aynı makamlar, 1950'lerde Vietnam vatandaşı olmaya zorlanmış Çinlilerin yeniden Çin vatandaşlığına geçme haklarının olmadığını belirttiler. Ayrıca Çin, 
1977 başlarından, Vietnam'daki tüm Çinlilerin, Vietnam vatandaşlığına girmeye zorlandığını savlıyor. 1977 Ekiminde, Vietnam ve Rus kaynakları, Çinli azınlığın tüc- 


BİR DE BAŞIMIZA İGD'LİLER ÇIKTI 


İSTANBUL 


Bir okulda İKD taraftarı disiplin kurulu üyesi olursa, eğitimi engelleyenler de öğrenci temsilcisi olur 


Son çıkan Ortaöğrenim Disiplin Yönetmeliğine göre sınıfta münakaşa yapmanın «iisiplin. cezası "kınama"dır. Fındıklı Lisesi kuruluna göre de öyledir. Fakat dört beş kez boykot yapmak, Galata saray Lisesini işgal edip sıkıyönetimde on gün gözaltında tutulmak, 16 Mart ta tekrar boykot yapıp tekrar sıkıyönetimde gözaltında bulunmak, okul içi ve dışı duvarlarına yazı yazmak, öğrenci tehdit etmenin, hiç bir cezası yoktur. 

Arkadaşımla yaptığım, birbirimizden şikayetçi olmadığımız münakaşa yüzünden, sınıf temsilcilik hakkım elimden alındı, fakat yukarıda belirttiğim eylemleri yapanlar halen okul öğrencilik temsil ciliğindedirler. 

Farklı bir durum daha var: O da disiplin kurulunun durumudur. Şimdi disiplin kurulu ve yukarıdaki eylemleri yapanların niteli kleri nden bahsedeyim. Yukarıdaki eylemleri yapanlar Dev Solcu'lardır. Öğrenci temsilciliğinde yuvalanmışlardır. Disiplin kurulunda ise İKD' taraftarı bir öğretmen vardır. 

Ben disiplin kuruluna verildiğimde durumu söyledim. Bana kimseyi toplumdışına almak kimsenin gelecekleri ile oynamak istemediklerini söylediler. Fakat aynı zamanda bana bir daha disipline düşersem tasdiknamemi vereceklerini söylediler. Herhalde bu da TKP cinsinden disiplin. 
Fındıklı Lisesinden bir öğrenci 


Gaziosmanpaşa'da yaşamaya çalışan emekçileriz. Her sabah bir çok mücadelelerle dolmuşa biniyoruz ve işimize gidiyoruz, dolmuşlara binebilmek için de sabahleyin çok erken kalkmamız gerekiyor, Her akşam elektriklerimiz sönecek mi sönmeyecek mi diye ne bir kitap okuyabiliyoruz ne de televizyon seyredebiliyoruz. Rekabet içine giren, bu yüzden de gıda maddelerinin kalitesini düşüren —Süper Market, Süper Sömürücü-ler yüzünden, çalışmak için gerekli olan gıda maddelerinin çoğunu yiyemiyoruz. oBirçoklarımız tek odalı evlerde 
750 liradan aşağıya oturmuyor, biz yaşamak için gerekli bir çok şeyden yoksun olarak yaşamaya çalışıyoruz.  Yaşantımızın her anında mücadele ederek. 


Şimdi de başımıza kendilerine İlerici Gençler diyen bir grup başıbozuk serseriler çetesi çıkı. Bundan bir hafta önce 15-20 kişilik bir grup, gece saat 12 sırala- 


rındaevinedönmekte olar bir arkadaşımıza saldırdılar. 


Dışardan getiriler grubun başını Fevzi v: Yılmaz adlı İGD'liler çekiyordu. Aynı grup iki akşam sonra çoğunluğunu işçilerin oluşturduğu bir kahveye baskın yaptılar ve içerdekilere saldırdılar, işçiler birleşip karşı koyunca kaçmak zorunda kaldılar, bir iki gün saldırılarına ara veren grup ertesi gün semt- te iki kişiye daha saldırarak yaraladılar. Duvarlara durmadan yazılar yazıyorlar. Geceleri marşlar söylüyorlar. Hiç rahatımız, huzurumuz kalmadı. Tedirgin ve kuşkulu yaşamaya başladık. 

Şimdi anarşinin kimler tarafımdan çıkarıldığını, kimin işine yaradığını daha iyi görüyoruz. Başımızda olanlar, bizi idare edenler başlarını gömdükleri kum- dan çıkartsınlarda bir etraflarını baksınlar 


Gaziosmanpaşa'dan Şerif-Ünal 


Cumhur Gür 
Lund-İsveç 


carlar ve kapitalistlerden oluştuğunu, ülkenin sosyalist ekonomisine sabo- te ettiklerini ve Çin'in de, bu azınlığı savunarak, Vietnam'ın sosyalizm yolunda ilerlemesini önlemeye çalıştığını ve bu sözde burjuvaları koruduğunu yaymaya başladılar. 


Belli ki, Çinli azınlık, ülkenin sorunlarına başlıca neden olan nifak tohumu olarak gösterilecekti. Böylece, hem halk arasında çelişmeler yaratılıyor, hem de Vietnam halkının Çin'e olan güveni ve Saygısı sarsılabiliyordu. 


Bu kampanyaya bağlı olarak, 23 Mart 1978'de Saigon şehri resmi makamları, bir gün içinde, daha önceden haber vermeden ve aşırı sert yöntemlerle, büyük çoğunlugu Çinlilerden oluşan, 30.000 küçük üreticinin ve ufak dükkan sahibinin mülkünü devletleştirdiler ve bu yerleri kapattılar. 
Bu sözde devletleştirme- nin esas niyeti, devlet bütçesinin açığını kapatmak için hırsızlık ve Çinli azınlık içersinde panik yaratmaktan başka bir şey değildi. (1) 


Ayrıca, Vietnam makamları, ülkeyi terk etmek isteyenleri €. istismar etmesini biliyorlar. 
Bugün Vietnam'dan göç etmek isteyen bir kişinin, 2.000-3.000 dolarlık bir vize alması gerek. Ve ülkeyi terk edenler yanlarına bir valiz dolusu eşya- dan fazla bir şey alamıyorlar. Geriye ne birakı! 
larsa, devletin eline geçiyor. 


Bütün bunlar gözönüne getirildiğinde, Vietnam makamlarının, Çinli 


azınlığı, “kapitalistler”, “tüccar-tefeciler”, "tembeller", "hırsızlar" diye 


tanımlaması, Nazilerin, İkinci Dünya Savaşı döneminde, Yahudileri, Almanya'dan sürerken kullandıkları o propagandaya 


benziyor. (2) 


Öte yandan Çin'e kaçan, 200.000 Çinli mültecinin yüzde 95'i Kuzey Vietnam'dan geliyor. Burada ise Çinli azınlığın yüzde 60'ı, kömür ocağı işçileri olarak çalışıyordu ve Kuzey Vietnam" da da artık ülkenin kurtuluşundan 25 yıl sonra "tefeciler" ve (o "kapitalistler" olması, yalnız Vietnam'ın sözde sosyalizmini gözden düşürebilir. 


İçerde faşizm; dışarda hegemonyacılık 


Sovyet sosyal-emperyalizmine göbeğinden bağlanmış olan Vietnam, sosyal-emperyalizmin tayin ettiği şartlar ve çizgiler üzerinden, yerel hegemonyacılık o gütmeye başladı aynı zamanda. 
Burada esas iki hedef vardı. 


Birincisi, Güneydoğu Asya'nın pirinç deposu olan Kamboçya. Kamboçya'nın pirinci dışında, kıta sahanlığında petrol olması olasılığı da büyüktü. Eğer Kamboçya fethedilebilirse, Fransız emperyalistlerinin ortaya attığı ve Kamboçya'nın en verimli topraklarını su altında bırakacak, Güney, Vietnam'da suni sulama olanaklarınısgenişletebilecek, Mekong projesi de gerçekleştirilebilinirdi belki. Bütün bu nedenlere, sosyal-emperyalizmin “ ve Vietnam'ın siyasi emellerinin de eklenmesi gerektiğini hatırlatmaya gerek yok. Kamboçya sorununun da nasıl geliştiğini biliyoruz. 

Petrol demiştik. Vietnam'ın 1975 başlarında, 2.000 yıldan beri Çin sınırları dahilinde olmuş, Nanşa (Paracell) ve Şişha (Spratley) adalarının kendisinin olduğunu iddia etmesinin başlıca ekonomik nedeni petrol. Siyasi nedenler ortada. Güney Çin Denizi'ndeki bu 


adalar, Sovyetler'in filoları için çok elverişli birer üs olabilirler. 


Vietnam'ın bu yerel hegemonyacı emelleri, Sovyetler Birliği'nin dünya hegemonyası emelleri ile çakıştığından, Moskova, Vietnam'ın bu girişimlerinin her birine yeşil ışık çaktı, herbirine elinden geldiği kadar yardım etmesini bildi. 


Güçlü bir Hindi Çin federasyonunun, Malaka boğazını denetlemek için önemini bilen Sovyetler, Kamboçya işgalini aka çıkarmak için elinden geleni yaptı. 


Güney Çin Denizi'ndeki adaları, 1974 yılına kadar, Çin karasuları içinde gösteren Sovyet kaynakları, bugün bu adaların Vietnam'ın olduğunun inkar edilemeyeceğini öne sürüyorlar. 


Vietnam'ın Çınlı azmlığa karşı faşist yöntemlerle saldırmasını, Moskova'nın kitle haberleşme organları günden güne onaylıyorlar. 


Yukarda gösterdiğimiz "çözüm" yollarının uygulanmaya başlanmasından önce, Vietnam Komünist Partisi içinde oldukça sert mücadeleler olmuştu. 
Kongre döneminde, Çin dostu veya Sovyetler'e karşı olarak bilinen, Hoang Van Houn, Nguyen Trong Vinh, Ngo Thuyen, Nguyen Khan, Ly Ban gibi siyasi büro ve merkez komitesi üyeleri ve azınlık temsilcileri Chu Van Tan, Mai ve Ba, partiden tasfiye edildiler. 
(Kampuchea-Befreiung o- der Aggression, Köln 
1979) 


Pham Van Dong ve Le Duan kliği uluslararası alanda gittikçe saygınlıklarını kaybediyorlar. 
ASEAN ülkelerinin, Kamboçya konusundaki tepkileri dışında, İngiltere, Danimarka, Norveç, 


1976'da, 4.: 


Japonya ve Avustralya, Vietnam'a yaptıkları yardımı keserek veya azaltarak tepkilerini belirttiler. 

Ayrıca Hanoi cuntası- nın iç sorunları'da gittikçe artmakta. Çin askerlerinin geriye çekilmesiyle birlikte ilan edilen ve 
hâlâ süregiden, 16 ila 35 
yaşlarındaki bütün erkeklerin silah altına alınmasını başka türlü nasıl yorumlamalı? 

Japon gazetesi Tokyo Shimbun, 6 Martta şu yorumu sundu 


"Vietnam, Kamboçya ve Laos'a asker göndermiş, daha sonra Çin ile savaşmıştır. Sel ve tarımda felaketler, ülkenin inşasında geri kalma gibi zorluklar çeken Vietnam için, savaş masrafları ağır bir yük. Bu, kesinlikle ülke içinde kargaşalıklara yol açacak bir sorundur. 
Genel seferberlik ise, bu tip kargaşalıkları önkmeyi (o amaçlamaktadır. 
Çinli askerlerin geriye çekilmesi ile, Hanoi'nin genel seferberlik kararı yalnız iç sorunların çözümü- ne yöneliktir." 


Ama Vietnam halkı Japon ve Fransız emperyalistlerinin kuklası Bao Dai, Amerikan emperyalistlerinin kuklaları Ngo Dinh Diem, Cao Ky ve Nguyen Van Thieu gibi diktatörleri başından savmasını bildi. Elbette, Pham Van Dong-Le Du - an, gibi Sovyet kuklası bir cunta, böyle şanlı gelenekleri olan bir halk karsısında fazla duramayacaklar. 


an a -BIT ii- 


NOTLAR: 

()) Buiada ozel şirketler ve imuesseselerin o devletleştiriimesine karşı çıkıyor değiliz. 
Ama tarımda büyük çiftlik saliipleri ülke ekonomisini sabote eder ve şehirlerde karaborsacıhk, esiar kaçakçılığı sutüp gıderken, küçük-üretidilerleişebaşlamanın,sosyahst devletleştirme ile alakasi yoktur. Ayrıca Çin kaynaklar Vietnam'ın devletleştirmelerine karşı Çıkmanış, yalnız anlatılan cinsindeki eylemler ardında yatan ırkçı siyasete dikkat çekiniştir. 
4) Bugün Vietnam'dan ` 1- çan kişileri, eski kuklah jmetin işbirlikçileri, sosyaliz Mi sindiremeyen burjuvalar veya Ameikan emperyalizminn Vietnam'da yarattığı “kanser lekeleri"' diye betimlemekse, çok saçma olur. 
Amerikan emperyalızmı işbir ukçileri, ulkeden kaçarken, bunu 1975 yılında uçaklar ve helikopterlerle gerçekleştirdiler, 500.000 insanın Birmanya ve Malaysiya'daki multeci kamplarına giden, her zaman batmaya hazı Olan köhne teknelere binmesiyle degil, 


KANGAL sivas Bir CHP delegesi olarak utanıyorum 


za bir bıçak ağzı bile vurulmamıştır. Hastaları- 


Bu mektubu yazarken sizlerin bizden oy almak için verdiğiniz vaadleri göz önüne alarak yazıyoruz. 


Burası İğdeli 


köyü. 


Hatırlarsanız Çetinkaya- 


Sincan yolu arasında kırk hanelik çoğu yoksul bir 


Anadolu köyüdür. 


İş bekledik ama en sonunda gördük ki sizin meseleniz ne bizim yolumuzu, suyumuzu getirmek 


ne okulumuzu yapmak. 


Tüyü bitmemiş bebeler hep sizlerin vaadlerinizi, 


yolunuzu bekleye bekleye 


çürük raporu verilmiş 


okulda ölümü beklemektedirler. 
Suyumuz olmadığından acı, pis,kokuşmuş de 


meden 


içtiğimiz dere 


sularından karnı şişen, 


hasta olan çocuklarımız salgın hastalıklarla başbaşa sizin yolunuzu gözlemektedirler. 
Karayoluna 600 metre uzaklıkta olan yolumu- 


DENİZLİ 


Bizler, Denizli'nin Karabedirler Köyü tütün üreticileriyiz. Binbir güçlükler içinde ürettiğimiz ürünlerimiz çeşitli oyunlar ve keyfi hareketler yüzünden çalınıyor. Alınterimiz gasbediliyor. 

1- Balyalarımız 55 kilonun üzerinde olduğun- da,55 kiloymuş gibi gösteriliyor. Bu kanunsuz işlem sonucu balya başına 10-15 kilogram tütünümüz gasbediliyor. Eğer bir üreticinin 10 balya tütünü varsa ve bunlar 60- 
65 kilo geliyorsa, bu üreticinin 100-150 kilo tütü- 


Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının dikkatine 


mızı yola kadar sırtta götürüyoruz. 

Bir senede onbeş kez zam olur mu? Yoksul köylü ne yiyip içecek? Bizler particilik icat oldu olalı, oylarımızı CHP'ye veriyorduk. Ben CHP İğdeli Köyü CHP delegesi olarak sizin yalanlarınızı söyleverek hep vebal altına girdim. Utanıyorum. 


Bu günden sonra köyümle birlikte istifa ediyorum. 
Ya sözünüzün merdi olun ya da bir daha oy için köyümüze uğramayın. 
İşte hallerimiz işte durumlar Beyler halimizi nasıl yorumlar Hani insan hakkı veren kurumlar 


Biri tok iken yüz 


kişi 


aç yatar bizde 
Köy halkından Güzel Bulut 


1951 yılından beri CHP İğdeli Köyü Delegesi İbrahim Doğan 


İğdeli Köyünden H. Ozanı 


MHP eğilimli eksper, 


Abdullah Papur 


karşı olduğu kişilerin tütünlerini "ıskarta” yaptı 


nü bedavaya alınıyor. Bu da 6 ile 9 bin lira arasında bir para tutuyor ki, bir köylü için küçümsenecek bir miktar değildir. 
Halbuki T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Denizli ili Teknik Ziraat Müdürlüğü tütün denkleme ustası ehliyetinde denklerin 55-60 kilo arasında olması isteniyor. 
Çivril Tekeline teslim ettiğimiz denklerimizde ise 
55 kilonun üzerinde gelen balyalarımız, 55 kilo olarak alındı. 

2-""Su çürüğü" ve "'iskarta" adı altında tütün- 


lerimizden 25 ile 85 kilo arasında tütün çıkarılmış. 
Bu tütünler “şuçürüğü" ve "iskarta" gibi gösterilmek isteniyor. Aslında bu, MHP eğilimli eksperin sol görüşlü köylülere oynadığı bir oyundur. Şöyle ki: Eksper lütünlerimizi teslim alırken köylülere "Ecevit'e oy verirseniz böyle olur"' dedi. Ayrıca köyümüzdeki Ülkü-Köy Şube Başkanı tütünü olmadığı halde eksperin yanından hiç ayrılmadı ve tütününü teslim eden köylülerin siyasi görüşlerini ekspere fişledi. Şu 


köylü bizdendir, şu köylü CHP'lidir, şu köylü TİKP ‘lidir şeklinde. Eksper ise tütünlere kalitesine göre değil, sahibinin görüşlerine göre değerlendirdi. 
Karşıt görüşlü gordugu kişilere su çürüğü ve is karta olarak 2085 kilo arasında tütün düşuldu. 
Eğer Lülünümüzde çürük var ise neden teslim alırken, “Senin tütününde çürük var" demedi? Bunları Sayın Bakana duyurmak isteriz. 


Karabedirler Köyü Tütün Üreticileri 


Paramız... 


Ve ahlakımız... 


Tamam mı, devam mi? 

Hersey 6 altın anahtara bağlı. 

Cennetin anahtarları değil bunlar, hükümetin anahtarları! 

MSP hayıflanmakta haklı. 

6'lar, onların klâsik “anahtarcılıklarını" ellerinden aldı. 

Aldıdane yaptı? 

Daha ne yapacaklar, onların sayesinde bazıları karakter imtihanında çaktı! 

Bakın nasıl çaktı, anlatalım. 

Hemen 2. MC'nin yıkılışına bir göz atalım. 

İçlerinde 6'larında yeraldığı 11 AP milletvekili partilerinden istifa ediyor.. 

Öyle oluncada MC güme gidiyor... 

Derken Ecevit Hükümeti gerçekleşiyor... 

Oğuz Atalay hariç hepsi de yeni hükümette görev alıyor.. 

Kiyamet de işte o zaman kopuyor. 

MC yanlısı basın 11 lere bindiriyor: 

"Satılık adamlar..." 

“Koltuk için kendilerini sattılar ..." 

“Milyonları cebe attılar..." 

Bu ve buna benzer suçlamalar gırla gidiyor. 

1 ł'ler aldırmıyor.Ama iddiaların biri bitiyor, 
biri başlıyor: 

“Şerafettin Elçi Kürtçüdür..." 

Hımmm.... 

“Şerafettin Elçi bölücüdür..." 

Hımmm... 

“Şerafettin Elçi 141-142'den hükümlüdür...” 

Susuyor Elçi.Diyemiyor ki: 

“Tamam hepsi kabul. Madem ben böyleydim. yeni mi farkettiniz bunu? 

Beni milletvekili seçerken aklınız neredeydi?” 

Geçelim. 

Tuncay Mataracı'ya gelelim... 

Onun hakkında ortaya atılanlarda yenilir, yutulur cinsten değil: 

“Bu Mataracı var ya bu Mataracı?" 

Ecer. 

“İşte bu Mataracı Mafia'nın has adamıdır..." 

Eces 

“Marlboro yüklü Tırları sınırdan içeri sokacaktır...” 

Eeee... 

“Üstelik bir akiristle de pek içli-dışlıdır..." 

Mataracı altta kalmıyor ama ağzını açıpta diyemiyor ki: 

“Tamam hepsi kabul. Madem ben böyleydim, yeni mi farkettiniz bunu ? 

Rize de AP'nin 8 yıl il başkanlığını yaptım. 
O zaman ve beni kontenjandan milletvekili seçerken aklınız neredeydi?" 

Demirel'in özel doktoru Mete Tan, Demirel" in hemşehrisi ve okuldaşı Orhan Alp ve geriye kalan bağımsızlarda iddia furyasından nasiplerini alıyor... 

Devran dönüyor. iş 6'ların hükümete verdiği meşhur muhtıraya gelip dayanıyor. 

Onlara vakti zamanında "satılık adamilar" diyen basın bu sefer diye, diye ne diyor biliyor. 
musunuz: 

“Onurlu adamlar!" 

Durun bitmedi. 

Ve yine onlara; 2. MC'yi yıkıp Ecevit'e destek olduklarında, "Vatan kurtaran aslanlar" diyen basın son muhtıradan sonra ne diyor biliyor musunuz: ~ 

“Truva atları altılar, dokuzlar!" 

Bir memlekette herşey ayağa düşerde, "ahlak" ayağa düşmez mi? 

Düşer hemde paramızdan bile hızlı düşer.. 

Düşmüş bile. 


SOLDAN SAĞA: 1)Bir s por dalı-Ayın çevresindeki ışıklı halka. 2)Amerikalı 


ünlü bir kadın film yıldız solo 


uzun değnek. 4)Güç, kud- 4/7 ret-Numaranm kısa yazılı SEA) şı-Tersi kabullenen, uygun sja bulan. 5)İtalya'da bir ova 7D 78 j ve ırmak adrEngel. 6)Bir eğiisi7(£2i/ |. EEE] devletin başka bir devlet ü 

zerinde, çeşitli yönlerden kurduğu baskı ve denetim-Bir renk. 7)Bir ulus üzerinde uygulanan eritme politikası. R)Mahkeme kararını gösteren resmi belge-Bir harfin okunuşu-Rüzgar. 


YUKARIDAN AŞAĞI) Efsane ve masallarda adı geçen, gerçek dışı canavar. 2)Tersi iskanabilde birk-Tersi koşul belirten bir bağlaç. 3)Tersi bir tür boru-Tersi takımlar grubu, küme. 4) Tersi bir emir-Gök,gökyüzü.5) 
Tersi 1572-1635 yılları arasında yaşamış olan bir divan edebiyatı şairi-Arap alfabesinde 'M' harfinin okunuşu. 
6) Tekel. 7) Kimyada Ncodim'in simgesi-Tasdik. 8) Sr radan, basit-Bir devlet kuruluşunun simgesi.9) Ayın evrelerinden biri. 10) Üzme (eski dil)-Rey. 11) Tersi ava- nın kovaladığırGelenek (eski dil), 12) Muhteva. 


19 Nisan 1979 


(Aydınlık E 1 


GOLAN'IN 
SURİYE'YE BIRAKILMASINI 
TALEP ETMİŞTİ 


Dayan'ın açıklaması 


2 


İsrail'de tepkilere yol açt 


© Mısır'da halk oylaması bugün başlıyor © Sina petrolü üzerine görüşmeler başladı 


© Anlaşma metni değiş-tokuş töreni 22 Nisanda yapılacak 


e 
İsrail Dışişleri Bakanı Dayan'ın Golan tepeleri konusunda yaptığı açıklama, siyasi çevrelerde 


fırtına koparırken, Mısır-İsrail Barış anlaşması metinleri değiş-tokuş töreninin 22 Nisanda yapılmasına 


karar verildi. 


İsrail Dışişleri Bakanı Moşe Dayan'ın "'Sina üzerinde Mısır'ın, Golan tepeleri üzerinde de Suri- ye'nin egemenliği tartışma konusu olmaz" şeklindeki açıklaması, İsrail siyasal çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Ancak, bu çevrelerde genel kanı- nın olumsuz olduğu, hatta Dayan'ın istifa etmesinin beklendiği bildiriliyor. Öte yandan Şeria" da Bettelheim kenti belediye başkanı, Dayan'ın açıklamasını memnunlukla karşılarken, "'Umut ederiz ki, İsrail yetkilileri aynı yaklaşımı Batı Şeria'nın özerkliği konusunda da gösterirler' dedi. 

Şam yetkilileri konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmadılar. 


ANLAŞMA METNİ 
PAZAR GÜNÜ DEĞİŞTİRİLİYOR 


Bir İsrail sözcüsünün yaptiğı açıklamaya göre, Mısır-İsrail Barış anlaşması metinlerinin değiştokuş töreni 22 Nisan Pazar günü Um kasabasın- daki Amerikan erken uyarma istasyonunda yapılacak 


SİNA PETROLÜ 
ÜZERİNE 
GÖRÜŞMELER 
BAŞLADI 


Sina'nın Mısır'a devri ve bölgedeki petrol kuyuları sorununu ele almak için Mısır ve İsrail enerji bakanları Ebu Rodeyis' te bir araya geldiler. Sina yarımadasında bulunan Ebu Rodeyis kenti, 1975'ten beri Mısır toprakları içinde bulunuyor. 

Ebu Rodeyis'e gitme- 


den önce Kahire'de gazetecilere bir demeç veren Mısır Enerji bakanı Doktor Ahmed İzzeddin Hilal, Mısır'ın OAPEC'ten çıkarılmasının o ülkesine hiç bir zarar vermeyecegini söyledi. 


MISIR'DA HALK OYLAMASI BUGÜN BAŞLADI 


Devlet Başkanı Enver Sedat'ın talebi üzerine, Mısır kabinesinden ve Halk Meclisinden geçen 


Barış anlaşması metni ve * 


"Yeni Demokrasi Programı" bugün halk oyuna sunuluyor. Gözlemciler, ezici bir çoğunluğun Sedat'ın politikasını onaylayacağını belirtiyorlar. 

Bu arada, bir ABD heyeti, Kahire'de hükümet yetkilileri ile Mısır'a yapılacak olan ekonomik yardım sorununu görüşmeye 


basladı. 
Öte yandan halen Af- 


rika gezisini sürdüren Romanya Devlet Faşkanı Çavuşesku'nun da 25 Nisan günü Kahire'ye gideceği öğrenildi. 
————— 
IRAK, BM'Yİ UYARDI 


Irak Dışişleri Bakanı Sadun Hammadi, BM Genel Sekreteri Waldheim'a gönderdiği bir mektupta, BM'nin Mısır ile İsrail arasında imzalanmış oO- 


lan anlaşmaya "Herhangi i 


bir şekilde karışmamasını" talep etti. Hammadi, aksi takdirde, Arap ülkelerinin olduğu gibi bütün Bloksuzlar ve İslam ülkelerinin de BM ile ilişkilerinin olumsuz yönde etkileneceğini öne sürdü. 


Homeymi ile anlaşmazlığa düşen 


Talegani, kendi lehinde yapılan gösterilere son verilmesini istedi 


TAHRAN(AJANSLAR) 

İran'da Ayetullah Talegani yanlısı gösteriler sürerken, henüz nerede olduğu bilinmeyen dini lider, radyodan yayınladığı bir mesajda, kendi lehinde başlatılan gösterilere son verilmesini istedi. İran devriminin "Aşırı sağcı ve solcuların denetimi altına girmesi tehlikesine"' dikkat ie 

Öte yandan İran İslam Devrim Konseyi ilk kez bir bildiri yayınlayarak, Ayetullah o Talegani'nin "Saklandığı yerden çıkmasını" istedi. Konseyin bildirisinde, "Talegani meselesini sömüren komplocu güçler'' kınandı. 

ASKERLER 
TAHRAN'DA GÖSTERİ YAPTI 

İranlı dini lider Ayetullah Homeyni, 18 Nisan tarihini Ordu Günü ilan ederek, bütün askerlerin silahlarıyla birlikte kentlerde büyük gösteriler düzenlemesini istedi. Homeyni'nin çağrısına uyan binlerce asker özellikle Tahran sokak- 


“larında büyük bir yürüyüş 


yaptı. 

Homeyni ile Talegani arasındaki anlaşmazlıklar Batı basınında geniş bir yer tutarken, Fransız revizyonist Partisinin gazetesi "L'Humanite"', Talegani'nin, çok kötü bir durumu düzeltmek istediğini yazdı. Batı basını, Talegani'nin solcuları temsil ettiğini ileri sürerken, bu anlaşmazlığın ileride kanlı çatışmalara dönüşebileceğini öne sür- 


dü. 

Todor Jivkov 

ey . 
Atina'ya gidecek SOFYA(AA) 
Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov'un 20-30 Nisan tarihleri arasında Yunanistan'a resmi bir ziyaret yapacağı açıklandı. 
Açıklamayı 
Bulgar 


yapan kaynakları, bu “dostluk ziyaretinin" Yunanistan Başbakanı Karamanlis'in isteği üzerine yapılacağını belirttiler. 


Siyonist kışkırtmanın son örneği 


İsrail desteğindeki Hristiyanların Güney Lübnan’ da “bağımsız bir devlet” kurduğu açıklandı 


TEL AVİV (THA) 
Güney Oo Lübnan'daki Hıristiyan milislerin komutanı bölgeyi "'bağım- 


sız bir Lübnan devleti" ilan ettiklerini açıkladı. 

Türk Haberler Ajansnın (THA) Tel Aviv 


Xs kıtadan 


KISA HABERLER 


Nijerya” da ilk kez başkanlık seçimi yapılıyor 


1966 yılından bu yana askeri bır yönetimle idare 


edilen Nijerya'da bugün ilk kez Başkanlık seçimleri yapılıyor. General Olusegun Obasanjo'nun 13 yıllık yönetiminden sonra ülkede, Amerikan tipi başkanlık için yapılacak olan seçimlere 5 aday katılıyor. 

Afrika'nın en kalabalık nüfusuna sahip olan Nijerya aynı zamanda kıtanın en büyük petrol üreticisi durumunda bulunuyor. 


Sudan” da silah kaçakçılığına karşı Kampanya açıldı 


Orta Doğu Haberler Ajansının bildirdiğine göre, Sudan hükümeti. ülkenin doğu bölgesinde çok sayıda kaçak silah ele geçirdi . Etyopya sınırına yakın Kassala kentinde yapılan bir harekat sonucunda silahların yanı sıra, bir kaçakçı şebekesi de yakalandı. 


“Cezayir Devlet Başkanı 1Isiyasal tutukluyu affetti 


Cezayir'in yeni devlet Başkanı Çadli, bır kararname yayınlayarak, 1967 yılından beri tutuklu bulunan 
11 siyasi mahkumu effettiğini açıkladı. Siyasal mahkumlar, Bumedyen döneminde "Devlet güvenliğine karşı tertip düzenlemek suçundan tutuklanmışlardı. Aynı açıklamada 11 kişinin hürriyetine kavuşması ile, "Cezayir'de siyasal tutuklu kalmadığı öne sürüldü. 

1965 yılının Haziran ayında bir darbe ile iktidar- 
dan uzaklaştırılan Bin Bella ise halen göz hapsinde bulunuyor. 


Çavuşesku Afrika” da kurtuluş örgütleri liderleriyle görüşüyor 


bir süredir Afrika gezisini sürduren Roman Devlet Başkanı” Nikolai Çavuşesku, Angola'dan Zam biya'ya geçti. Zambiya Devlet Başkanı Kaunda ile temaslarını tamamlayan Çavuşesku, daha sonra Lusa- ka'da, Zimbabve-Yurtsever Cephesi ve SWAPO (Gü-Ey Afrika Halk Örgütü-Namibya) temsilcileri ile görüştü. 


çıkışlı bir haberine göre, Lübnan'daki (o Hıristiyan milislerin komutanı bulundukları bölgeyi bağımsız bir Lübnan devleti olarak ilan etti ve ülkenin bütün "saldırganlardan ve yabancı güçlerden  arındırılacağını" 


söyledi. 
Binbaşı Saed Haddad, 


içinde bulunulan koşullar nedeniyle bölgede seçimler olmayacağını ve bir başbakan atanmayacağını söyleyerek, ğımsız bir Lübnan devletinin kurulduğunu açıklamaktan mutluluk duymaktayım" dedi. 
Hıristiyan birliklerinin komutanı Haddad bu açıklamayı, İsrail-Lübnan sınırı yakinın- daki Marjayun Kentinde yaptı. 
SON GÜNLERDEKİ GELİŞMELER 
Güney Lübnan'da İsrail yanlısı Hıristiyanlarn "Bağımsız bir devlet kurma" girişimleri artınca, Lübnan Hükümeti bölgeye askeri birlikler göndermek istemişti. Ancak İsrail "gönderilen birliklerin Filistin yanlısı" olmasından dolayı Lübnan'n bu talebine karşı çıkmıştı. Lübnan Başbakanı Selim El Hoss'un isteği üzerine ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi, İsrail Başbakanı Begin ile görüşmüş sonunda Begin Lübnan birliklerinin Güney Lübnan'a gitmesini kabul etmişti. 
Hıristiyanlar Lübnan askeri birliklerinin gelmesini engellemek için, İsrail'in de desteğini alarak bölgeyi top ateşi- ne tutmuslardı Hıristiyanlar, Lübnan-İsrail sınırında 10 kilometre uzunluğunda bir bölgeyi kontrolleri altında tutuyorlar. 


“Ba. 


faz edilen yedi kişiden 


DÜN YEDİ KİŞİ DAHA işiden altısının “Ölümsüzler 


İDAM EDİLDİ 


İran'daki İsim Dev- adıyla bilinen Şah'ın Murim Mahkemesi dünkü hafız Alayının subayları yargılamalar sonucunda olduğu açıklandı. Altı su- 


bay 8 Eylül 1978 günü Jale Meydanındaki katlamda halkın üzerine 


altısı Tahran'da biri Kerman kentinde yedi kişiyi idama mahkum etti. İn- 


ateş açmaktan yargılanmıştı. 

Kerman kentinde ise, Şah aleyhtarı gösteriler sırasında bir kişiyi öldürmekten tutuklanan İbrahim Gurbani adlı bir şahıs idam edildi. 


© iran'dadün 
7 kişi daha 
idam edildi 


Çin Komünist Partisi gazetesi Renmin Ribco: 


”Cin-Sovyet anlaşmasının geçersiz hale gelmesinden Kremlin sorumludur” 


PEKİN 
Çin Komünist Partisi resmi yayın organı Renmin Ribao gazetesi, 17 Nisan tarihli sayısında, ''Çin-Sovyet Dostluk ve İşbirliği anlaşmasının uzun zamandan beri geçersiz hale gelmesinden sadece Kremlin makamlarının" sorumlu olduğunu belirtti. 
Gazetenin bas makalesinde. "İlkeler konusun 


SİMENO V'UN CESEDİ GÖTÜRÜLÜRKEN 


BULGARİSTAN'DA 
REJİM ALEYHTARLARININ 


MÜCADELESİ GELİŞİYOR 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Tanınmış Alman dergisi Der Spiegel'in yaptığı bir araştırmaya göre Bulgaristan'da rejim aleyhtarı faaliyetler gün geçtikçe artıyor. Yöneticiler gelişen muhalefeti, sert cezalarla sindirmeyi deniyorlar. 

Der Spiegel'in araştırmasına göre Bulgaristan'da en azından 
10 bin siyasi mahkum bulunuyor. Yalnızca Belene yakınındaki Donau adasında bulunan çalışma kampındaki siyasi mahkumların sayısı 1300. Aynı sayıda siyasi mahkum Stara Zagoa hapishanesinde yatıyor. 

Haberde Jivkov rejiminin yalnız rejim aleyhtarlarını değil, dini ve milli azınlıkları da çok siki bir baskı altında tuttuğu bildiriliyor ve şu bilgiler veriliyor: 


relere atılıyor. 


göre, 


gibi İngiliz 


3. DENİZ HUKUKU KONFERANSININ 
8. DÖNEM OTURUMUNDA 


Deniz dibi madenlerinin 


"Donau adasındaki yasi mahkumun yanısıra Türk isimlerini bırakıp Slav ismi almayı reddeden Pomak milliyetinden tutuklular da var. Stara Zagoa hapishanesinde bulunan 50 kadar Pomak, isimlerini değiştirmeyi reddettikleri için belirli sürelerle buz tutmuş beton hüc- 


Der Spiegel'in araştırmasına rejim aleyhtarları yainız hapis yatmakla kurtulamıyor ve sürgünden sürgüne gönderiliyor. 
Yazıda Bulgaristan yöneticilerinin Rusları örnek alarak ağır cezalarla muhaliflerini susturabileceklerini sandıkları ve Bulgar rejim aleyhtarlarını ülke dışında da rahat bırakmayarak ajanlarına öldürttüğü bildiriliyor. Bilindiği BBC radyosunun 


daki bu ayrılığa rağmen, Çin ile Sövyetler Birliği arasındaki devletten devlete normal ilişkiler devam edebilir" dendi. 


Öte yandan Çin'in Moskova Büyükelçisiyle görüşen Sovyet Dışişleri Bakanı Gromiko, Sovyetler Birliği'nin, Çin Halk Cumhuriyeti ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. 


BBC radyosunun 
Bulgarca bölümünde çalışmış olan iki muhalif 
Markov ve 
Simenov. Her ikiside KGB f ve Bulgar; 
gizli servisleri tarafından öldürüldü. 


MARKOV 


1300 si- oprogramcılarından, Bulgar muhalifleri Markov ve SimenovKGB' nin emriyle Bulgar ajanları tarafından öldürülmüşlerdi. Haberde bütün bunlara rağmen muhaliflerin yılmadıkları ve direnişin güçlendiği bildiriliyor. 

Araştırma sonuçlarına göre, rejim aleyhtarları Bulgaristan'da sık sık bildiriler dağıtıyor. Sofya'da şehir merkezinde binalara yazılar yazıyor ve yürüyüşler düzenliyorlar. 1978 sonbaharında Sofya, Plowovdiw, Burga ve Varna'da izinsiz yürüyüşler yapıldı. 
Ayrıca Stefan Marinof adlı bir Bulgar vatandaşı Sovyetler'in işgali altındaki Çekoslovakya' nın başkenti Prag'ın Venzel meydanında Bulgaristan'da insan haklarının ayaklar altına alındığını açıkladı. 


Irkçı lan Smith demokrasi gösterisine girişti ama... 


Rodezya'da seçimlere katılmayanlar tutuklanıyor 


Bir zamanlar kendisini tahtta taşıtan İdi Amin Dada, 


İdi Amin’ in askerleri 


DARE CRAE E ENO E EAE S A 


şmdi kayıplara karıştı. | 


@Gecici hükümet: 


Uganda” nın doğusunda 


katliama girişti 


KAMPALA yolunu açacakları belirti- 


(AJANSLAR) iyor. 
Devrik İdi Amin re- GEÇİCİ HÜKÜMET jiminin askerlerinin, ülke- TÜM DIŞ nin doğusunda Tororo TEMSİLCİLERİ GERİ kentinde toplu katliama ÇAĞIRDI giriştikleri bildirildi. Ha- Uganda Geçici Hüküber ajanslarının bildirdi- isti ülkenin Miri diş 


ğine göre, sürekli geri çekilen ve kenti boşaltma- ya hazırlanan İdi Amin kuvvetleri, devlet görevlilerinin yanısıra kadın erkek demeden sivilleri de kurşuna dizdiler, JİNJA KENTİ GEÇİCİ HÜKÜMETİN ELİNE 
GEÇTİ 

Öte yandan Tanzanya ve Uganda Kurtuluş Cephesine bağlı birliklerin Çarşamba sabahı Jinja kentini ele geçirdikleri haber verildi. Geçici hükümetin Haberleşme Bakanı Akena Pjok, Nil nehri üzerindeki büyük stratejik öneme sahip baraja tamamen hakim olduklarını açıkladı. Bu baraj Uganda'nın hemen hemen tüm enerji ihtiyacını karşılıyor. 


ya'ya kaçmayı başaran mi ajanları. batıdan ka 


savaşına hazırlandığını i man televizyonu Brükse 


Jinja: 


Kentini eld 


geçird 


$ temsilcilerini geri çağırdı. Diplomatların en geç 


beş gün içinde geri dön-İ 


meleri istendi. Dış temsilcilerin çoğunun İdi Amin tarafından atanmış subaylardan oluştuğu kaydediliyor. 


DOĞU ALMAN YÖNETİMİ SON GÜNLERDE NATO'YA KARŞI PROPAGANDASINI YOĞUNLAŞTIRDI 


FRANKFURT'TAN BİLDİRİYOR 


ZAFER TOKER 


Brüksel ve Batı Almanya'dan Doğu Alman- 


Doğu Almanya yönetiçırdıkları bilgilerle ba- 


sında,televizyonda ve radyo'da NATO'ya karşı yoğun bir propagandaya girişti. Doğu Alman yönetimi her gün basın ve yayın aracılığıyla NATO'nun atom silahları ile bir Üçüncü Dü: 


"Ai. 
ddia ediyor. Doğu All'de NATO sekreterliği 


Tanzanya ve Uganda aa vogu Alman ajanı Ursel Lorenz'in kaçar- 


irliklerinin bundan sonfa Kenya sınırına doğru ilerleyerek, Uganda'nın hayati öneme sahip ikmal 


program yaptı. Doğu Alı kanalında yayınlanan p NATO'nun bütün savun 


en beraberinde getirdiği "sırlarla" yeni bir 


man televizvonu birinci rogramda barış anında ma araçlarının Batı Al- 


manya'da üslendiği öne sürüldü. 


40 dakika suren programda Doğu Alman aja- 


Çin-Alman 


ilişkileri gelişiyor 

FRANKFURT(ÖZEL) 

Çin ile Almanya arasında öğrenci değişimi, çeşitli bilim dallarında fikir alış verişi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi gibi girişimlerden sonra şimdi de iki ülke temsilcileri arasında dünyanın çeşitli siyasi konuları tartışılıyor. 

Geçtiğimiz Perşembe günü Çin Halk Enstitüsünün davetlisi olarak, Pekin'e giden Federal Alman yetkilisi Hors Ehmke'nin Çin Başbakan Yardımcısı Li Xiannian ile buluştukları bildiriliyor. 


e kadar 8U milyar dolar cayacağını da öne süren 


çinde Avrupa dışında yor" dedi. 

Öte yandan Federal lis Grubu Başkanı Herber 


tekrar eleştirdiler, Feder: 


likse Rusya'nın S 


çin tehdit teşkil ettikleri 


T.C. İSTANB 


nı Lorenz'in 8 Martta Doğu Alman televizyonunda yaptığı röportajdan pasajlar okunarak, “NATO'nun sırları" açıklandı. NATO'nun 1981' 


savaş malzemesine harprogram yapımcısı "sal- 


dırıya hazır bulunan NATO genellikle Avrupa i- 


savaş tehlikesini artırı- 


FEDERAL ALMANYA'DAKİ TARTIŞMALAR 


Almanya'da muhalefet- 


teki birlik partileri Sosyâl-Demokrat Partisi Mec 


t Wehner'in "Sovyetler" 


in silahlanması savunmaya yöneliktir" sözünü 


al meclisteki milletvekil 


lerinden Peter Kurt Würzbach ve Olaf Van Wran gem, Sovyetler'in silahlanması savunmaya yöne 
3 20, 21,22 roketlerine neden 
ihtiyaç duyduğunu sordular 

Bu tartışmalara Savunma Bakanlığı eski müfettişlerinden Harald Wust da katıldı. Wust, Neuen Osnarbrücker Zeitung'la yaptığı söyle“ şide SS 20 roketlerine karşı koyacak bir silaha sahip olmadıklarını ve 2 bin ila 4 bin kilometre menzile sahip olan bu roketlerin tüm Avrupa i- 


ni bildirdi. 


UL 1. SULH 


HUKUK HAKİMLİĞİ 


OTO SATIŞ İLANI 


karşı mücadele eden Zim- 


İstanbul 1 inci Sulh Hukuk Hakimliğinden 


KA 


a 


işletilmesi ele alınıyor 


@ Üçüncü Dünya ülkeleri, deniz dibi yataklarının işletilmesinin uluslararası kurallara bağlanmasını istiyor 


MUSTAFA GENÇER CENEVRE'DEN BİLDİRİYOR 

19 Marita çalışmalarına başlayan 

3. Deniz Hukuku Konferansının 8. 
dönem deniz dibi madenlerinin işle- 


tilmesi ele alınıyor. 


Tüler Grubu diye adlandırılan Üçüncü Dünya ülkelerinin Konferansdaki Başkanı Honduras'lı Carias deniz dibindeki madenlerin işletilmesinde "Milli Hukukun" uygulanmasına karşı çıktı. Bu tür davranışın "Uluslararası hukuk kurallarını etmek” olduğunu söyledi. Bilindiği gibi deniz dibi zenginliklerinin işletil- için henüz uluslararası kural yok. Bu konu DenizHukuku Konferansının gündeminde çözüme “bağlamak zorunda olduğu en önemli konulardan biri olarak yer alıyor. 
ABD mevcut boşluktan faydalanarak deniz dibi zenginliklerini tek taraflı olarak işletmeye hazırlanıyor. 77'ler “açık denizlerde deniz dibi zenginliklerinin işletilmesi hakkının ` hiç bir zaman tanınmamış" olduğunu vurgulayarak, Afrika Birliği Örgütünün 3-4 Martta bu konuda ülkelere tek taraflı girişimde bulunmamaları için çağrı yaptığını „hatırlattı. ABD ise henüz uluslararası “bir kural olmaması yüzünden bu konuda uluslararası kamuoyunun deniz 


mesi 


Grubu Başkanı, 


dibi zZeuginliklerinin işletilmesinde gerekli teknik ilerlemeyi yapamayacağını ileri Sürüyor. Eldeki teknik olanakların geliştirilmesiyle deniz dibindeki madenlerin 1985'den önce çıkarılamayacağını gerekçe olarak göstererek o zamana kadar bir karar alınabileceğini söylüyor, Batı Almanya delegesi Milli Hukukun Uluslararası hukuka aykırı olmadığını, fakat ülkesinin bu konuda ilke olarak Milli Hukukun uygulanmasına karşı oldu- 


ihlal ğunu söyledi. 


Öte yandan Üçüncü Dünya Ülkelerinin isteği üzerine bu ülkelerin teknik adamlarına deniz dibindeki ma- 


bir denlerin çıkartılması için gerekli teknik bilgiler verilecek. İngiltere bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu açıkladı. 


Sovyet delegesi Konferansın oturumları sırasında, Demokratik Kamboçya temsilcinin “Kamboçya adına söz söylemeye hakkı olmadığını" ileri sürdü. 


Başkan Amarasinghe ise bu konu- nun delegasyonlar komisyonunun işi olduğunu belirtti, Hatırlanacağı gibi Sovyetler İnsan Hakları Komisyonun- da da aynı iddiayı ileri sürmüştü. 


© Salisbury'de gençler Yurtsever Cephe” yi destekleyen bir gösteri düzenledi SALİSBURY 

Rodezya'da Irkçı İan Smith rejiminin üç teslimiyetçi liderle anlaşarak düzenlediği seçimler sürüyor.3 gün sonra sonuçlanacak olan oylamaya katılma oranının yüzde 20 
civarında olduğu bildirildi. Özellikle kırsal bölgelerde bu oranın son derece düşük olduğu belirtildi. 

Seçimler için 100 bin kişilik ek bir askeri ve polisiye kuvvet oluşturan “Geçici Hükümet" sandık başına gitmeyen siyahları tutukluyor. 

100 kişilik Meclise 
seçilmesi tasarlanan 72 
siyah aday için düzenlenen oylama, BM, Batılı ülkeler ve Afrika Birliği Örgütü tarafından endi şeyle izleniyor.. 

Afrika Birliği Örgütü, dün yayınladığıbir bildiride, şunu belirtti: "Beyaz azınlığın iktidarda kalmasını sağlayan bu seçimler, demokrasinin adi bir karikatürüdür" 

Son 6 yıl içinde 14 
bin siyahın öldürüldüğü Rodezya'da ırkçı rejime 


babve Yurtsever Cephesi seçimler boyunca halkı, oylamayı boykot etmeye çağırdı. Salisbury Üniversitesinde dün yapılan bir gösteride, binlerce genç, Yurtsever Cepheyi destekleyerek, seçimleri kınadıklarını açıkladı. 


Nikaragua'da hükümet kuvvetleri Estelli kentini yerle bir etti 


MANAGUA (AFP-AA) 

Nikaragua'da Somoza' nın muhafızları ile Sandinista gerillaları arasındaki son çarpışmalarda yüzlerce insanın Öldüğü bildiriliyor. Bir süre gerillaların denetiminde kalan Estelli Kentinin de hükümet kuvvetlerinin saldırısı sırasında tamamen tahrip olduğu belirtiliyor. 

Resmi makamlar, ölü sayısını 70 olarak bildirirken Sandinista gerillaları 
120 muhafızı öldürdüklerini, ihbarcıık yapan 
30. kişinin de asıldığını açıkladılar. Managua'daki gayri resmi kaynaklar ise ölü sayısının 1000'i geç“ tiğini belirtiyorlar. 


Sayı: 977/108 TER. 


Müteveffa ANJEL KÖVES terekesine dahil. 

34 KA 953 plakalı 1965 model Mersedes, marka 
hususu oto açık arttırma suretile satılmasına karar verilmiştir. > 

Bilirkişi tarafından otoya 200.000,00 TL. değer bir çilmiştir. ) 

Normal çalışır vaziyettedir. 

Birinci satışı 24/4/979 Salı saat 14,14.30 arasında, 

İkinci 26/4/979 Perşembe aynı saatlerde, | 

Beşiktaş Ihlamur Cad. 162/164 nolu "GÜVEN" ` garajında yapılacaktır. 

İsteklilerin yukarda yazılı yer ve zamanda hazır bu- | | lunmaları > 

Satış bedeli peşin ve belediye dellaliye rusumu ve mahkeme damga resmi alıcısına ait olduğu, hususları 

Mahkememiz satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 

Tahsilat dosyasında ve tetkike açıktır. 

İlan olunur. 12/4/979 


Basın, 2978-387 


YENİÇAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


1-Belediyemize ait İtfaiye Garaj'ı İnşaatı 2490 
Sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile Eksiltmeye konulmuştur. 

2- İhale 7 Mayıs 1979 Pazartesi günü saat 14.00 de Belediye Binasında toplu bulunan Encümen Huzurun- da yapılacaktır. 


3- Keşif Bedeli 2.500.000. TL (1979 Rayiç' leri ne göre) Geçici Teminat 75.000. TL dır. 

4- Teklif vermek isteyenlerin İhale saatinden 1 saat önce Temi natlarımı yatırmaları İlan olunur. 


Mehmet Güngör 
Yeni çağa .Belediye Başkanı 


(B: 13.765.386) 


19 Nisan 1979 


"İl Hakem Kurulu kararını” öne süren işveren yeniden fabrikaya çağırmıştı 


Demir Döküm işçileri eski Maden- 
| temsilcilerini fabrikaya 


© işçiler "katiller 

| dışarı, yaşasın 
Devrimci Maden-iş” sloganları atarak 

“gösteri yaptılar 


$ : 5 
© Devrimci 


| Maden-İş 

i Genel Sekreteri Hakkı Öztürk işvereni sert 

_ şekilde kınadı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
e Si lahtar'daki Demir Döküm Fabrikası işçileri işveren tarafından yeniden işyerine çağrılan eski Maden-İş temsilcilerini fabrikanın içine sokma- 


ramoğlu adlı eski temsilciler jandarma nezaretin- de fabrikaya geldiler ve gün boyunca fabrikanın giriş kapısındaki bir oda- da gene jandarma nezaretinde beklediler. 

Eski Maden-İş temsilcilerinin İl Hakem Kuru lu ile işe iade edildikleri 


Petrol-İş Kocaeli Sube 


dılar. İşçilerin sert tepki- 

“si sonucu Seyfi Çağan, Ali Hayali, Vehbi Bay-Í 


| tarafından 
| aday gösterildi 


| İZMİT (ÖZEL) 
Türk-İş'e bağlı Petrol-İş Sendikasının 6 Ma- 
.yısta' yapılacak Kocaeli Şubesi Genel Kurulu için “adaylar belli olmay başladı., Sendikaya bağlı 28 
işyeri baştemsilcileri, ve pi: Ee CAR işçi temsilcileri ortak bir toplantı yaparak Şube “Başkanlığı için Nadir Birok'u desteklediklerini açıkladılar % 
© İşçi temsilcileri "Bizim adayımız Nadir Bik'tur. Başka bir adayın /österilmesine taraftar olik. Böyle bir şeyi işçi tabanına saygısızlık o- 


tik mücadeleye, yelerin ( katılacaklarına inanıyoruz" dediler. 
© Öte yandan Şube Başkan Adayı Nadir Birok 
| n, şöyle açık- 
H 
"Tabanın söz ve karar hibi olması gerektiğine e bunun mutlaka hayata geçirilmesine inandığım çin adaylık teklifini kajul ettim. 


= "Yıllardır iş başında ulunan mevcut şube yö- 


ması sonunda: 
Dava konusu nus Nadi Sok.'ta 


apartmanın 


Konstriksiyonla camsız müşterek yerlere SİNİN MEN'İNE 


aldiyetine 1400 
masraflarıyla birlikte da 


birlikte davalıdan 


14.00'e kadardır. 


temin edilir. 


mayacaktır. 


ğildir. 


İLAN 


BAKIRKÖY ASLİYE 1. HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 


Dursun Türkmen tarafından Bakırköy Gazeteciler Sitesi Yunus Nadi Sok. Lale Apt. No. 10, D. 1'de mukim olup adresi meçhul kalan Hasan Yaver hakkında açılan men'i müdahale ve kal davasının yapılan Guru$ 


Bakırköy Kartaltepe Mahallesi, Yukaln 25 pafta 850 ada 510 parselde kayıtlı taşınmaz mal üzerinde inşa olunduğu anlaşılan bati kısmında müşterek mülkiyete ait bir kısım yerin yan davalıya ait bodrum katin balkonu, bilirkişi raporunda gösterilen A ve B harfli toplam 16,60 m2'lik yere yapılan ilaveler ve Balkon Demir olarak kapatma şeklindeki DAVALININ VAKİ MÜDAHALE- ve bu bilirkişi raporunun ek kroki- de A ve B işaretleriyle gösterilen yerlerdeki bu yapiların Kal'ine bakiye 292,50 kuruş harcın davalıya lira ücreti validan tahsiline, ödenmesine 23.1.1978 gün ve 975/459 esaslarıyla tahsiline davacıya 23.1.1978 gün ve 975/459 esas 978/20 sayılı kararla karar verlimiştir. İşbu hüküm hülasası Davalı Hasan Yaver'e tebligat makamına kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7 Nisan 1979. 


M.K.E. KURUMU MARANGOZ FABRİKASINA 1 ADET ELEKTRİKLİ EL MAKASI SATIN ALINACAKTIR 


1— Teklif verme yeri Ankara, Etimesgut Marangoz Fabrikası Ticaret Kısım Müdürlüğüdür. 
2— Teklif verme süresi 7 Mayıs 1979 Saat 


3— Elektrikli El Makasına ait şartname Marangoz Fabrikası Ticaret Kısım Müdürlüğünden 


4— İhale Kapalı Zarf Usulü yapılacaktır. 
5— Postadaki vaki gecikmeler dikkate alın- 


6— Kurumumuz 2490 Sayılı Kanuna tabi de- 


Baskan adayı Nadir Birok: 


“işçi sınıfının gerisinde kalanları yönetimden 

uzaklaştırmak için 

mücadele edeceğiz 


e Nadir Birok 28 işyerinin temsilcilikleri 


N-dir Birok... 


netimi ve o yönetimin başkanı sınıf bilincinden yoksun birtakım uygulamaları ile kafasal olarak işçi sınıfının bilincinden çok geride kaldıklarını ispatlamış, bu nedenle tekrar aday olmaya cesaret edememiştir. Yerine aynı yönetimden başkan yardımcısını aday göstermektedir. Oysaki işçi stnıfı yöneticisini kendisi seçmelidir. 

"Bu yönetimin ve böyle bir zihniyetin iş başından uzaklaştırılmasındaki (o mücadelemizde tüm işçi arkadaşlarımızın uğraş vereceklerine inanıyorum. 


Esas No: 975/459 


muhakeme davacıya 


vekaletin 


ödenmesine 


Hakim: 13837 


(Basın: 2993 — 389) 


(Basın: 13798 — 385) 


t 


Demir Döküm işçileri ve fabrikaya gelen "mavi bereliler”. 


öne sürüldü. Ancak Devrimci Maden-İş yetkilileri işverenin temsilcileri- nin ücretini ödeyerek işe iade etmeme imkanı da olduğunu belirtiyorlar. 


KATİLLER DIŞARI 


Sabah vardiyasında fabrikanın girşinde toplanan Demir ë küm işçileri "Katiller dışarı" "Katilleri istemiyoruz” "Yaşasın Devrimci Maden-İş" sloganlarını attılar. Bilindiği gibi Maden-İş temsilcileri. Demir Döküm işçileri Devrimci Maden-İş Sendikasında örgütlenirken çeşitli saldırılar düzenlemişler ve bu arada Adem Toygan adlı bir işçiyi de öldürmüşlerdi. 

PROTESTO 

İşveren ve Maden-İş yetkilileri tarafından fabrika önüne çağrılan bazı sivil emniyet görevlileri- nin Devrimci Maden-İş Sendikası yetkililerine müdahale etmek istemesi de Demir Döküm işçilerinin sert protestosu ile karşılaştı. Bunun üzerine polisler arabalarına binerek ayrıldılar. Polislerle birlikte kapıya gelen bazı İGD'lilerin de onlarla birlikte uzaklaştıkları görüldü. 

Daha sonra fabrikaya giren Devrimci Maden-İş Genel Sekreteri Hakkı Öztürk işçilere hitaben bir konuşma yaptı ve şöyle dedi: 

“Eğer işveren Demir Döküm işçisini katleden ve bütün işçinin nefret ettiği bu kişileri içeri almakta ısrar ederse bu onun başka niyetleri olduğunu gösterecektir. 

Demir Döküm işçisi buna izin vermeyecektir." 

Daha sonra saat 15.00' 
te de iki vardiya bir- 


TKP, Kırıkkale MKE'ye girmek için 


sokmadılar 


leşerek bir protesto gösterisi yaptı. İşçilerin sert tepkisi üzerine işverenin işçilerden 18 saat mühlet istediği ve bu kişileri işyerinden uzaklaştıracağını bildirdi. 


detti. 


çalışmaları 


dir." 


Tekstil Çukobirlik Başkanı 1 Mayıs'ın Taksim alanında kutlanmasını istedi 


ADANA (ÖZEL) 


Tekstil Sendikası Adana Çukobirlik Şube Başkanı ömer Fethi Gürer, bir bildiri yayınlayarak, 1 Mayıs İşçi Bayramının Taksim Alanında kutlanmasını istediklerini, bunun bölücülere, emperyalistlere alet olanlara ders olacağını kay- 


“İşçilerin birliğinin bozulması için tezgahlanan tüm oyunlara" karşı olduklarını açıklayan Gürer, "Nereden gelirse gelsin, şiddete, kaba kuvvete ve bölücü hareketlere karşı olan bizler, 
1 Mayıs'ın belirli görüşlerin bozgunculuğuna, / 
işçiler adına tezgahlanmak istenen oyunlara karşı tam bir birlik ve işçi sınıfı disiplinine uygun geçeceği inancındayız" dedikten sonra, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Kitlelerin gücünden miş dönemde yarattıkları kanlı olayların tekrar tezgahlanmasının mümkün olamayacağı gibi, hiç bir grup ya da görüşün de işçilerin birlik içinde kutlayacakları 1 Mayıs'a gölge düşürmelerine izin verilmemesi yolunda yapılacak tüm destekleyeceğiz. 1 Mayıs, sloganların yarıştığı , gövde gösterisi yapıldığı alan değil- 


korkan güçlerin geç 


Lastik-İş”in yaptığı çağrı üzerine 


TEKSTİL,DİSK'i ERKEN GENEL KURULA GÖTÜRME TOPLANTILARINA KATILMA KARARI ALDI 


İSTANBUL (ÖZEL) DİSK'e bağlı Tekstil Sendikasının 12 Nisan günü başlayan Genel Yönetim Kurulu Toplantısı, önceki gün sona erdi. 
Toplantıdan sonra yayınlanan bildiride, DİSK'in erken Genel Kurula gidip gitmemesi konusunda düzenlenen tartışma toplantılarına katılınması ve 1 
Mayıs'ın İstanbul'da “görkemli bir şekilde ve kitlesel olarak kutlanma- 


sı" kararlaştırıldı. 
Tekstil bildirisinde, DİSK'ten ihraç edilen 


sendikalarla ilgili olarak, Tekstil'in DİSK'te sert uygulamalara karşı olduğu belirtiliyor ve şöyle deniyor: 


"Lastik-İş'in erken kongre yapmaya gerek var mıdır, yok mudur çağrısına, Genel Yönetim Kurulumuz, Yürütme Kurulunun görevlendireceği 2 Yürütme Kurulu üyesi ve 3 Genel Yönetim Kurulu üyesini, bu toplantılara katılmak için görevlendirme- ye karar vermiştir." 


1 Mayıs'ın İstanbul'- 
da "görkemli ve kitlesel bir şekilde kutlanması" istenen bildiride ayrıca dünyadaki ve ülkemizde- ki gelişmeler de değerlendiriliyor ve "'Demokratik Yemen ve Afganistan Halk Cumhuriyeti'nde demokratik iktidarların devrilmesini amaçlayan oprovokasyonların boşa çıkarılması, son olarak Kampuçia'da gerici Pol Pot yönetiminin dev- 


rilmesi ve Çin'in Vietnam'a giriştiği iğrenç saldırıda kahraman Vietnam halkından gereken cevabı alması, dünya ölçüsünde yükselen sınıf mücadelesinin sıcak ve güncel alanlarını oluşturmaktadır" deniyor. Ayrıca Mısır — İsrail Anlaşmasına da karşı çıkılarak, ABD'nin şimdi Kıbrıs ve Ege'de benzer bir anlaşmanın peşinde olduğu kaydediliyor. 


Tütünçiftlik Otoyol Şantiyesi iscileri direnişte 


İZMİT (AA) 
İzmit Tütünçiftlik Otoyol Şantiyesi'nde çalışmakta olan 200 civarında işçinin 4 gün önce başlattıkları direniş devam ediyor. İşçiler önceki gün de bir protesto yürüyüşü yaptılar. 


Şantiyede çalışan işçiler, kendilerini işyerine getiren servislerin kaldırılması üzerine, direnişe geçmişlerdi. İşveren tarafından yapılan açıklama- 


CHP'yi nasıl kullanıyor? 


da, savurganlığı önlemek için bu yola başvurulduğu söylenmişti. 

Direniş devam ederken önceki gün işçiler, patronun tutumunu protesto etmek için, Tütünçiftlik'ten Otoyol Şantiyesi'nin bulunduğu yere kadar bir de yürüyüş yaptılar. İşçiler, patronun toplu sözleşme maddelerine ters düştüğünü, servis arabalarının özel işlerde kullanıldığını söylediler. 


TKP'nin Kırıkkale'deki faaliyetleri 


çok yönlüdür 
© CHP Gençlik Kollarında yaratılan kargaşalık 

© CHP'li pozuna bürünen iKD”liler, işçilerin hanımlarını örgütlüyor © TÖB-DER”de TKP'nin içine sızdığı "Halkçı-Eğitimciler” 


Sahte TKP yanlıları Belediye Başkanının desteğiyle CHP Gençlik Kolları kongresinde Malik Ejder Coşkun'un başkanlığında ayrı bir liste çıkardılar. Önce Kızılırmak Oo kenarında sahte bir Gençlik Kolları Kongresi düzenlediler. 
Fakat başarılı olamadılar. Arkasından yine oldu bittiye getirerek Be- 


lediyede ikinci bir sahte - 


kongre yapmaya çalıştılar. Özellikle Alevilerin desteğini almak için A ğun bir çaba harcadılar. 
Fakat bütün çabaları başarısızlıkla sonuçlan dı. 24 Mart 1979'dan, 
9 Nisan 1979 tarihine 
kadar 15 günlük süre içinde üçü sahte, üçü gerçek altı kongreden sonra Gençlik kolların- daki TKP'lilerin yaratmış olduğu kar alık şimdilik son buldu. Uur Alacakaptan müda- 

etti Sonunda se- 


imi yeye » 10- 
PE Mustafa “fek'in iste- si kazandı. 


İKD 1978 yılında Ma- 


den-iş binasi içinde faa- . 


, liyete b e Kırıkkalede Maden-İş üyesi işn hanımlarını örgütiemeye ge ) 
nin e ş olduğu mitinglerde ke Puna Kinikkale Be- ye n açmış olduu TANSA mağazasının uvarlarını süslemektedir. İKD Kırıkkale'de 


CHP'li unda Cola <şıyor. İKD'nin yönetiminde. CHP kara 


milletvekili Cengiz Şen-. 
sesin kız kardeşi Bedia 


e çekilen resim- 


enses bulunmaktadır. 
ine CHP kadın kolları başkanlığına İKD'li o- 


larak bilinen Makbule. 


isminde bir bayan seilmiştir. İKD hakkında HP Kadın Kolları Baş kanı * Güler Gürpınar, CHP Genel Merkez Ya- 


ın organı "CHP'den Ha- 


erler." de yayınlanan röportajında söylüyor: "İKD, alanlar- da "TKP'ye özgürlük" isteyerek gerçek niteliini ele verdi" "IKD 


ündüğünü itiraf ediyor. 


KD'nin (o Kırıkkale'de ya tığı da, bundan arklı olmayan acı ama li bir örnektir. 

KP yanlıları CHP hai ön zinde, iye Başkanı ile Ankara Milletvekili Canglz kler ii 

esteğiyle ayrı bir liste Erler Özellikle de Alevi vatandaşları ça lerine takmaya Ççalışr yorlar. 


TÖB-DER DEKİ 

FAALİYETLERİ: 
TKP yanlısı HARTIE 

Dayanışma Grubu İ 
CHP taraftarı “Halkcı Eğitimciler", ''anti-Mao'culuk" temelinde ittifak yap Halkçı Eğitimcilerin listesinde r alan Halil Ekinci olitika gazetesinin Kirıkkale muhabiri ve TKP yanlısı olarak bilinmektedir. Sahte TKP -kendi adamlarını CHP' 


şunları, 


li öğretmenlerin listesi- ne sızdırmaktadır. Halkşi Eğitimcilerle, "Birlik ayanışmacılarını o yayınladığı 19. maddelik pena "ittifak" ik elerinden birkaçı şuntardır: “Maocular dışında yayın organı derneğe e OB 
ER'e tüm anti-faşist, anti-maocu öğretmenleri üye olmaya çağırmak...", "Sıkıyönetime, demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına, pahalılığa ve faşizme karşı tabanı diri tutmak" vs. İşte CHP taraftarlarıyla, sahte TKP yanlılarının anlaşabildiği noktalar. CHP'li öğretmenleri sıkıyönetime karşı "savaşıma"” ağıran bir platform. CHP li öğretmenleri, CHP hükümetine karşı etkin mücadeleye ıran bir platform düşünün ki, altını , CHP taraftarı SE retmenler imzalasın. $ te CHP'nin sahte TK ile uzlaşmasının sonucu içine düştüğü durum. 
Sahte TKP'nin Kırıkkale'deki faaliyetleri çok yönlüdür. Milli yapay denetimi altına almak amacında olan "TKP", CHP tabanmı ele geçirmeyi hesa] lamaktadır. en yönetimi de sahte TKP nin bu faaliyetlerine hizmet eden bir tutum içindedir. TKP'nin faaliyeti açıkça Beşinci ol faaliyetidir. CHP yönetiminin sahte TKP ile uzlaşması Türkiye' mizi büyük bir tehlike ile karşı karşıya bırak- 


yönetimi ile uzlaşmaya son vermeli ve bu keneyi sırtından atmalıdır. Bugün yu istek yurtsever CHP" b kitlenin ve bütün halkın ortak talebidir. CHP önetimi hükümette 

imak için üç | revizyonistin “sesine değil halkın sesine kulak ver- 


melidir. 

Kırıkkale'de milli savunma sanayimize yönelen Rus Beşinci Kol faaliyetine karşı bütün yetkililer harekete geçmeli ve Maden-İş'in sahte üye fişleriyle yetki alması engellenmelidir. 

Madeniş'in _ Silah Fabrikasındaki faaliyeti burayla sınırlı ve basit bir yetki meselesi dopi dir. Bu Beşinci Kol faaliyetidir. Çünkü sahte TKP'nin bu faaliyetleri milli savunmayı felce, uğratmayı ve ulkemizi eli kolu bağlı hale getir meyi amaçlamaktadır. 
Başta, Kırıkkale işçileri olmak üzere bütün yurt- 


“ severleri, CHP ve hükü- 


met yetkililerini ve tüm halkımızı, ülkemizin kalbini denetim altına almaya çalışan Beşinci Kol faaliyetine karşı uyanık olmaya ve Kırıkkale'ye sokmamaya ça gırıyoruz. 


BİTTİ 


İsviçre'nin Fransız kesiminin tanınmış gazetelerinden "Journal de Gèneve" Türkiye üzerine bir yorum yayınladı. John Benda imzasıyla yayınlanan yorum "Türkiye sabırsızlıkla Batının yardımını bekliyor" başlığını taşımakta. Türkiye'nin ekonomik gereksinmelerini, AET ve IMF ile yapılan görüşmelere değinen yorum şöyle yazi 


yor. 

"Gelecek mi, gelmeyecek mi? Bugün Türkiye" de sorulan soru bu. Türkler, büyük devletlerin Guıdeloupe'taTürkiye'ye acil olarak ekonomik ve mali yardım yapılmasına karar vermelerinden beri bekliyorlar. Bu yardım çok gecikti ve ülkenin ekonomi ve sanayisindeki duraklamanın . artmasına sebep oluyor." 

"Ekonominin düzel tilmesi ciddi problemler doğurmakta. Devletin yoğun müdahalesi ve aşırı bürokrasi çok pahalya mal olduğu gibi bir fayda getirmiyor. Alınan acil ekonomik önlemler- de ve görevlilerin seçiminde düzensizlik var. 
Enflasyon dörtnala gidiyor. Döviz ve mal karaborsası artarken tüketicinin beli bükülüyor. Bütün transferler yine durduruldu. Hazine neredeyse tamtakır. Bu düzensizlik aşırı sağ ve soldaki siyasi terörü keskinleştiriyor." 

Türkiye'nin beklediği yardımın uluslararası kuruluşlarla Türk Hükümeti arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden geciktiğini, bir yandan bu kuruluşların yeteri kadar esnek davranmadığını öte yandan ise Türk bürokrasisinin engel teşkil ettiğini belirten yorum şöyle devam ediyor. 

"Ecevit ve yardımcılarının uluslararası kuruluşların daha esnek olarak 


Yurtdışındaki işçiler, Sakarya Belediyesine 
13 otobüs 
armağan ettiler 


ADAPAZARKAA) 
Federal Almanya'da çalışan Türk işçileri, Adapazarı Belediyesine 13 
otobüs armağan ettiler. 
Federal Almanya'dan önceki gün kente getirilen 13 otobüsle birlikte Adapazarı Belediyesinin otobüs sayısı 54'e ulaştı. 


olduğunu açıkladı 


ANKARA(AA) 

Ankara Belediyesinde çalışan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi işçiler maaşlarını alamadıkları için Başkanlık o- 


Nisan günleri meydana sindeki bağlarda büyük lan 


çekirdeksiz kuru üzüni 


önlemleri alacağız." 


İsviçre'de yayınlanan Journal de Geneve gazetesi: 


"Türkiye, Batının yardımını bekliyor” 


Yapılan ilk tespitlere göre bazı yörelerde yüzde 90'a varan hasar var 


DON, ÜZÜM BÖLGELERİNDE 
HASARA 

YOL AÇTI 


Bağ sürgünlerinin iyice geliştiği bir sırada 14-15 


ilk tespitlere göre zararın yüzde 20 ile 90 
arasında değiştiği bildirildi. 

Tariş Üzüm Birliği Başkanı Özer Yalçındağ konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bu zararın 1979 üzüm rekoltesini olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek şunları sövledi: 

"Aldığımız ilk bilgilere göre son üç gün içinde 


peti yüzde 20 yüzde 90 arasında değişen don olayı meydana gelmiştir. Olayın bazı sürgünlerin iyice geliştiği döneme rastlaması zararı artırıcı bir faktör olacak ve 1979 rekoltesini olumsuz yönde etkileyecektir. Tariş tarım uzmanları bugün hasar tespit çalışmasına başlamışlardır. Tespit çaışmaları sonunda ortaklarımız yararına gerekli: 


yaptıkları önerileri birkaç nokta dışında kabul edecekleri anlaşılıyor. 
Bu gecikmenin Türkiye" de yarattığı öfkeye rağmen bazı olumlu gelişmeler de var. Türkiye'nin beş yıl için 5 milyar doler istediği Ortak Pazar 
310 milyonluk bir kredi 
dilimi vermeyi kabul etti. Dünya Bankası Türk- 


Arkadaşımız Leyla Yurdakul Fransız nomik durumu hakkında gazetimizin görüş 


JOURML DE G 


lerle büyük bir yardım için görüşmeye hazırlanıyor. Fakat acaba Guadeloupe'ta vaadedilen yardım miktarı ne kadara ulaşacak. Bay Schmidt Washington'da çok uğraşıyor. Bir milyar dolarlık bir ilk yardımdan bahsediliyor. Bu yardım Japonya'nında içine katılacağı batılı büyük devlet- 


ler tarafından borç olarak verilecek." 

"Türkler arasında en sabırlı olarak B.Ecevit görülüyor. .. Ecevit'in CHP' si içinde Türkiye'nin ciddi meselelerine rağmen balıya karşı kayıtsız tavır alanlar ve tarafsız davranılmasını salık verenler varsa da bunlar çok küçük bir azınlık oluşturuyorlar. Ecevit'in bizzat kendisi ve partisinin hemen hemen tamamı, muhalefetteki Demirel gibi kararlı bir şekilde batı taraflısı kalmayı tercih ediyorlar." 


TV'cilerine Türkiye'nin siyasi ve ekolerini anlatırken 


Fransız TW si Türkiye” nin durumu hakkında gazetemizin görüşünü aldı 


ANKA 


Türkiye'nin siyasi ve ekonomik durumu, terörizm ve kaynakları konularında yapacakları yayın için röportajlar yapmak üzere yurdumuza gelen Fransız TV 'sinden (ORTF) hir ekip gazetemizin Ankara büro- 


RA (ÖZEL) 


sunu da ziyaret etti. 


Fransız TV'cileri gazetemizin çe- 


me yaptılar 


bekleniyor. 


şitli konulardaki görüşlerini rendikten sonra arkadaşımız Leyla Yurdakul ile 15 dakikalık bir görüş- 


öğ- 


Röportajın bu ay için- 


de Fransız TV'sinde yayınlanması 


Adalet Bakanlığının baskılarını protesto amacıyla aze e e A e rn 


istanbul” da avukatlar bugün duruşmalara girmiyor 


İSTANBUL (ÖZEL) İstanbul Barosuna mensup avukatlar bugün duruşmalara girmiyorlar. Baro bu kararını Baronun 101. kuruluş yildönümü olan 6 Nisan Cu- ma günü yayınladığı basın bülteninde açıklamıştı. 


İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın, konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve şu konulara değinmişti: 

“Baromuz üyesi avukatlar 19 Nisan Perşembe günü duruşmalara girmeyerek Yönetim Kurulumuzun karara bağladı- 


em e miş 
Fevzioğlu:” önemli olan sözler değil bundan sonra ki icraaftır” 


ANKARA (HA) 

CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu Altı bağımsız bakanın basın toplantısından sonra hükümet adına yapılan açık 


Bir buçuk aydır maaşları ödenmedi 


Ankara Belediyesi işçileri, Ali Dinçer'in odasını işgal etti 


© Genel-İş, 8 bin işçinin Belediyeden 150 milyon lira alacağı 


dasını işgal etti. 

Genel-İş Sendikası Toplusözleşme Daire Başkanı İsmail Hakkı Önal yaptığı açıklamada, işçilerin 48. memurların 


İZMİR (ÖZEL) 


gelen don, Ege Bölgezarara yol açtı. Yapı- 


bölgelerinde hasar nis- 


lama konusunda "'Hükümet adına yapılan açık lama bir itiraf niteliğin dedir, önemli ulan sözler değil bundan sonraki icraattir"' dedi 


18 gündür ücret alamadıklarını söyleyerek, 8 
bin işçinin 150 milyon lira tutarında alacağı olduğunu söyledi. 

Belediye Başkanı Ali Dinçer işçilerin haklı olduğunu söyledi. Fakat işçilerin CHP delege seçimleri ile ilgilendiği için para alamadı iddiasını kabuletmedi. 

Öte yandan memurlar da Belediye Başkanından maaşlarının ödenmesini istediler. Memurlar ayrıca Sağlık, Müdürlüğü personeligden zorla bin lira ile 4 bin lira arasında spor kulübüne alındığı söylenen bağışın da kaldırılmasını istediler. 


Eğlence yerlerinin kapanma saati bir saat uzatıldı 


İSTANBUL (AA) İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığınca dün yayınlanan bir bildiri ile, eğlence yerlerinin kapatılma saatinin 02.00'ye kadar uzatıldığı açıklandı, Sıkıyönetim Komutanlığınca yapılan açıklamada eğlence yerlerinin 


gece en geç 01.00 olarak tespit edilen kapanma saatinin, ülke turizmini 


olumsuz etkilerden korumak amacıyla bir saat ilave edilerek 02.00'ye uzatıldığı bildirildi 


ğı Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılacaklardır. Bu toplantıda avukatlar yasaları uygulamada önlerindeki engelleri tartışacaklardır." 
Baro Başkanı Orhan Apaydın basın açıklamasında Barolar üzerinde Adalet Bakanlığının baskısı bulunduğunu, Baro- nun avukatlara ceza verme, vermeme, Baro'dan ihraç etme kararlarının uygulamaya konabilmesi için Adalet Bakanının onayının alınması gerektiğini ancak bu uygulamanın demokratik olmadığını açıklamıştı, 


Ecevit, kongrelerde ortaya çıkan çekişmelerin 

kurultayda giderileceğini söyledi 


ANKARA (ÖZEL) 
önceki gün 17.5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısından önce olaganüstü toplanması beklenen CHP Genel Yöne- 
“im Kuruluancak dün toplanabildi. Önceki günkü toplantıya Başbakan Bülent Ecevit katılmadığı için Genel Yönetim Kurulu toplantısı ertelenmişti. 
Dün saat 11.00'de toplanan CHP Genel Yönetim Kurulundan önce basına bir açıklama yapan Başbakan Ecevit toplantıda kurul üyeleri- ne hükümet çalışmaları ve iç ve dış gelişmelere ilişkin bilgi vereceğini belirtti. Ecevit toplantıda Kurultay hazırlıklarının da gözden geçirileceğini belirttikten sonra şöyle dedi: 

"Bu toplantıda ayrıca parti çalışmalarını gözden geçireceğiz. Kongreler zamanında başarılı ve canlı bir biçimde yürüyor. Bu arada Kurultay tarihi de belli olmuştur. 
Mayısın o 24-25-26'sında olağan kurultayımızı toplayacağız. Kongrelerde bir ölçüde doğal sayılabilecek çekişmeler Kurultaydan sonra tam bir birlik ortamına dönüşecektir. Cumhuriyet Halk Partisinin önümüzdeki Kurultayda birlik ve dayanışmasını güçlendireceğine inanıyorum, Toplantıda kurwl üyesi arkadaşlarımızia Kurultay hazırlıklarını da gözden geçireceğiz." 


19 Nisan 1979 


11. Genel Kurulda 3. gün TÜRK-İŞ'İN 
TARIM iŞÇiLERİNİN 


SORUNLARINA ÇöZüM 


GETİRMESİ İSTENDİ 


ANKARA (ÖZEL) 

Türk -İş Genel Kurulunun üçüncü günüride konuşan Tarım - İş Başkanı Zeynel Irmak "'Milli Ekonomimizde birinci sırayı alan tarım işçi leri şimdiye kadar hep ihmal edilmişlerdir" dedi. 

Irmak,ekonominin temel taşlarından biri olan toprağın, mutlu azını ğın eline bırakılamayacağını belirtirken sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Topraklar toprak ağalarının elindedir. Bunların topraklarını küçük çiftçilere dağıtmadan tarım işçileri üzerindeki hegemonya, devam edecektir". 


Tarım İş Yasası konusunda da büyük sendika (başkalarını, milletvekillerini ve hükümeti eleştiren Irmak, "Bize bizden başka kimsenin faydası yok. İpliği üreten, pamuğu toplayan bizler, kaderimize terk- a durumdayız. 
Türk - İş'in bu kongrede bu soruna bir çözüm getirmesini diliyoruz." 
dedi. 


Kongrede konuşan Tarım -İş delegesi Ahmet Akın ise "Tarım işçileri birana rahminde bir de mezara giderken eşittirler. 
Hayatlarının bütününü işkence içinde geçir mektedirler"' şeklinde konuştu . Akın , Tarım İş Yasasının bir an önce çıkması için Türk - İş'e büyük görevler düştüğünü söyledi. 


Kristal - İş Genel Başkanı Hasan Basri Bahalı da yaptığı konuşmada "Ülkemiz ekonomik darboğazdadır. 
Kongremiz böyle bir za manda toplanmıştır. 
Türk - İş yöneticileri işçi nin sesine kulak vererek objektif mücadeleye girmelidirler" dedi. 


TGS adına söz alan Nail Güreli ise konuşmasında anti-emperyalist doğrultudaki tüm girişimlere Türk - İs'in destek olması gerektiğini söyledi. 


“Amerikan sendikacılığı iflas etmiştir. Batı Avrupa sendikacılığında başarılı örnekler vardır" 


cevan veriyor. 


ve Cumhuriyetçi 


küfredildiğini 


„mn KTÖS Genel madıklarını 


surların sızdığını d) Gazetemiz 


amaçladığını 


ruz: 


.KTÖS'ün 31 Martta yapılan genel kurulundan sonra Ulusal Birlik Partisi Türk Partisinin olumsuz tavırlarına dikkat çekilen yazıda, şu görüşlere yer veriliyor. 

"Sayın Naci Talat özetle: 

"KTÖS'ün Genel Kurulunda CTP'ye 


b) TKP ve CIP Genel: Başkanları-Kuruluna sokul- 


c) KTÖS'e goşist ve maocu un- 


SöZ'ün CTP'yi 
AKEL paralelinde göstermeye çalıştığını ve halkın gözünden düşürmeyi 


e) Bazı KTÖS yöneticilerinin CTP' 


CTP'nin cevabı 


YENİDÜZEN ` 


Kıbrıs'ta vavınlanan zen” gazetesi KT©Sün eleştirilerine karşı CTP Genel Sekreteri ın görüşlerini yayınladı. Naci Talat'ın cevabından'bazı bölümleri yayınlıyor- 


“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasının bazı yöneticileri bu çabalarıyla hiç kuşku bırakmayacak bir biçimde UBP ile faşist Türk Ocakları ile Mak Karticilerle aynı çizgiyedüşüyorlar. CTP'ye karşı sarfettikleri sözleri 


© Zeynel Irmak: 
"Ağa toprakları küçük çiftçilere dağıtılmadıkça tarım işçileri üzerindeki hegemonva 


devam edecektir” 


diyen Nail Güreli,raporda Avrupa (o sendikacılığına çok az yer verildiğini söyledi. Güreli Türk - İş' in 1 Mayıs'a sahip çıkmasını da istedi ve “DİSK'e karşı olma gerekçesiyle 1 Mayıs'a karşı çıkılamaz" şeklinde konuştu. Tedhiş, terör ve anarşiyi ve şiddet olaylarına karşı olduklarını belirten Güreli “Tedhiş, terör ve anarşiyle demokratik hak ve özgürlükler arasında bağ kurulamaz" dedi. Güreli'nin 1 Mayıs 


ile ilgili sözleri Genel Kurulda tartışmalara yol açtı 


Bu arada Türk -İş Ge-Kurulunun davetlisi izleyen 

Sekrete- 


nel olarak kongreyi 
ICFTU Genel ri Otto Kersten, Türkiye'den ayrılması nedeniyle söz aldı. Kersten Genel Kurula çalışmalarında başarılar diledi 


Genel Kurulda Maden Federasyonu adına konuşan Genel Sekreter Mustafa Orhan, madenlerin devletleştirilmesinden sonra işçilerin ortada kaldığını belirtti, Enerji Bakanlığının, o "Madenleri devraldım. İşçileri devralmadım" dediğini söyledi. 

BİF Sözcüsü Çetin Göçer ise konuşmasında, belediye işyerlerinde çalışanların, kapıcı ve kalorifercilerin, ayrica aynı işkolunda sayılan futbolculardan hayat kadınlarına kadar tüm çalışanların gerçek rakkamının saptanmasını istedi. 


Türk Metal Genel Sek reteri ve MHP Genel Sekreter (o Yardımcısı Avni Çarsancaklı da konuşmasında Halil Tunç'u şid-Astle eleştirdi. “Hali Tunç Türkiye'de ölen 


KIBRIS TÜRK BASININDA BİR TARTIŞMA 


CTP, “Toplumsal İlerlemecilik” eleştirilerini cevaplamaktan kaçınıyor 


Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasının (KTÖS) yayın organı "SÖZ" gazetesinin ,11 Nisan tarihli sayısında 


yayınlanan başyazı, «KTÖS'ün son genel kurulundan sonraki tepkilere 


mak. 


dergisinin, 


“Yeni Dü- 


ci Talat” 


meciler"'i 


„lem gitgide daha yoğun bir”şekilde belli kişi- 


ken Bayındırlık Bakanı Şerafettin 


ye karşı dostça duygular beslemediğini beyan etmiştir." 

Başyazıda şöyle sıralanıyot 

Öğretmenler Sedikası, üyelerinin ve halkının ekonomik ve mesleki so- 


KTÖöS'ün amaçları da 


runlarının savaşımı yanında: 

a) Kıbrıs'ın bağımsızlığını, 

b) Kıbrıs halklarının özgürlüğünü 

c) Halkımızın demokratik bir yönetime kavuşturulmasının savaşımını vermektedir.” 

SÖZ gazetesinin başyâzısı CTP hakkında da şunları yaziyor : 

"CTP'nin benimsediği politik çizgi, Türkiye'de "Toplumsal İlerleme” ci" diye bilinen politik çizgidir. Bu görüşün sahiplerinin $u ana kadar ortaya çıkan bazı özellikleri: * 

a) Hegemonyacılık 

b) Tasfiyecilik 

c) Emekçi örgütleri bölmek 

d) Sıkışınca faşizmle işbirliği yap- 


e) Tekkecilik 

Daha somut biçimde: örneklemek gerekirse, TÖB-DER ve DİSK'i bölme çabaları gösterilebilir." 


Denktaş'ların Kıbrıs Türk Ocağı yoneticilerinin Türk-Sen yöneticilerinin ağzından, Zaman gazetesinin Ocak Türk-Sen 
Mâocuların yayınladığı her türlü yayınların sayfalarından çok dinledik, çok okuduk." 

"CTP'yi karalamaya, gözden düşürmeye, çalışırken CTP'nin kendi malı tek pir görüşü, tek bir politikayı tek bir eylemi... 
AKEL ile kendi deyimleriyle Türkiye'deki kendilerine göre yorumlayıp, örneklemeye çalışarak CTP' ye saldırmaya kalkıştılar 


'KONGREDEN İZLENİMLER 


Görünmeyen 
Genel Kurul 


GÜLAY KURNAZ 

Konuk konuşmalarının sona erip delegelerin çalışma raporu hakkındaki eleştirilerine gecilmesiyle birlikte Türk - İş Genel Kurul İki ayrı. 
yerde birden cereyan etmeye başladı. 

Bir yanda üst salonda oturan divan, konuşan üyeler ve onları dinleyen laf atan, arasına kapışan bir kısım delege. 

Bu, görünen Genel Kurul. 

Bir yandan da gün boyu alt girişteki salonda öğle paydoslarında bazı iokantalarda, akşamları sendika İokatierinde ve otellerde, ulaşabildiğimiz ve ulaşamadığımız yerlerde sürdürülen perde arkası genel kurul. 


Biz, DSİ'nin üst katındaki salonda sürdürülen “görünen” genel kurulda esen havayı yarına bırakıp bugün ulaşabildiğimiz kadarıyla şu görünmeyen Genel Kurul'da olup bitenlere bir göz atalım. 

Türk - İş Genel Kurulunun kulisinde sürüp giden pazarlıklar, Denizcier'in adaylığının açıklanmasından bu yana, gelip belli bir noktada düğümlendi diyebiliriz. 

Sosyal demokrat kanat ayrı bir listeyle çıkıp yönetimi bütünüyle ele alma hedefinden epeydir vazgeçmiş durumda. Zaten bunun objektif şartlarının olmadığı da ortada. 

Bu kanat, bugün Denizcier'in başkanlığında bir icra kurulu oluşturup seçime ortak girme konusunda ikna edilmişvaziyyette.Ancak, pazarlık, icra ;Kuruluna kaç kişi sokulacağı meselesinde cereyan ediyor. CHP'liler, icra kurulu 5 kişide kaldığı takdirde 3 kişi sokmakta israr ederken, diğer kanat da sosyaldemokratların icrada azınlıkta kalması için çalışıyor. CHP'li kanat sözcülerine göre, "5 kişilik o icrakuruluna 2 sosyal -demokratın girmesiyle kararlarda herhangi bir etkinlik söz konusu olamayacağından, bu sadece göstermelik bir şey olur. Tabanda böylesine etkili olan bir hareketi üst yönetimde göstermelik bir şekil de temsil edilmesi ise gerçekçi bir çözüm değildir. 

Bu arada, uzlaşmayı daha rahat sağlayabil- * mek için önerilen "İcrayı 7'ye çıkartma formülü” yine bazı CHP'liler tarafından kötü bir gelenek yerleşir gerekçesiyle hoş karşılanmıyor. 

Sanırız, AP'li ve CHP'li sendikacılar arasındaki bu pazarlık Genel Kurulun seçim maddesi- ne geçilinceye kadar devam edecek. 

Peki o zamana kadar bir anlaşma sağlanamazsa durum ne olacak? k 

İşte o zaman bazı sürprizler beklenebilir. 

AP'li kanat, sosyal-demokratların "göstermedik bir şekilde temsili" konusunda katı bir tutumda israr eder ve Denizcier, her iki kanadı memnun eden bir çözümü getiremezse, yeni bir aday söz konusu olabilir. Bakarsınız o zaman, Denizcier'in listesinee ikinci adam olarak girmesine kesin gözüyle bakılan Emin Kul, sosyaldemokratların başkan adayı olarak Ortaya çıkabilir. Gene bir Mısırlıoğlu adaylığını koyabilir. 

Ancak, başta da söylediğimiz gibi böyle bir gelişme sürprizdir. Kulislerdeki genel hava ve gidişat daha çok, Denizcier'in iki kanadı uzlaş-- tıran bir formül bulup Genel Kurul'dan başkan olarak çıkacağını göstermektedir. 

Böyle bir denge listesinde kimlerin ne alacağı hâlâ tartışma konusu olmakla birlikte, göz- 


ler üzerinde toplanıyor. Emin Kul, Zafer Boyar ve Muzaffer Saraç, sosyal'demokrat kanadın adayları olarak kendilerinden gitgide daha çok bahsettirirken, Orhan Erçelik, Sadık Şide ve Kaya Özdemir'in isimleri de AP'li kanadın adayları olarak kuvvet kazanıyor. 


1400 kişinin katilidir" ladı. Konuşmasında Yudiyen Çarsancaklı Tunç' man düşmanlığı da kö- 

TKP'nin güdümün- rükleyen Çarsancaklı de olduğunu öne sürdü. ayrıca MHP'nin Genel 

Konuşması boyunca Kurula davet edilmeyianti-komünizm yapan şini de eleştirdi. Çar-Çarsancaklı Doğudaki ( sancaklı'nın konuşmabölücülükten söz eder- sının MHP'li delegeler 


dışında kimse tarafından 


Elçi'yi suç- ( alkışlanmadığı görüldü. 


Mem-ber Genel 
Kurulu 26-27 
Miayısta yapılıyor 


Baki özilhan: 
"Siyasi görüşü ne olursa olsun, tüm memurları Genel Kurula çağırıyoruz” 


ANKARA(ÖZEL) 
MEM - DER Genel Yönetim Kurulu 14-15 Nisan tarihlerinde toplanarak 4. olağan genel kurulun 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılmasını kararlaştırdı. MEM - DER Genel Başkanı Baki Özilhan bu konuda yaptığı açıklamada "siyasi görüşü ne olursa olsun memurların birliğinin sağlanması amacıyla tüm memurları genel kurula katılmaya ve fikirlerini belirtmeye çağırırız." 
Toplantıda bunalımın yükünü çekmek zorunda bırakılan memurların bu duruma daha fazla dayanamayacaklarını ve memur mücadelesinin yükseleceğinin tespit edildiğini de belirten Özilhan, alınan diğer ka- 
'rarları şöyle açıkladı: "Geçici çözümler ve bütçe kanununda getirilen değişikliklerle memur kitlesinin içine düştüğü ağır hayat şartlarından kurtulmasına olanak kalmadığı ve önümüzdeki dönemlerde derneğimizin tek ve köklü çözüm olarak önerdiği grev- li toplusözleşmenin sendikal haklar için mücadeleye öncelik verilmesi. 
Bugün memurları siyasi görüşlere göre bölen tutumlara ve devlet dairelerinde o partizanca uygulamalara karşı mücadelenin yükseltilmesi kararlaşiirıldı." 


gazetesinin, 


örnek göstere- 


“Toplumsal İlerle- 


A Denktaş-Kipriyanu görüşmesi hazırlıkları 


© Rolandis, Türkiye'nin 


önerilerine karşı Rum görüşünü 


Waldheim'e sundu 


© Waldheim'in özel temsilcisi Galindo Pohl, Denktaş ve Kipriyanu ile görüşüyor Rolandis, “çözüm gereklidir. 


eg Ancak bu orman kanunlarına boyun eğmek değildir” 


ANKARA (ÖZEL) 

15 Mayısta Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in gözetiminde yapılması beklenen Rauf Denktaş - Sipriyos Kipriyanu görüşmesi ile ilgili hazırlık çalışma ları yoğunlaşıyor. Waldheim'in özel temsilcisi Galindo Pohl, Denktaş ve Kipriyanu ile ayrı ayrı görüşmeler yapmak üzere Kıbrıs'ta bulunuyor. Galindo Pohl önce Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis ile Denktaş-Kipriyanu (o görüşmesine ilişkin teknik sorunları ve 


esasa ilişkin konuları görüştüğünü açıkladı. 

Bu arada Kıbrıs Rum radyosu Rollandis'in Waldheim'e verdiği muhtıra ve belgeleri açıkladı. 
Belgeler Rollandis tarafından 4 Nisan günü Cenevre'de yaptıkları görüşmeler sırasında Waldheim'e verilmişti. Muhtıra, Türk tarafından önerilerini ortaya koyduğu "şartlara" karşı Rum tarafının görüşlerini içeriyor. 

Rolandis'in muhtırasına eşlik eden yazısında ise Rum tarafının BM Genel Sekreteri ile, BM 


kararlarından kaynaklanan görev ve yetkileri çerçevesinde, işbirliği yaparak Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma isteği belirtiliyor ve "cözüm siyasal bir istek değil, siyasal bir gerektir, ancak buistek've gerek orman kanunlarına boyun eğmek demek değildir" deniliyor. 


Muhtırada Türk tarafının koyduğu koşullar konuyu saptırıcı ve anlamlı görüşme olasılığını ortadan kaldırıcı olarak niteleniyor. Bu arada Türk ordusunun Kıbrıs'ta bulunmasının eşit koşul- 


lar altında görüşmeler yapılmasını engellediği belirtiliyor. 


Kıbrıs'ta Türklere karşı ekonomik savaş yürütüldüğü . konusundaki Türk iddialarına da deginilen muhtırada, yasal mülk sahibinin, yasal yol- 


e—a 


Petrol darlığı giderek ülke ekonomilerini tehdit ediyor. Bu durum, akarya- i kıt savurganlığını önleme çabalarının yoğunlaşmasına, "kitle taşımacılığı" fikrinin yaygınlaşmasına yol açıyor. Deniz ulaşımına rağbet bugün her za- 


mankinden daha fazla. 


(Fotoğraf: Abduliık KURTAY) 


Akaryakıt olmayınca deniz ulaşımına rağbet arttı 


Turistler artık gemiyle geliyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Bütün dünyayı tehdit eder duruma gelen "akar yakıt" darlığı yüzünden, deniz yolu ulaşımı, giderek önem kazanıyor. 

Ulaşımda "kitle taşımacılığı"'nın, artık tek 


çare olduğunu belirten yetkililer, ülkemize gelen yabancıların genellikle deniz yolunu tercih ettiklerini vurgulayarak, deniz yolu ulaşımının kara taşıtları ve uçaktan daha ekonomik olduğunu belirttiler. 


Barış Derneği Başkanı, Sovyetler Birliği” nin kaygılarını dile getirdi 


İZMİR (ÖZEL) 

Barış Derneği Genel Başkanı ve Dünya Barış Konseyi üyesi Mahmut Dikerdem, Efes oteli Pe- tek salonunda düzenlenen konferansta yaptğı konuşmada (o hükümetin başlangıçta çok yönlü, dinamik ve gerçekçi ilişkiler kurduğunu savunarak, bunun dünya barışı ve komşularımızla ilişkiler kurma açısından olumlu olduğunu ancak son zamanlarda hükümetin komşularımızı kaygılandırıcı bir dış politika uyguladığını söyleyerek, "NATO'dan çıkmak bölgemizde hassas dengeyi bozar" demenin soğuk savaş döneminin görüşlerini savunmak olduğunu söyledi. 

Dikerdem, son gelişmeler karşısında Türkiye" nin dünya barışı için bir dengesizlik unsuru ve komşularımız için de bir güvensizlik kaynağı olma ihtimalinden söz ederek, tam bir denetim altında uygulanacak kademe kademe silahsızlanma ile dünya barışının sağlanacağını iddia etti. 


:50 kadar dinleyicinin katıldığı konferansta Dikerdem, kendisini davet eden Halis Aydıntaşbaş' a teşekkür etti Ve diş, politikanın bir hükümet meselesi olmadığını ve komşularımızın :güvenli-- 


ği için herkesin savaşım vermesi gerektiğini be- 


Çocuk 
Sempozyumunda İsrail'li Delege, çocukların Teksas, Tommiks okumalarını sakıncalı bulmadı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Dünya Çocuk Yılı nedeniyle, İstanbul'da sürdürülen “çocuk yazını ve çocuğun kişiliğinin gelişmesi” konulu sempozyumun dünkü bölümünde, çocukların Teksas ve Tommiks'e karşı olan tutkuları tartışıldı. 
Fransa adına J.Neveu, İsrail adına Zohar Shavit, Türkiye adına İnci Saltıkgil ve Robert Anhegger, Çocuk Kütüphaneleri , Kitap ve Çocuk ,Çocuk ve Genç- 


lik Kitaplıkları konularında görüşlerini belirttiler. 


İsrail Tel-Aviv Üniversitesi Şiir ve Tatbiki Edebiyat Departımanı Zohar Shavit'in, Çocuk edebiyatının öznel görüntüsü üzerine konuşurken, çocukların Teksas ve Tommiks okumalarının sakıncalı olmadığını savunması dikkat çekti. 


Devlet İstatistik Enstitüsünün 4tespitlerine göre, 1977'de ülkemize De- 


niz yolu ile: 668.750, Tren ile: 42.350, Uçak ile: 459.129, Motorlu kara taşıtları ile: 390. 


299 kişi gelmiş. 


DIE @ WELT 


BAHA TARGÜN (FRANKFURT) Türkiye'de altı bağımsız bakanın hükümete muhtıra vererek acil olarak tedbirler alınmasını istediklerini bildiren Die Welt gazetesinin yorumunda Ecevit'in Demirel'in yaptığını söylediği hataya kendisinin de düştüğü ve Demirel'in Türkeşçilere kaptırdığı makam koltuklarına “solcuların"' getirilmesine göz yumduğu belirtiliyor. Bağımsız altı bakanın 'Terörle mücadele, ekonominin sağlığa kavuşturulması ve milli birliğin bozulmaması için somut tedbir" istediğini vurgulayan yorum şöyle sürüyor : 

“Şimdilik bu altı bakan çekilmeyi düşünmüyorlar. Böylece Ecevit hükümeti görevde kalıyor. Fakat mecliste yeterli çoğunluğu olmayan CHP'lileri altı kişi her an düşürebilir. Endüstri Bakanı olan Alp tarafından yönlendirilen altı bakan 1978'de Ecevit'in hükümet kurmasına imkan sağlayan on kişilik bağımsızlar grubuna dahiner. U zaman istisnasız hepsine bakanlık verilmişti." 

Ecevit'in 6'lar tarafından, birçok kararı bakan” lara danışmadan aldığı, 


lardan, işgalcilere karşı, yasal mülkiyet hakkını korumasına ekonomik savaş denemeyeceği savunuluyor. 

Muhtırada, ilerleme kaydedilmesi için tek ümidin Ankaranın ve Kıbrıs Türk tarafının tutumunu değiştirmesine bağlı olduğu belirtiliyor. 
Ve Rum yönetiminin bu değişikliği sağlama amacıyla girişimlerde bulunması gerektiği bildiriliyor 

BM Genel Sekreteri- nin dostça girişimleriyle konuya yardımcı olmak istediği savunulan muh- 


tırada, BM kararlarının uygulanmasına yönelik anlamlı görüşmeler ya- 


pılması isteniyor. 

Türk tarafının önerilerinin ayrıntılı olarak incelendiği belgede Türk tarafının Maraş hakkındaki önerilerinin anlamlı görüşme olanağını ortadan kaldırdığı öne sürülüvor. 


DENKTAŞ'IN 
MUHTIRAYA TEPKİSİ 


Denktaş, Rum yönetiminin Waldheim'a gönderdiği muhtırayı, "uzlaşmazlık belgesi" olarak niteledi. 


Denktaş, Akıncılar köyünde yaptığı konuşmada, muhtıra ile ilgili olarak, Rum liderliğinin iyi niyet çağrıları ile 


Rum Komünist Partisi li-| 


derlerinin kardeşlik nutuklarının şimdi toplum olarak yeniden değerlendirilmesi (o gerektiğini bildirdi. Denktaş, konuşmasının sonunda, toplumlararası görüşmeler- de bugüne kadar izlediği yolun, mukavemetçi Türk halkından alınan yetkiye dayandığını, bu yetki çerçevesinde hare- 
"ket etmeye devam edeceğini bildirdi. 

BİR AET HEYETİ 
TÜRK VE RUM YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞMEK 
ÜZERE KIBRIS'A 


GELİYOR 


Avrupa Ekonomik Topluluğundan bir heyetir, Türk ve Rum yöneticilerle görüşmek üzere 
14 Mayısta Kıbrıs'a geleceği öğrenildi. Heyet iki tarafla da AET - Kıbrs ortaklık anlaşmasının uygulama koşullarına ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. 

AET'nin, Kıbrıs'a yapacağı yardımlarda Türk toplumunun da payını alması için gerekli önlemleri belirleyecek olan heyet, bu konuda Topluluk Bakanlar Konseyine bir rapor sunacak. 


partisi içindeki "'sol'' kanadın çok etkisinde kaldığı noktalarında eleştirildiğini, Ulaştırma Bakanı Ahmet Karaaslan tarafından açıklanan muhtırada hükümetin Devletin Bütünlüğünü sarsıcı girişimlere karşı yeterli tedbir almasının beklendiğini bildiren gazeteye göre, 6'lar komünist partisi yasağın devam etmesini de talep ediyorlar. CHP içinde komünist partisinin yasallaştırılması için Ecevit'i etkileyenlerin de bulunduğuna da değinen yorumda, ayrıca şunlar yer alıyor: 

“Bakanların girişimini güya basından öğrenmiş olan Ecevit bu açık tehdide karşı henüz bir cevap vermedi. Çünkü bu durumda herhangi bir şekilde reaksiyon göstermesi imkansız. 6 Bakanın görevine son verirse kendisinin de gitmesi gerekecek. Ecevit Demirel'in yaptığını söylediği hatalara kendisi düşüyor: Önemli kararları boyuna erteliyor, "solcu"'ların etkisindeki partide sözünü geçiremiyor ve önemli makamlara (o 'solculârın' getirilmesine göz yumuyor. Demirel de kendi başbakanlığı sırasında ortağı Türkeş'in yayılmasını durduramamıştı."" 


(AydınlıkfI 


DOĞAN 
YURDAKUL 


[açikça 


Kurunun yanmda yaş 


ppo barut fıçısı gibi. . . 

—Bölücülük üzerinde durulması gereken boyutlarda... ; —Sergilenen oyundan Doğulu vatandaş tedir- 


n... 
$ Milli Güvenlik Kurulunda bölücülük, Eşgüdüm toplantısında bölücülük, Altıların muhtırasında bölücülük, Başbakan'ın Türk-İş Genel Kurulundaki konuşmasında bölücülük, nihayet Bakanlar Kurulunun 17 saat süren toplantısından sonra kamuoyuna yapılan açıklamada bölücülük. 

Kamuoyunun bütün dikkatleri,Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemize ve "bölücülük" konusuna çevrilmiş bulunuyor. 

Aslında Doğu ve Güneydoğu bölgemizde Sovyet yıkıcı faaliyeti ne zamandır sürüyor. 
Gazetemiz de bu faaliyetler konusunda hükümetin dikkatini ne zamandır çekiyor. 

Daha geçen yıl, Sovyet yanlısı Talabani, Irak'ta girişeceği harekat için sınırlarımızı yol geçen hanına çevirdi. Üstelik Türkiye hükümetinin de hoşgörüsünden, "bana dokunmayan 

ılan bin yıl yaşasın" düşüncesinden yararlandı. 
İzin alarak Türkiye'de kışlak yaptı. Hükümete ültimatomlar çekerek KDP'nin öldürdüğü ve esir “ettiği taraftarlarının hesabını istedi. 

Bugünkü durumun başlangıcı, devrimcilerin bütün uyarılarına rağmen Sovyet yıkıcılığına o gün gösterilmiş olan hoşgörüdür. O hoşgörünün sonucu olarak bugün, sadece bir tek "operas yon"'da 7080 bin mermi yakalandığı yazı lıyor, Moskova yanlılarının Mayıs-Haziran aylarında "bahar taarruzuna" hazırlandıkları, bunun için sınırlarımızdan yüzbinlerce mermi, tüfek ve tabanca soktukları söyleniyor. Mardin mağaralarında yakalanan 442 roketatar m bu amaçla sokulduğu belirtiliyor. Sanki yeni duyulmuş gibi, bütün bu silahların önce "Demirperde ülkelerinden Karadeniz açıklarına gemilerle geldiği, oradan ikinci el olan “Doğulu'ya devredildiği” yazılıyor. 

Doğu'daki yıkıcılığın bugün acil mesele haline gelmesinin nedeni, Sovyetler'in Ortadoğu'da "çember yarma" harekatı ile ilgili olarak, Türkiye, İran, Pakistan "zayıf halkalarını koparma" taktiğine uzun süre göz yumulmuş olmasıdır. 

Bağımsızlığımıza yönelen bu tehdit karşısında bunca zaman uyuyup, ateş bacayı sardıktan sonra uyanıp "önlem alacağım" denmesi ise, .kurunum yanında yaşın da yanabileceği endişesini yaratıyor. 

Gemilerle gelen silahlar, girişi yapılmış, kapıları mühürlenmiş TIR'larla sokulan silahlar, üstü çeşitli mallarla örtülmüş, altı silah yüklü kamyonlar, özel gizli bölmeli arabalar vb. 
dururken, AP ve MHP'li toprak ağaları, aşiret reisleri silah kaçakçılığı yaparken, silah aramak için yoksul köylülere baskı yapılması bu endişeyi artıracaktır. 


dikleri, demokratik özgürlükler konusunda biraz umut verebiliyor: "Bazı kimseler bölücülük akımları karşısında demokrasiden uzaklaşmayı savunmaktadırlar. Bu sav geçersizdir." 

Altılardan Ahmet Karaaslan ise, "Bir takım organize olmuş güçler, faaliyetlerinin faturasını Doğu'daki vatandaşlara ödetme gayreti içindedirler" diyor. 

Bu gerçek görülüyorsa, o zaman Sovyet yıkıcılığının faturasını Doğulu vatandaşa ödetmemek gerekir. 

Kuru olan, Türkiye'yi bir iç savaşa sürüklemek için elinden geleni yapan Rusya'dır. Yaş olan ise Doğu'da yaşayan halkımız. Kuruyu görmezden gelip yaşı yakmaya girişmek, Türkiye'nin başına büyük felaketler açacak, Rusya' nın ekmeğine yağ sürecektir. 

Ne diyor olayların içinde yaşayan Van Savcısı: "Kökeninde petrol kavgası yatan süper devletlerin bir oyunu!" (Hürriyet, 17 Nisan 1979) 

İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in sözleri ise şöyle: 

“Devlet Doğu Bölgesinde girişeceği hesaptız bir şiddet hareketi ortada kalan geniş vatandaş kitlesinin de * bölücülerin yanına gitmesine sebep olacaktır. 


Federal Alman basınında hükümet bunalımı “6 bakan, hükümeti her an 


düşürebilir” 


Ecevit'in Türk-İş Genel Kurulunda söyle- ` 


MANA 
Sranihurter Allgememe “Ecevit 


hükümeti tehlikede” 


“Ecevit Hükümeti tehlikede" ve "'Muhalefet lideri Demirel yeni 


seçimlere gidilmesini talepediyor" başlıkları altında bir yorum yayınlayan Frankfurter Allgemeien gazetesi muhalefetin yaptığı hesaba göre 
15 aylık Ecevit iktidarı 
süresi içinde 1500 kişinin teröristlerin kurbanı olduğunu ve 34 milyar dış borç ile hükümetin devleti iflasın eşiğine getirdiğini söylüyor. Ecevit in hükümet kurmasını sağlayan bağımsız bakanların açıkladıkları muhtıraya geniş yer veren gazete Demirel'in Ecevit'e yönelttiği eleştirilere de değiniyor. Gazeteye göre, Anadolu'ya yaptığı yaptığı gezı sırasında yeni seçimler isteyen muhalefet lideri Demirel aynı zamanda Ecevit'in "Sovyetler Birliği'nin Türkiye için bir tehlike teşkil etmediği" şeklindeki iddiasının gerçeklere uygun 


olmadığını vurguluyor. 
Demirel'e göre NATO görevini Türkiye'de de 


her zamankinden daha 


iyi bir şekilde yürütmek zorunda. 6 bakanın ve muhalefet liderinin eleştirilerinin son terör eylemleriyle daha da anlam kazandığını belirten Frankfurter Allgemeine gazetesi yabancıları hedef alan terör eylemlerinin 1971'e dayanan tarihçesine dedeğiniyor ve hükümetin durumu hakkında şunları yazıyor: 


“Hükümetin araların- da on bakanın da bulunduğull bağımsız milletvekilinin desteğini bundan sonra da sağlayıp sağlayamayacağı şüphelidir." ... "Demirel'in de bağımsızların oylarını alarak bir güven oylamasıyla Ecevit'i düşürebileceği söylenemez." 

"Ankara'daki siyasi ogözlemcilere göre yeni bir seçimde Demirel'in partisine eskisinden fazla oy gelecektir." ... 
"Devlet Başkanı Korutürk ve diğer tanınmış şahsiyetler | CHP'ülerle AP'lilerin bir koalisyonu için çaba göstermeye devam ediyorlar." 


19 Nisan 1979 


Olaylar...Görüşler...Dergiler...Ola ylar...Görüşler... 


Komünist 
Partisi 
Manifestosu 


Aydınlık Yayınları, Bilimsel Sosyalizmin temel eserlerinden Komünist Partisi Manifestosu' nun yeni bir çevirisini yayınladı. Eser, 1888 yılında Sarnuel Moore'un 1848'de yayınlanan Almanca aslından yaptığı İngilizce çevirisi temel 


inden de yararlanı-Türkçe basıma ha-Zırianmış bulunuyor. Samuel Moore'un İngilizce çevirisi Engels tarafından da gözden geçirilmiştir ve bugün ikinci bir orjinal metin niteliği kazan mış bulunmaktadır. Aydınlık Yayınları Manifesto'nun yeni çevirisini, birinci baskısının başlangıç sayfasını, Marks'ın kendi el yazısından bir sayfayı ve 1848'de yayınlanan ilk baskının kapagını eklemiş bulunuyor. 


a sv von AN Gn 


Bilimsel Sosyalizmin temel eserlerini çevirildiği dile gerçekten kazandıran düzgün bir çeviri için gereken özenli ve yaratıcı çaba, Manifesto' nun bu çevirisinde görü- 


lüyor. Aslında bu soru- nun; temel eserlerin çevirisinde gösterilmesi 


gereken özenin ve sorum- 


luluğun önemini Engels" 


in Manifesto'nun çeşitli baskıları için yazdığı önsözlerde de görmek mümkün. Aydınlık Yayınları bu sorumluluğu duyarak gereğini yerine getiriyor. 

Engels, 1888 tarihli İngilizce basımına yazdığı önsözde, "günümüzde Manifesto tüm sosyalist edebiyatın hiç kuşkusuz en yaygın, en uluslararası ürünüdür; Sibirya'dan Kaliforniya'ya kadar milyonlarca işçi tarafından benimsenen ortak prog- 


$  Taraki'ye 


başkaldıranları gerici ilan ediyor 


Afganistan'daki Moskova yanlısı Taraki yönetimine 


karşı gelişen mücadeleyi 


“gericilerin kışkırtması" olarak 


nitelendiren, Yürüyüş, "Sovyet müslümanları'nın çağrısını yayıniadı. Bu çağrı, Sovyetler Birliği'nin güç duruma düş- 


her türlü düzenbazlığa başvurabileceğini gösteri- 


yor. Derginin 209. sayısında yayınlanan bu konudaki ya- 


zı şöyle 


“Kendilerine 'İslamcı' adını veren gerici güçlerin düzenledikleri bazı isyan girişimleri Afganistan yönetiminin ve halkın kararlı direnişiyle bastırıldı. 'Müslüman Kardeşler' denen gerici kışkırtıcılar, en büyük desteği Pakistan' daki gerici Ziya Ül Hak yönetiminden görüyorlardı. 

Ancak Afganistan halkı bu mücadelesinde yalnız değildir. Sovyetler Birliği başta olmak üzere tüm sosyalist ülkeler ve dünyanın tüm ilerici ve demokrat güçleri bu mücadelede Afganistan halkının yanında yer almaktadır. 

Afganistan'da gericilerin halkı 'kutsal savaş'a kışkırt- ma çabalarına karşı Sovyetler Birliği müslümanlarının temsilcisi, Orta Asya ve Kazakistan Diyanet İşleri Başkar 


Yardımcısı Şeyh 


Yusuphan 


Şahirov Afganistar 


müslümanlarına bir çağrıda bulundu. Şahirov çağrısında, Afganistan müslümanlarının kışkırtmalara kapılmamasını istedi ve bugünkü yönetimin Afganistan halkı için en iyi yönetim olduğunu kanıtlarıyla ortaya koydu." 


Butto 


münafık Ziya Ül Hak müminmiş 


Butto'nun idamına karşı çıktıkları için bütün basını 


suçlayan Tey 


“solcusu, sağcısı, sözde müslümanı, Ame- 


rikancısı, Mao <usu-aynı yaygarada buluştu" şeklinde yazdı. Derginin 16. sayısında bu konuda şu görüşler ileri sü- 


rülüyor: 
“Butto laik bir kişiydi. . 


. O da Türkiye'deki örnekleri 


gibi *belki bir takım İslami işaretler taşıyordu. Bazen namaz kılıyordu, demokrasiye hayrandı. Kitleler karşısında 


ayetler ok yordu vs, 


bir zada dan daha zalim idi. 


ve faasıkidi.(...) 


Bizim onun için söyleyeceğimiz, eğer iman üzere gittiyse 'Allah taksiratını affetsin'den ibarettir. Vakıa, bütün kafirlerin suçlaması mutlak delil değildir ama yine de bütün dünya keferelerinin suçladığı bir Ziya Ül Hak, bütün dünya okeferelerinin acıdığı bir Butto'dan müslümanlarca benimsenmeye elbette ki çok daha layıktır... 
tıki bir muhakemeyle bile kavranır!" 


Emanuel'i beklerken... 


Faruk Şensoy, Denge'nin 31. sayısında yayınlanan yazıda, hükümeti eleştirerek şunları yazıyor: 


"Beynimi dinliyorum bu "Yahu... 


za saran, . 
uygar... 


» Bir kafir miydi, bir faasık mıydı, “yedi? Kendisinin sempatizanlarının şimdi zalim diye suçladıkları Ziya Ül Hak'tan, evet enazından on- 
.Zira, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemişti müslümanlara. Onun için de en azından zalim 


diyor, 'Nedir bu hükümetin durumu?... 
Bir MC belası vardı başımızda; MSP'leri, MHP'leri başımı- 
. Ecevit çıktı ortaya; baktık adam içten, adam Evet, bir sosyal-demokrat aldatmacasının peşine takılmış ama, gene de 'ehven'i şer' sayılır. Hiç değilse bir faşizan gidişe, bu durmak bilmeyen terörün önüne geçer, Üstelik ekonomik durumu da düzeltir; adamın yabancılar arasında kredisi var. Bir de demokratik ortama kavuşmuş oluruz diye düşündük. Sonunda ne oldu? Emanuel'i beklerken karşımıza 'Falconetti'cıktı!.." 


Bu, man- 


flört gibi güneşin altında: 


Üzerine #vonux 
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KARL MARKS - FRİEDRİCH ENGELS 
Aydınlık Yayınları, Nisan 1979 


ramdır" diyordu. Manifesto için bu tespit bugün de doğrudur. Manifesto, Bilimsel Sosyalizmin yaratıcıları Marks ve Engels tarafından ortaya Konan uluslararası proletaryanın ortak programıdır. Yazılışının üzerinden 
130 seneyi aşkın bir süre geçmesine, koşullarda- 


1. Baskı 


Türkçesi: Nur Deriş 


ki muazzam değişmelere rağmen, Manifesto'da ortaya konan genel ilkeler ana hatlarıyla bugün de her zamanki kadar doğrudur. Tüm dünyada, Bilimsel Sosyalizmi kılavuz edinen proletarya partilerinin programlarına temel olmaya devam ediyor ve bu programlarda yaşıyor. 


Tarihte ve bugün yatıştırmacılığın rolü 


Türkiye Gerçeği 2. sayısında yatıştırmacılık ve geçmişte yatıştırmacılığa karşı mücadele konusu ele alınıyor. Dergide ayrıca, TİKP Bilim Kurulu Enerji ve Maden Komisyonunun hazır- 


ladığı, 


"'Dünya petrol uretim, tüketim ve ticare- 


tinin durumu" konulu bir araştırma da yer al- 


yor. 
Halil Berktay'ın, tıştırmacılığa karşı 


"19. ve 20. yüzyılda yamücadele" başlıklı yazı- 


sında, geçmişte ve 2. Dünya Savaşı döneminde ortaya çıkan yatıştırmacılık ve buna karşı dev- 


rimcilerin tutumu anlatılıyor. 


Yazıda, yatış- 


tırmacılığın ne olduğu, Sovyetler Birliği yöneticilerinin bazı batılı devlet adamlarını överken, bazılarını suçlamasının nedenleri ele alınıyor. 
Yazıda daha sonra şöyle deniyor: "'Kruşçev'den sonra Sovyetler Birliği, sadece kapitalizmin geri geldiği bir ülke olarak kalmadı bir süper devlete, hatta yükselen ve yeniden 


paylaşım 


talep eden bir saldırgana dönüştü. 


Çarlık Rusyasının, Hitler'in ve ABD emperyalizminin geleneklerini devralan Brejnev, hegemonyacı girişimlerinde esas olarak askeri gücüne, siyasi baskı ve tehdide, beşinci kollarına ve önüne gelen herkese korku salmaya dayanıyor. Sosyalemperyalistler 'hafıza-i beşerin nisyan ile malül olduğunu", insanlığın geçmiş mücadeleleri unut- 


tuğunu sdhıyorlar. 


Boş hayal! Farklı sınıfların farklı hafıza gücü vardır. Kaldı ki tarih ilerledikçe bütün dünya halklarının tecrübesi artıyor." 


yeniden f milli 


Manifesto'yu ölümsüz kılan, Marks ve Engels'in diyalektik ve materyalist yöntemle insan toplumlarının gelişme yasasını, bu yasaya bağlı olarak kapitalist toplum yapısını eşsiz bir derinlikte ve sadelikte ortaya koyması ve kapitalist toplumun kaçınılmaz olarak proletarya iktidarına yol açacağını ilk defa bu eserinde ortaya koymaları- 


dır. Marks ve Engels, ka-. 


pitalist toplumun temel çelişmesini, bunun ifadesi olan sınıf mücadelesini inceliyor ve ''modern burjuva mülkiyetinin kaçınılmaz çöküşünü" ilan ediyorlar. İşçi sınıfının devrimde atacağı ilk adımın proletaryayı "hakim sınıf durumuna yükseltmek" olduğunu belirterek "hakim sınıf olarak örgütlenmiş proletarya" fikrini bilimsel bir şekilde açıklıyorlar. 
Manifesto'da yer alan düşüncelere yol gösteren tarihi bakış açısı şudur: Her tarihi dönemin siyasi ve düşünsel tarihinin üzerinde yükseldiği temeli, varolan üretim biçimi, üretim ilişkileri ve bunun üzerinde yükselen toplumsal örgütlenme oluşturur. Düşünsel ve siyasi tarih, ancak, maddi temele dayanılarak açıkla- 


nabilir. Bunun için insanlık tarihi, bir sınıf mücadeleleri tarihidir. 


"Bu sınıf mücadeleleri tarihinin meydana getirdiği evrimler dizisi sonucunda bugün öyle bir aşamaya ulaşılmıştır ki, sömürülen ve ezilen sınıf, yani proletarya, aynı zamanda ve kesin olarak bütün toplumu her türlü sömürüden, başkıdan sınıf ayrımı ve sınıf mücadelesinden kurtarmadıkça, sömüren ve ezen sınıfın, yani burjuvasinin oboyunduruğun- dan kurtulamaz." 

Komünist Partisi Manifestosu, her işçinin, her devrimcinin, en başta diyalektik materyalizmi kavramak için defalarca okuması gereken bir eserdir. 


TM LLH: U) HAH  Bufto'nunasılması Pakistan'ın meselelerini çözebilir mi? 


Yeniden Milli Mücadele, Butto'nun idamından sonra Pakistan'ın geleceğinin tehlikede olduğunu belirtiyor. 
Derginin 480. sayısında yayınlanan yazıda bu konuda şöyle deniyor: 


Butto'nun asılması Pakistan'ın bütün meselesini halledecek midir? Yok- sa, var olan problemleri daha da artırmak mıdır? 
Butto'nun asılması Pakis- 


tan'ın meselelerini halletmekten ziyade, Pakistan'da yeni hadiselerin 


çıkmasına vesile olmasından korkulmaktadır. Bilhassa Butto'nun asılmasını da vesile etmek isteyen emperyalist güçler, ülke içinde başlayacak ayaklanmaları kullanmak isteyeceklerdir. Bilhassa sıcak denizlere inmek isteyen Rusya, ülkede çıkacak ayaklanmalardan aza- mi ölçüde faydalanmak isteyecektir. 

İngiltere'nin Pakistan'ı sömürme politikası için, Butto'nun asılmasını vesile edebileceği 


Resmi belgelerle 


KONTRGERİLLA 


lendi? 12 Mart döneminde ve günümüzdeki faaliyetleri nelerdir? Bütün bunların cevabını resmi belgelere ve yaşanan olaylara dayanılarak ha-ON NA « zırlanan bu kitapta bulacaksınız. 


Çeke 
1 


düşünülmelidir. 
Amerika'nında bölgenin hakimiyeti için verdiği savaş gözönüne getirilirse, Pakistan olaylarına bigane kalmayacağını söylemek kehanet olmaz. Bu ihtimalleri gözönüne koyduğumuz 


Bu arada, 


zaman Butto'nun idam edilmesinin Pakistan'ın meselelerini halletmeye- 


ceğini, aksine yeni prob- 


lemler getireceğini söy leyebiliriz. o Gelen haberler de Pakistan'du yeni iç karışıklıkların baxladığı yönündedir." 


MANN 
TÜRKİYE'DEKİ KONTRGERİLLA 


TEORİSİ ve 
UYGULAMASI 


Kontrgerilla nedir? Nasıl kuruldu? Nasıl Örgüthata yapan takımdı 


eHollanda geçen yılki başarısını gösteremedi 


Hasan Epirden 


© Belcika, turnuvada istikrarsız maç çıkaran takımların başında yer aldı 
Ankara'da yapılan "Ba- ilerisi için de ümit verdi. 
har Kupası'' Bayanlar Vo- Ve tüm otoritelerin dikkatini leybol Turnuvası 11 ülke- çekti. Belçika Sürpriz yapa- nin katılmasıyla başkente ha- rak 4 olurken bekleneni 


rekèt ve renk getirdi. Federasyonumuzun başarılı organizasyonuyla ve voleybolseverlerin görülmemiş ilgi si yle yapılan maçlar sonunda finale kalan Iki favori ekipten F. Almanya beklenilenin aksine güçlü karşıtı Hollan' da'yı zorlanmadan 3-1 yenerken şampiyonluğunu da Ilan etti. Hollanda'nın ikinciliği kazandığı Turnuvada Cengiz Göllü'nün 1,5 ay süreyle titizlikle çalıştırdığı gençleştirilmiş milli takimimiz büyük başari «göstererek üçüncülüğü elde ederken 


veremeyen iki ekipten Fransa beşinci, geçen yılın üçüncüsü İsveç ise altıncı olabildi. Monika gibi bir süper yıl- 


dizin sürüklediği (| İsviçre, Milli Takımımıza 3-2 yenilip 
4 lük şansını yitirirken 
7. lige düştü. Avusturya 


8. olurken diğer üç sırayı da sırasıyla İngiltere, İsrail ve Ispanya paylaştılar. 
lik 7 takımın belirli teknik, taktik ve fiziki kapasitelerini şöyle özetleyebiliriz. 
F. ALMANYA 
Turnuvanın takim oyununu en iyi oynayan, en az 


hata yapan ekibiydi. Bunun en belirgin nedeni de, takımı büyük bir ahenk ve taktik anlayışı içerisinde yöneten smaçör-pasör vasıflı Heidi 
(7) ve takım kaptanı Silvia 
(6) gibi iki oyun kurucuya sahip olmalarıydı. Smaçörleri Siegried (12), köşeden yaptığı seri yüksek hücumlarla, rakip blok ve müdafaları dağıtarak sonuç üzerinde büyük rol oynadı. Gabriela (10) Maria (1) ve Markis 
(8) yüksek file üstü mücadelelerinde hücumda ve blokta değişik taktik görevler alarak takımın rahat sonuca gitmesini sağladılar. Turnuvanin aynı zamanda en İyi müdafasina sahip olan F. 


4. olan Belçika istikrarsız oyunuyla dikkati çekti. 


Avrupa Greko-Romen Güreş Şampiyonası sona erdi 


GÜREŞÇİMİZ KENAN EGE, - BRONZ MADALYA ALDI * 


Avrupa Greko-Romen Güreş Şampiyonası 5 sikletteki final güreşlerinin tamamlanmasıyla dün akşam sona erdi. 

Dün gündüz bölümünde, Kenan Ege, Romen Kodrianoy'la yaptığı final güreşinde sayıyla yenildi. Kenan Eğe ilk devreyi 7-0 ikinci devreyi de 11-0 yenik kapadı. Üçüncü devrede de başarılı olamayan Kenan Ege karşılaşmayı 12-2 yenik bitirdi. Ağır siklette Sovyet ve Macar güreşçileri- nin elenmesi üzerine 3. 
tur sonunda 3. lüğü kesinleşen Ege, Bulgar Tomav'la karşılaşacak. Ayrıca Bulgar ve Romen güreşçiler de birbirleriyle karşı karşıya gelecek. Ancak bu karşılaşmalar sonucu etkilemiyor. Güreşçimizin bronz madalyayı alması kesinleşti. 


Avrupa Greko-Romen Güreş Şampiyonasında Romanya ve Sovyetler Birliği birincilik için çekişiyor. Dün akşam yapılan final (güreşleri 52, 62, 74, 90 kilolar- 


la ağır siklette yapıldı. 
Önceki gün sonuçlanan 
güreşlerde 48, 68 ve 82 
kilolarda Romen, 57 ve 
100 kilolarda da Sovyet 
güreşçileri altın madalya kazandı. 


Balkan Hentbol Oyunları Organizasyonunda alınan 


kararlar açıklandı ANKARA(ÖZEL) Balkan Hentbol o- 


Hentbol Federasyonu Başkanı Yaşar Sevim Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'ta 6-7 Nisanda yapılan Balkan Hentbol Oyunları Organizasyonu toplantısında alınan kararları açıkladı. Sevim'in verdiği bilgiye göre toplantıda alınan kararlar şöyle: 


yunları Jinyor erkek ve bayan kategorilerinde düzenlenecek 

10-12 Ağustos 1979 
tarihinde Birinci Balkan Oyunlari genç erkekler Bulgaristan'da. 2-4 Kasım tarihinde Birinci Balkan Oyunları Büyük Erkekler Yugoslavya'da, 14-16 Aralık Büyük Bayanlar Bulgaristan'da yapılacak. 


Şampiyon F.Almanya'nın nörlerinin payı çok 


Almanya, Kore'li antrenörleri, Dai-Hee Park'ın mükemmel kenar yönetimi, değişken taktik düzenleriyle, zorlandığı maçları kolay kazanarak şampiyonluğu haketti, HOLLANDA 

Turnuvaya şampiyonluk için gelen geçen yılın birincisi Hollanda, elindeki kapasiteli voleybolculardan kurulu 12'yi iyi kullanamadı. 
Ve çıktığı final maçında F. Almanya karşısında tutunamadı. Jos (13), Hennie 
(10) Monique (5) gibi 3 nolu smaçörleri, Riet (12), Miriam (4), Carolien (14) aibi smaçörleri, file üzerindeki hücum-blok etkin!iiklerindeki başarıyı yer savunmasında gösteremeyince geçen yilki 


başarısını tekrarlayamadiı. 
Şampiyonanın başarılı voleybolcularından Eveline 


(3) pasörlük göreviyle birlik- 


ANKARA( ÖZEL) 


Şekerspor, Galatasaray Basketbol karşılaşmasında hakeme hakaret eden Galatasaraylı basketbolcu Utku Olcay iki maç, Mersin İdmanyurdu- Denizli Spor Futbol karşılaşmasında rakibine tekme vuran Mersin İdmanyurdu sporcusu Mehmet Ali Karataş üç maç, Urfaspor-Eskişehir Demirspor ikinci lig futbol karşılaşmasında centilmenliğe aykırı davranışta bulunan Eskişehir Demirsporlu Mehmet Çıkar bir maç, Tekirdağspor-Ankara Demirspor ikinci lig futbol karşılaşmasında rakibine tekme vuran Tekirdağspor futbolcusu Abdül İçer üç maç, Düzcespor-Balıke- 


başarısında Koreli antre- 


te hücuma, ve hele hele müdafaya katkısı, ve canlı oyunuyla takımı voleybola iten elemandı. Carolien (14) ise attığı o müthiş sertlikteki servi sleriyle takıma çoğu kez direk savı kazandırdı. 
BELÇİKA 

Belçika Turnuvanın istikrarsız maç çıkaran takımları- nın başında yer aldı. Ancak en önemli maçında, elemeler- de 3-0 yenildiği Fransa'yı final grubu maçlarında 3-2 yenme başarısını gösterince, ilk dördün sürpriz takımı oluverdi. Genellikle kaptanları, Pasör Bernice (4)'in sürüklediği Belçika, Dominiek (6) Line (8), ve Martine (7)'nin hücum ve bloklarıyla sonuca gitti. 


YARIN: FRANSA, İSVİÇ 


RE,İSVEÇ 


Bir basketbolcu ve sekiz futbolcuya çeşitli cezalar verildi 


sirspor ikinci lig futbol karşılaşmasında rakibine tekme vuran Düzcesporlu Mustafa Halil Kıldan ile Balıkesirsporlu o İbrahim Ejder ikişer maç, Petrolofis-Tarsus İdmanyurdu 
3. lig futbol karşılaşmasında hakeme küfreden Petrolofis futbolcusu Sedat Doğan üç maç, Kırklarelispor-İzmirspor 

üçüncü lig futbol karşılaşmasında rakibine yumruk vuran Kırklarelilisporcu Hüseyin Özbay iki maç, rakibine tekme vuran İzmirsporlu futbolcu Erdem Özkayımoğlu üç maç, Malatyaspor-Tarsusidmanyurdu üçüncü lig futbol karşılaşmasında hakeme küfreden Tarsusidmanyurdu futbolcusu Uğur Doğanay iki maç ceza aldılar. 


Hazırlayan: 


Aykut Tankuter 


"Öğrencilerin spor anlayışında ilkokulda aldıkları eğitim etkileyici oluyor” gel 


FENERBAHÇE 


LİSESİ 


© "öğrencilerimizin içinde, bazı başarılı sporcular var ama onlara yardımcı olamıyoruz” 


© "Zaten bu sporcular da okullarında değil bağlı oldukları kulüplerde 


çalışmalarını sürdürü' 


Fenerbahçe lisesi de Türkiye'nin en eski okullarından biri. Tesis açırsından diğer yoksul okullara göre daha şanslı olmasına rağmen . yinede: faaliyetleri için yeterli değil. 

Fenerbahçe Lisesi öğrencileri kapalı salonu gerektiren faaliyetlerini, okulda sığınak veya kalorifer olarak inşa edilen bir yerde yapmaya çalışıyorlar. 

Yayınımızla ilgili ola- 


yorlar” 


rak görüşlerine başvurduğumuz Mehmet Dönmez de bu gerçeği dile getirdi. 
Gerek malzeme gerekse tesis konusunda gerekli çalışmanın yapılmadığını belirterek bu konudaki görüşlerini şöyle açıkladı: 

"Genel olarak, okullar daki spor faaliyetlerinin tüm okullarda aynı boyutlarda olduğunu söylemek mümkün. Yeterli olmayan bu çalışmalar için hem öğrencinin kafasın- 


daki spor anlayışını hem de öğretmenin kafasında. 
ki spor anlayışını değiştirmek gerekir. Bugün ya pılan araştırmaya göre Türkiye'de 60'a yakın kaynaktan öğretmen yetişiyormuş. Bu kadar fazla ve değişik kaynaktan öğretmen yetişince bu kişilerin birçok soruna bakışıda çeşitli farklılıkları beraberinde getiriyor. 
Bu spor için de geçerli. 
Her öğretmenin spor meselesine bakışı da farklı. 
Öğrencilerin spor anlayışında, spor konusufhda ilkokulda aldıkları eğitim çok etkileyici oluyor. İlk okulda beden eğitimi dersleri genellikle Coğrafya, Matematik dersi olarak işlenir. Bu öğrenciler ortaokul dönemine geldiklerinde ise beden eğitimini futbol ya da topla oynamak şeklinde anlarlar. Görüldüğü gibi bu sorum ta ilk okuldan 


Fenerbahçe Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Dönmez 


başlamakta. 
Öğrencilerimizin içinde bazı başarılı sporcular var ama biz onlara yardımcı olamıyoruz. Zaten bu sporla okullarında değil bağlı oldukları kulüplerde çalışmalarını yürütüyorlar. Okul takımlarını işte biz bu ortamda hazırlamaya çalışıyoruz." 
- Fenerbahçe Lisesi beden Eğitimi Öğretmeni 


Mehmet Dönmez öğrencilerin, daha çok kulüplerinde spor faaliyetlerini yürüttüklerini söyleyince aklımıza yıllardan beri söylenen ama nedense bir türlü uygulamadıkları bir cümle geldi." Sporumuzun kavnağı okullardır." 


YARIN:İSTANBUL 
ERKEK LİSESİ 


19 Nisan 1979 
RM pa a, m mmm m e e mm m a m m Bazı Doğu illeri... 


Tarsus'ta k 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Köker, dün saat 19.00 sıralarında, görevinden evi- ne dönerken bıçakla ağır yaralandı. Kimliği saptanamayan saldırgan olaydan sonra kaçtı. Ya- 


ral Savcı (o Yardımcısı hastanede tedavi altına alındı. 


İSTANBUL'DA 

İstinye taşocaklarına gelen polis giysili beş kişi silah zoruyla 1950 metre dinamit fitili, 50 kilo azot tozu alarak kaçtılar. 
e Öte yandan Kadıköy. 
de bulunan Süreyya Sinemasına atılan bomba, dördü ağır olmak üzere 
12 kişinin yaralanmasına 
neden oldu. 

'Sürü' filminin oynatıldığı sinemada ikinci yarı- dan hemen sonra 22.48 
sıralarında meydana ge len patlamada ön sıralara yakın oturan Birol ve Erol Yılmaz adlı kardeşler ağır yaralandı. Patlamadan sonra sinemada bulunan 200 kişi panik içinde kaçıştı. Yaralı olan 
12 kişi Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı. 


Güney Film Yapıtları Sürü filminin oynadığı sinemanın bombalanmasını kınayarak, Ağıt filminin yasaklanmasının saldırganlara cesaret verdiğini öne sürdü. . 
© Kadıköy'deki Bağdat kuyumcusuna giren üç kişi dükkandakilerin müdahalesiyle karşılaşınca sağa sola ateş ederek kaçtılar. Bu arada dükkan sahibi Suphi Yerli elinden ve kolundan yaralandı. S.Yerli'yi yaralayanlann komando oldukları belirtildi. 

eg Fatih Çarşamba'da çevreye rastgele ateş a- 
'çan üç kişiden Turgut Uçmaz adlı şahıs, polisle giriştiği çatışma sonucu yakalandı. Olayda bir kadın da yaralandı. 


RİZE'DE 


Rize'de İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Fehmi Kılıç bu sabah saat 08,00'deevinden çıktığı sırada kimlikleri saptanamayan kişilerin açtığı ateş sonucu öldürüldü. 


TURGUTLU'DA Turgutlu'da geçtiğimiz hafta meydana gelen ve iki bekçinin ölümü ve bir polisin de yaralanması ile sonuçlanan karakol baskınının aranan sekiz suçlusundan biri dün savcılığa teslim oldu. 
layla ilgili olarak arananların sayısı yediye inerken son olarak teslim olan Necdet Kaya'nın 


hakkındaki soruşturma- nın da derinleştirildiği öğrenildi. 


18.30 HABERLER 
20.00 SÖYLEŞİ: Müm 


20.30 HABERLER 
21.15 SOHPET 

21.35 BOZUK PARA: 
mü yayınlanacak. 


23.30 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış, Program ve Kısa Haberler 


Oyun Havaları 
07.40 Sabahtan Sabaha 


Verenler 
09.20 Çocuklar İçin 


10.01 Arkasi Yarın 11.05 Okul Radyosu 12.10 öğle Üzeri 13.15 Hafif Müzik 14.32 Birlke Biri ke 15.01 Yaşayan Hukuk 15.40 Hafif Müzik 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 08.02 Gün Başlıyor 09.00 Olayların İçinden 10.30 Yaşayan Ekonomi 10.50 Türküler Geçidi 11.40 Sılaya Dönüş 12.00 Hafif Müzik Sanatçıları Söylüyor 
12.20 Şarkılar 
13.30 Olayların İçinden 14.00 Türküler Geçidi 14.30 Yabancı Dil öğrenelim. 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 10.00 Çeşitli Sololar 11.00 öğleye Doğru 12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz. 
14.30 Caz Müziği 


TELEVİZYON 


18.35 SİNBAT'IN SERÜVENLERİ 19.00 FLÜT ÖĞRENİYORUZ 


dar'ın söyleştikleri programda doğal enerji kaynaklarımız konu ediliyor. 


22.45 HABER PROGRAM 


05.05 Türküler Şarkılar ve 09.02 Halk Müziğine Gönül 


09.40 Arşivden Mikrofona 


omandoların... 


İZMİR'DE 

İzmir'de (o TÖB-DER üyesi üç öğretmen komandoların taşlı sopalı saldırısına uğrayarak çeşitli yerlerinden yaralandılar. 

TöB-DER İzmir Şube Başkanı Muammer Top rakçı'nın yaptığı acıkla maya göre, 50. Yıl Lisesi Müdürü İhsan Mutlu ile 


Müdür Başyardımcısı Hamdi Karakuş, İzmir Belediyesi önünde İz- 


mir Eğitim Enstitüsü öğretmenlerinden Çankaya Emniyet Müdürlüğü binası önünde komandoların taşlı sopalı saldırısına uğradılar. Demir çubuk ve sopalarla dövülen öğretmenler çeşitli yerlerinden aldıkları yaralar sonucu İzmir Devlet Hastanesine kaldırıldılar. 


Çin-Vietnam... 


(Baştarafı 1, Sayfada) si ilkesini kabul etmişti. 
İki ülkenin Dışişleri Bakan yardımcıları seviyesinde başlayan görüşmelerde, Çin Vietnam sınırının son durumu gözönüne alınarak, bölgede yeni çatışmaların çıkmaması için alınacak önlemler tartışılacak. 
Yeni Çin Haberler Ajansı, geçtiğimiz hafta içinde yayınladığı bir bültende, Vietnam tarafının görüşmelere neden yanaşmakistemediğini tahlil etti, Çin ihtar harekatınn sona ermesinden sonra bile, Hanoi makamlarının, bütün ülkede genel 


seferberlik ilan ettiğini hatırlatan Çin ajansı, Vietnam yönetiminin Sovyet o propagandasını 


aynen benimsediğini bildirdi. Hanoi radyosunun, 
"Vietnam'da hala 100 
bin Çinli asker var" şeklindeki yayınını yalanlayan Çin hükümeti, Vietnam'ın içinde bulunduğu güç ekonomik durum ve dış ilişkileri y zünden, barışçı görüşmelere katılmakta tereddüt ettiğini belirtti. 


Yugoslavya'da 


(Baştarafı 1. Sayfada) 

yaç olduğu bildiriliyor. 
50bin . kişinin tifo aşısı olmak için uzun zamandır sıra beklediği gelen haberler arasında yer alıyor. Ancak Yugoslav Federal Sağlık bakanlığı, bölgeye yeterli miktarda 


aşının gönderildiğini açıkladı. 
Kötü iklim koşulları 


ve dağlık bölgedeki sarp yollar yardımın ulaşmasını belirli ölçüde engelliyor. Karadağ bölgesinde su sıkıntısının başlaması üzerine, çeşitli bölgeler- den tankerlerle su sevkiyatının başladığı öğrenildi. 
ÖLÜ SAYISI 
150 CİVARINDA 


Resmi kaynakların bildirdiğine göre son depremde bölge halkından 150 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı konusunda resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen ajanslar yaklaşık 


1000 kişinin yaralandığını belirtiyorlar 

öte yandan ajanslar, depremin en fazla turizm sektörüne zarar verdiğini belirttiler. 


KORUTURK TİTO'YA GEÇMİŞ OLSUN 
MESAJI GÖNDERDİ 


Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Yugoslavya'da meydana gelen deprem dolayısıyla Devlet Başka- 


nı Josef Broz Tito'ya üzuntülerini belirten bir mesaj gönderdi. Başba- 


kan Bülent Ecevit de Yugoslavya Federal Yürütme Konseyi Başkanı Veselim Curanoviç'e gönderdiği mesajda deprem haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belir- 


terek, “ülkenizin bu gibi felaketlerden esirgenmesi ümidiyle Türk 


Hükümeti ve şahsım adına sempati ve geçmiş olsun dileklerimi sunmak isterim" dedi. 


TKP, 6'lar için... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


içindeki "truva atları" olarak niteleyen radyo, muhtırayı da hükümeti yıkma çabası olarak degerlendiriyor.. 


Başbakan Ecevit'in bağımsızlara ödün verdiğini de savunan TKP'nin Sesi, "CHP yığını bu gelişmeler karşısında kesin tutum almalıdır" diyerek, CHP'lileri, "CHP sağ kanadının 6 bakanı yatıştırma oyalamalarına karşı" mücadeleye çağırıvor. 


Moskova yanlısı radyo, geçen hafta yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Valiler toplantısıma da karşı çıkıyor ve "hükümet yığınlara hiç bir şey veremeyeceğini bu toplantıyla da açığa vurdu" diyor. 


(Baştarafı 1. Savfada) zartesi günü OÖleyis Sendikası Marmara Bölge Şubesi Genel Kurulunda, "100 bin kişiyi hapsetseler de 1 Mayıs'i Taksim Alanında ; kutlayacağız" diyerek "Halkı; suça teşvik ettiği" iddiası ile ifadesi alınan Işıklar daha sonra mahkemeye çıkarıldı. Sıkıyönetim Mahkemesi, "tutuklanmasına mahal olmadığına" karar vererek Işıklar'ı Serbest bıraktı. 


taz Soysal ve Tevfik Çav- 


Yeni dizi filmin ilk bölü- 


16.05 Okul Radyosu 17.02 Akşama Doğru 18.01 Çocuk Bahçesi 18.16 Laf Lafı Açar. 
20.02 Çocuklar İçin Or Dakika 
20.12 Hafif Müzik 20.15 Sılaya Dönüş 20.35 Saz Eserleri 20.50 Din ve Ahlak Konuşması 
21.02 Radyo Tiyatrosu 23.10 Türküler Geçidi 00.02 Gece Yarısından Sonra 
01.00 Program ve Kapanış 


18.00 Türk Halk Müziğin- den Seçmeler 

18.30 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planımız 

20.30 Türk Hatit Müziği 

21.00 Çevre Sorunları 

21.35 Türküler ve Oyun Havalari 

22.30 Türküler Geçidi 

23.00 Solistlerden Şarkılar. 

23.35 Hafif Müzik 

23.55 Program ve Kapanış 


15.00 Günün Konseri 16.00 Müzik Dünyasından 17.06 Sizler İçin 

21.00 Büyük Eserler 22.06 Gecenin Getirdikleri 24.00 Gece ve Müzik 01.00 Program ve Kâpanış 


Aydınlık: 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi: FERİT İLSEVER 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA ~ 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: « S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 

Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTÜR 


Işıklar hakkındaki soruşturmanın Sıkıyönetim Komutanlığının isteği ü- 


: zerine açıldığı” söğrenil- 


i. pi 

DİSK Genel Sekteteri (o savcılıkta verdikten sonra, tecilerin sorularını cevapladı.Işıklar bir soru üzerine, "1 Mayıs için izi- ne gerek olmadığı kanısında olduklarını ve 
1 Mayıs'ı 1 Mayıs Alanında toplanarak kutlaya- 


gaze- 


caklarını" söyledi. 
Daha sonra, "Biz müracaatımızı 26 Şubatta 


yaplık. Ancak aradan 15 
gün geçtiği ve herhangi bir cevap verilmediğin- den, müracaatımızın kabul edildiği kanısına vardık" dedi. 

Işıklar, bazı grupların 
İzmir'de yapacakları 1 
Mayıs gösterisi hakkında da şöyle dedi: 

"İGD gibi bazı örgütler, kendi kurdukları komiteyi feshetmeyi ve bizim İzmir'de miting yapmamızı önerdiler. Fakat biz, bizim adımızı kullanarak yapılacak böyle bir eylemi teslimiyetçi lik olarak gördük ve adımızdan yararlanılmak istenen bu eyleme karşı cıktık" 

DİSK Başkanlar Konseyinin 17 Nisan günü İstanbul'da yapılan toplantısından sonra bir 
açıklama yapılarak. 1 
Mayıs İşçi Bayramının İstanbul Taksim Alanında kutlanacağı belirtildi ve İstanbul dışında yanılacak kutlama girişim ve eylemleri teslimiyetçilik olarak nitelendi. 


Demirel:”Bölücülüğün sorumlusu hükümetin başıdır” 


AP Genel Başkanı Süleyman Demirel partisinin ortak grup toplantısında dün yaptığı konuşmada hükümetin durumuyla ilgili olarak, bu kafanın bu yastıktan kalkabileceğini sanmıyorum" dedi. 

Soygunların ve anarşinin devam ettiğini belirten Demirel "bölücülü- gün baş sorumlusu bu hükümetin başıdır. Bölücülüğü teşvik eden kendisidir." diyerek Kırikkale'de AP'lilere yapılanları CHP'nin teşvik ettiğini söyledi ve "Halkın teveccühünü hazmedemediler" dedi. 


MERKEZ: 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL 


İdare Tel: 26 5437 


ifâde * 


Yazı İşleri Tel: 26 52 44 


Doktor ... 


(Baştarafı 1, Sayfada) “Ameliyattan çıkıp yaralanma ile ilgili raporumu da hazırladıktan sonra polis olduğunu söyleyen sivil birisi gelerek, benden Mehmet İsvan'ın ayağından çıkan parçaları kendisine vermemi istedi. Ben yazılı emir gelmedikçe, Baştabipten izin almadıkça, parçaları kendisine veremeyeceğimi söyledim ve parçaları vermedim. 
Biraz sonra bundan ayrı olarak iki sivil daha geldi ve benden yaralanma ile ilgili olarak hazırladığım raporu değiştirmemi istedi. Bu şahıslar hüviyetlerini (o göstermediler ama polis olduklarını, emniyet tarafından gönderildiklerini Söylediler. 
Bana, "Raporda yaralanmanın ateşli bir silahla olduğu yazılı... Emniyet olarak olayın seyir durumunda böyle bir şeyin olmadığını" tespit ettik. 
Senin de raporunu buna göre değiştirmeni uygun gördük" dediler, Ben raporu değiştirmeyeceği- mi, raporun gerçeği belirttiğini söyleyerek kendilerini kovdum. 
Çiğli Havaatamndë' CHP, Genel Başkanı Bü-Hent? Ecevit'e düzeñlenen suikast girişiminin *sânığı olarak idam talebiyle yargılanan polis memuru İsmet Çetin duruşmalara gelmiyor. Hakkında ölüm cezası istenmesi- ne rağmen tutuksuz olarak yargılanan polis memurunu mahkemede 12 
Mart dönemi sıkıyönetim savcılarından olan ve aynı zamanda İzmir Barosu tarafından avukatlığa kabul edilmeyen Ali Rıza Hafızoğlu savunuyor. 
Mahkemenin dünkü duruşmasında şahitlerin dinlenmesine devam edildi. 


Şarkıcı... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


kalı otomobili arkadaşları Ata Baykal'dan aldılar. 
Saat 06.00 sıralarında otomobil Yeşilköy yönünden gelirken Ataköy C Kampusu önündeki köprüye çarptı. 


Kazada arkada oturan şarkıcı Esengül Esen Ağan ile otomobili kullanan Faruk Özfiratlı öldü. 
Turan Yazıcı ve Esengül' ün kızkardeşi Sezen Ağan ise ağır yaralandı. 


Savcı Nejat Ülgen otomibilin alınması ile kazanın olduğu saatler arasında ne olduğunun bilinmediğini ve kazanın bir süre önce Semiramis Gazinosu sahibi Akbulut Karaoğlu'nun öldürülme- si olayı ile bağlantılı olabileceğinin üzerinde durulduğunu belirtti. 


Bilindiği gibi kazada ölen Esengül bundan bir süre önce Laz Mafiasından Tayfun Kalkavan'la ilişki kurmuştu. Daha sonra Esengül'ün Kalkavan'ı terkederek Semiramis Gece Kulübü sahibi Akbulut Karaoğlu ile ilişki kurduğu, bu kişinin de Kürt Mafiasından olduğu öğrenildi. 


Daha sonra 31 Martta Karaoğlu'nun gece kulübüne gelen Laz Mafiasının elebaşılarından MHP yanlısı Oflu İsmail, Komiser Necati Sarı'nın gözleri önünde gazino sahibini ve bir garsonu öldürmüştü. 


í İki yıl önce öldürülmüştü Py 


l 
Devrimci öğrenci Mehmet Küçükdal anıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


sinde MHP'li komandoların saldırısına uğradığı sırada. öldürülen devrimci öğrenci Mehmet Küçükdal, arkadaşları tarafından düzenlenen bir törenle anıldı. 

TİKP İstanbul İl Merkezi lokalinde önceki gün düzenlenen toplantıda, arkadaşları yaptıkları konuşmalarda Mehmet Küçükdal'ın öğrenim özgürlüğü can güvenliğinin gerçekleşmesi ve gençliğin birliğinin sağlanması için büyük çaba sarfettiğini belirttiler. 

Öldürüldüğü sırada Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesinde öğrenci olan Küçükdal, aynı zamanda işçi olarak çalıştığı Acar Film Stüdyosunda yapılan grevde işçilere destek olmuş 


İki yıl önce 17 Nisan akşamı Vatan Cadde- | 


ve onların büyük sevgisini kazanmıştı. 


CHP-AP koalisyonuna... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


AP koalisyonuna Moskova yanlısı TKP'nin karşi çıkmasına (değinilerek, bunun anlamının açık olduğu vurgulanıyor. Mektupta ayrıca, Moskova yörüngesinde (o olmayan Marksist çevrelerin iç kargaşalığın önlenmesi ve 


vatanın bütünlüğü için böyle bir koalisyona karşı olmadıklarına da 


dikkat çekiliyor. Profesör Aydın Yalçın'ın açık mektubunda şu satırlar yer alıyor.: 

"Aziz Kardeşim, 

Son görüşmemizden bu yana bir Yıl geçti. 
Yurdu saran tehlikeler, karşı karşıya bulunulan sorunlar hakkında, ọ zamanki görüşmemizde üzerinde durduğumuz noktalar ve varsayımlar konusunda, şimdi geriye bakarak, bir değerlendirme yapma zamanı geldi sanıyorum.(...) 

Kesin inancım şudur ki, başta belirttiğim üç önemli sorundan, iç güvenlik ve anarşi sorunu ötekileri gölgelemiş ve birinci sırada öncelik almıştır. Gene kesin olarak inanıyorum ki, zayıf çoğunluklarla kabul edilen kanunlarla, toplanamayan ve çoğunluk sağlanamayan Meclis çalışmalarıyla, her anı sinirlilik ve kavga atmos feri içinde geçen parlamento müzakereleriyle, CHP ağırlıklı hükümet modeli artık gününü dol 

# durmuştur. 2. MC dönemlerindeki gibi Hükü- 

“met sorunu yoktur. 226 
yı bular, igelindüşürür." 
inancıyla meseleye bakış, kökünden yanlıştır, AP tabanlı hükümet bu anlayışsızlığıyla (o yıkılmıştır. Bu güç veolağanüstü şartlar içinde, Türkiye'de devleti yönetenler, siyasi otorite- yi teknik bir rakam fazlalığı şeklinde düşünme hayaliyle kendilerini oyalamış; ve sonunda acı bir şekilde yıkılıp gitmişlerdir. 

Türkiye'de anarşiye çare bulmanın tek yolu siyasi çözümdür. Bu, Türk toplumunun adeta tek ses halinde, birkaç yıldır tekrar edegeldiği, “konulara çatışma (confrontation) ile degil, uzlaşma ve anlaşma (consensus) parolasıyla ifade “edilmek istenen bir sorundur. 'Her celse- de birbiriyle kapışan iki taraf parlamentoda kavga ederken, her mikrofonu ele alınca ötekine 


Yazı işleri... 


(Baştarafı 1, Sayfada) zılardan, eskiden olduğu gibi yazı işleri müdürleri sorumlu olacak. 

Benimsenen metine göre, basın mensuplarının halen olduğu gibi, toplu basın mahkemesinde yargılanmaları da kabul edildi. 

Yasa yürürlüğe girdiği takdirde, halen kesinleşmiş cezalar düşecek. 

Öte yandan, bazı orman suçlarının affına iliş- 


tariz ve polemik yağdıran siyasi liderler ağız kavgasını o sürdürürken, ne çıkarılan kanunun otoritesi kalır ne de venlen emir ve talimatlara saygı hissi teşekkül eder. Türkiye'de her iç ve dış tehlike ile karşılaşınca, büyük demokrasilerin yaptığı gibi, belirli bir süre, 'kapış- ma ve çatışma' modeli hükümete son verip, anlaşma ve uzlaşma (consensus) süresine dayanan Büyük Koalisyon' modeli uygulanmalıdır. 

Bu, hiç bir zaman demokrasinin askıya aunması, iktidarın programını uygulamak ve muhalefetin de eleştiri hakkının kullanmaktan alıkonması anlamına gelmez.(...) 

Moskova yanlısı Türkiye Komünist Partisi 


(TKP) ile bunların memleket içindeki uzantıları olan çeşitli 


kuruluşlar, dernekler ve partilere sızmış bazı yabancı elemanlar bu işe karşıdırlar. Bunun bile anlamı açıktır. Durumun değerlendirilmesi yapılırken, anarşi ve siyasi terörün derin kökleri ve uzantıları üzerinde durulurken, bu noktanın unutulmaması gerekir. Bugün Moskova yörüngesinde olmayan bazı Marksist çevreler bile, yurdun bir iç kargaşaya osürüklenmeme- si, vatan bi günün korun için, bir OHP-.AP BO onun! 
dan başka çare olma- 


dığını tekrarlamaktari gw kon dirlar. : 


CHP ağırlıklı hükümet, açık gönüllülükle ortaya çıkan gelişmeler karşısında, bu hükümet modelinin artık yürümediğini, zamanını tamamladığını kabul etmeli ve bir 'Büyük Koalisyon' fikri etrafında çalışmalar yapılmasına imkan vermelidir. CHP' nin kendi iç bünyesi bakımından, bu bir takım sorunlar yaratabilir. Fakat meselelerin boyutları, bu gibi düşünceleri gölgeleyecek kadar iieri gitmiştir. Büyük devlet adamlığı, alışılmışın üstüne çıkabilen, ana hedefleri elde edebilmek için bazı yansorunları göze alabilen siyasi liderlerin hak ettiği bir sıfattır." 

İngiliz demokrasisine hayranlık duyduğumuz İngiltere'deki öğrencilik yıllarımız, daha sonra yurda dönünce birlikte başlattığımız Forum Dergisi çalışmaları, ayrı sıralarda da olsa, Parlamentoda geçirdiğimiz uzun siyasi (omeslekdaşlığımız ve en sonunda da karşılıklı saygı duyduğumuz dostluk ve arkadaşlığımıza dayanarak, seni büyük düşünmeye davet ediyorum. Nihayet bugün, içinde yaşadığımız toplumun ümit ve endişelerini paylaşan sade bir vatandaş olarak olayların birikimi karşısında devletin başbakanına bir di- 


kin yasanın, Cumhurbaşkanınca ikinci kez görüşülmek üzere Millet Meclisine göndermesi konusundaki, Karma Komis- 


yon 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rinde düşünmeni rica ederim. Selam ve sevgile- 
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(Baştarafı 1. Sayfada) 


Bu arada Mardin, Diyarbakır İzmir ve Tunce- li'nin sıkıyönetim bölgesine katılmasının sözkonusu olduğu öne sürülüyor. 


Bakanlar ayrıca "bölücülük'' konusunun sıkıyönetim gerekçesine eklenip eklenmemesini de tartışacaklar. (o Anayasa nın 124. maddesinde yer alan "'ülkesi ve miiletiyle bölünmez bütünlüğü" ibaresinin sıkıyönetim ilan gerekçelerine eklenmesi halinde bunun nasıl yorumlanması gerektiğinin Başbakanlık tezkeresinde açıklığa kavuşturulması da bekleniyor. 
GÜNEŞ'İN SÖZLERİNE 

DİKKAT ÇEKİLİYOR 

Bu bakımdan özellikle 17,5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısında İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in sözlerinin sıkıyönetim O gerekçesine yapılabilecek ekler konusuna ışık tutabileceği ifade edildi. Güneş, şunları söylemişti : 

"Devletin doğu bölgesinde girişebileceği hesapsız şiddet hareketi, halen olayların içine girmeyen, ortada kalan geniş vatandaş kitlesinin de .bölücülerin yanına gitmesine neden olacaktır. Dikkatinizi çekerim, esasen bölgede azınlıkta olan bölücülerin niyetlerinden biri de budur zaten. 
Devleti hiç bir zaman şiddete karşı şiddet hareketi içine sokmamak gerekir. O zaman olay daha da genişler, istemedigimiz sonuçlar ortaya çıkar. Bölgenin birçok sorunu vardır. Ekonomik sorunlar bu bölgedeki feodal yapının çözümlenmesini engellemektedir. 
Bir avuç aşırı örgüt mensubu yüzünden bütün Doğu bölgesini kötü yapmak, onlara haksızlık etmek demek olacaktır. Bize düşen görev, bu bölgede vakit geçirmeden daha köklü, ciddi sosyal ve ekonomik önlemler almak olmalıdır." 

ECEVİT'İN EĞİLİMİ 

Öte yandan Başbakan Bülent Ecevit'in de aynı eğilimde olduğuna dikkat çekiliyor. Ankara'daki siyasi çevreler Başbakan Bülent Ecevit'in T ty enel Kuruluğiy HOn | at aaeh itırlatıyorlar. Ecevit bu 


seler bölücülük akımları karşısında demokrasiden uzaklaşmayı savunmaktadırlar." demişti. Ecevit, ''Bu sav geçersizdir. Çünkü komşu ülkeler arasında demokratik hakların en geniş olduğu ülke Türkiye'dir. Bölücülük akımlarının en az olduğu ülke de Türkiye'dir" şeklinde konuşmuştu. 

Sıkıyönetimin uzatılması gerekçesine Ecevit ve Güneş'in sözleri doğrultusunda bazı açıklayıcı ifadelerin konulması bekleniyor. 
KAÇAKÇILIĞA KARŞI 

TOPLANTI 

Öte yandan altı aya yakın bir süredir sürdürülen "Sınır güvenliği" toplantılarının sonuncusu da dün Başbakanlıkta Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, Köyişleri Bakanı Ali Topuz, İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Tarım Bakanı Mehmet Yüceler DPT yetkilileri, Jandarma Genel Komutanlığı ileri gelenleri ve söz konusu bakanlıkların temsilcilerininı katıldığı belirlendi. 

Bu toplantıda da özellikle Doğu bölgesinde son zamanlarda artan silah kaçakçılığına karşı sınır kapılarında alınacak güvenlik önlemleri üzerinde duruldu ve bu konuda ilgili bakanlıklar arasında eşgüdüm sağlanması için yapılması gerekli çalışmaların değerlendirildiği öğrenildi. 

MİLLİ GÜVENLİK 
KURULU 
TOPLANIYOR 

Anayasa uyarınca sıkıyönetimin uzatılması konusu Milli Güvenlik Kurulunun 24 Nisanda Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün başkanlığında yapılacak toplantıda da ele alınacak. Bu toplantıda Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınan görüşler (o değerlendirilecek ve sıkıyönetimin hangi bölgelere yayılacağı üzerine durulacak. Ayrıca bölgede alınacak güvenlik önlemleri ve bu önlemlerin uygulanmasında dikkat edilecek hususlar incelenecek. Bu arada Genel Kurmay Başkanı Orge- 


İSVEÇ HOLLANDA Luntmakargatan 58 | 

11358 Bildstr 53 
Stockholm ,| ürrecht Tel: 30 56 39 | Tel:314761 


“Bazı skim-ft p ifladı? 


neral Kenan Evren'in Irak'taki temaslarıyla ilgili olarak kurula bilgi vereceği ifade edildi. 

Buradan alınacak istişarı nitelikteki karar,derha toplantıya çağrılacak Bakanlar Kurulunda kesinleştirilecek, 

Alınacak bu karar da- 


ha sonra TBMM Ortak toplantısına (o sunulacak. 
Ortak toplantının 26 Nisan günü yapılması bekleniyor. 
AP VE CHP'NİN 
TUTUMU 

AP'ye yakın çevreler, sıkıyönetimin genişletilmesi ve uzatılması konusundaki tutumun henüz belirlenmediğini, o hükümetin bu konuyu nasıl ele alacağının açıklık kazanmasının beklendiğini belirtiyorlar. 

AP geçen defa sikıyönetimin genişletilmesini ve gerekçeleri arasında “bölücülüğün"' eklenmesini talep etmiş ve bu nedenle sıkıyönetimin uzatılmasına karşı çıkmıştı. 

Ancak bu defa hükümetin tutumuna göre AP' nin de tavrını değiştirebileceği ifade ediliyor. 

Öte yandan CHP Grubu içinde sıkıyönetimin uzatılmasına karşı çıkmayı düşünen parlamenterlerin de 6'ların çıkışı yüzünden bu tutumlarını yeniden değerlendirecekleri bildirildi. 

Bazı CHP'li parlamenterlerin bu konuda bir çıkış yapmanın yeni bir hükümet buhranı yaratabileceği endişesiyle grup disiplinine uyma eğiliminde oldukları ifade edildi. 

DEVLET KURULUŞ 

LARI TARANIYOR 

Öte yandan 6'ların isteği üzerine Bakanlar Kurulunda benimsenen görüşe uygun olarak, kamu kuruluşlarına sızan bazı militanların temizlenmesi için de çalışma başlatıldığı öğrenildi. Bu konuyla Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'ın görevlendirildiği ve bu amaçla belge ve bilgi toplanmasına başlandığı bildiriliyor. 


Şerafettin Elçi... 


(Baştarafı 1. Sayfada) ida “bulundugu 'süröüiçesi risinde nerelerde, kimlerle birlikte “olduğunu 


Şerafettin Elçi açıklamasında, Londra'ya tedavi amacıyla Ankara hastanelerindeki doktorların tavsiyesi üzerine gittiğini belirtti. İngilizce bilmeyişi nedeniyle Turizm Bakanı Coşkun' un talimatı üzerine Turizm Müşaviri Ercihan Düzgünoğlu'nun yanın- dan hiç ayrılmadığını belirten Elçi, herhangi bir toplantıya katılmak 


bir yana, Türk vatandaşlarla bile görüşme olanağı bulamadığını söyledi. 

Londra ve Bonn'da bulunduğu süreler içe- 


risinde yanında sürekli Elçilik mensuplarının bulunduğunu söyleyen ve bunların tek tek adını veren Şerafettin Elçi şöyle devam etti: 

Londa gezisinin en ince ayrıntılarına: kadar dökümü. Çıkıp söylesinler, hangi gün, nerede ve hangi toplantıya katılmışım? Bunu ispat 


edemedikleri sürece müfteri yaftası ile gezmeye mahkumdurlar." 


İLAN 
İstanbul Birinci İcra Memurluğundan 

L1978/5704 


Mahcuz olup satılma sma karar verilen 60. 
000 TL muhammen kıy. 
metli 64.49.45 sayılı telefonun intifa hakkının 1. satışı 26 Nisan 
1979 saat 12.00 ila 
12.15 arası İstanbul Beyazıt kapalı çarşı BI. 
mezat salonunda yapılacaktır. O gün verilen bedel kıymetin 7075'ini bulmadığı takdirde 64. 
49.45 abonman numaralı telefonunun intifa 
hakkınının 2. satışı 27 
Nisan 1979 günü aynı yer ve aynı saatte İcra edilecektir. Dellaliye rusumu damga resmi müşteriye aittir. Taliplerin belli gün ve saatte mahallinde bulunacak memurumuza müracaatları ilan olunur. 


İst. 1. İcra. M.M (Basın: 2992-388) 


CHP-Sahte TKP | 


koalisyonunun iflası 


(Baştarafı 1, Sayfada) çözebilecek cesur ve kararlı politikalar izlemesine imkan yoktu. Cesur siyasetler, güçlü olmayı gerektirir. Rus Beşinci Kolu ile ittifak, hüküme- . 
te hiç bir güç kazandırmamış, fakat güç kaybettirmiştir. CHP, kendi örgütüne ve devlet teşkix latına sızan bir avuçluk İsmail Bilen kliğinden vazgeçememek uğruna, birleşebileceği geniş. 
güçlerden vazgeçmiş ve kendi elini kolunu bağ- 


lamıştır. i 
1978 yılı başında Türkiye'nin önünde büyük 
meseleler duruyordu. Kıbrıs'ta ve Ege'de 


barışçı çöżümün gerçekleşmesi, Sovyetler Bir- 


(Baştarafı 1, Sayfada) 


kadrosunda yer aldı. 
195ö'te profesörlüğü Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmeyen Aydın Yaiçın, bir süre Amerika'da çalıştıktan sonra 1960 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi profesörlüğüne döndü. 


Milli 


rın üzerine yürümek, en geniş ittifakı sağlayarak başarılabilirdi. CHP'nin gözü ise, müttefik olarak sahte TKP'den başkasını görmedi. Türkiye" de terörün her iki kaynağına karşı verilecek | mücadeleyi destekliyecek çok geniş bir cephe- nin kurulması şartları vardı. Ecevit, böyle bir cepheyi yaratma girişiminde dahi bulunmadı. 


hükümet kurulurken kazandığı dokuz bakani dahi yanında tutamamıştır. Aslında Ecevit'in dağıttığı ve desteğini kaybettiği güçler dokuz bakan ile karşılaştırılamayacak kadar büyüktür. 
En önemlisi, Ecevit halkın desteğini hovardaca harcamıştır. Zaten önbirleri Ecevit'in yanına çeken de, halkın o zaman estirdiği özgürlük ve barış rüzgarı değil miydi? | 


yor, tam tersine futınalı bir dönemde bulunuyor. Hükümet, çalkantının ortasında dümensiz ve siyasetsiz baştan kara gitmektedir. Bu | yüzdendir ki, o kendi ellerine kollarına söz geçirmekten dahi acizdir. 


rağına 'basan siyasi güçlerin güvenini yitirmiş bir hükümetin yapabileceği pek bir şey kalmamıştır. Ecevit'in ülkemizi fırtınaların içinden esenliğe ulaştırması artık beklenemez. Ola ki, olağanüstü bir silkelenme ve atılımla bu gidişin yönü tersine çevrilebilsin. 


yalistlere ve Beşinci Kollarına karşı tavır almamak uğruna, hem ülkemizin, hem de kendi partisinin önüne çıkan tarihi bir fırsatı değerlendirememiştir. 


rasiden, halk içinde barıştan ve birlikten yana cesur Siyasetler izleyecek güçlü bir hükümete ihtiyacı vardır. 


sonuna o kadar yaklaşmış demektir. Nasıl MC en aşırıya vardığı yerde yıkıldıysa, CHP —sahte TKP işbirliği de en aşırıya vardığı yerde iflas etmektedir. Yeni bir MC ise, ancak Türkeş'in rüyasında kurulabilir. 


sonunda yaratacak canlılığa sahiptir. 


Prof. Aydın Yalçın 


liği'nin yıkıcı faaliyetlerine ve MHP'nin terörü- ne son vermek, ekonomik buhranı altetmek, çözüm bekleyen meselelerin başlıcalarıydı. Rus Beşinci Koluyla elele vererek acaba bu meselelerden hangisi çözülebilirdi? 


Kıbrıs'ta ve Ege'de barışın en büyük düşmanı. 


Sovyetler Birliği! 


Türkiye'yi "zayıf halka" ilan eden ve Beşinci. 


Kollarının ağzından iç savaş siyasetini ilan eden gene Sovyetler Birliği! 


Ülkemizin daha derin ekonomik buhrana 


yuvarlanmasını ve kargaşalığın alıp yürümesini isteyen: O da Sovyetler Birliği! 


Ecevit ise, bir yandan bütün bu meselelerin 


üstesinden geleceğini iddia ederken, bir yandan da Sovyetler Birliği ile cilveleşmekten ve Rus Beşinci Kolunun elini tutmaktan vazgeçmedi. 


Ecevit hükümetinin, MHP'nin başını çektiği 


terörün üzerine gidebilmesi de, sahte TKP ile her türlü bağa son vermeyi gerektiriyordu. Faşist cinayet ve teröre karşı olan geniş güçler, aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin kışkırttığı teröre de karşıydılar. Terör kaynaklarından birini görmezden gelen, hatta o kaynağı besleyen 

bir hükümetin, diğer terör yuvasının üzerine gidecek gücü bir türlü toplayamayışının temel nedeni de hiç şüphesiz budur. 


MHP'nin başını çektiği cinayet ve katliamla- , 


Hatta Ecevit, hatalı politikası yüzünden 


Türkiye bugün bir istikrar dönemi yaşamı- 


Geniş halk yığınlarının ve ayağı Türkiye top- 


Yazık etmiştir Ecevit! Moskovalı emper- 


Bugün Türkiye'nin bağımsızlıktan, demok- 


Yanlış olan bir şey, ne kadar aşırıya varırsa, 


Türkiye ihtiyaç duyduğu hükümeti eninde 


S 


kimdir? 


el'e karşı Genel Başkanlġa adaylığını koyduğu 
1970 yılına kadar, Genel 
İdare Kurulu üyeliğini sürdürdü. Prof. Yalçın 
1973 Şubatında "tutum 
ve davranışları" gerekçe gösuerilerek AP'den ihraç edildi. 


Aydın Yalçın, 1961' de Milli Birlik Komitesi tarafından Sosyal ve İk- 


KONGRE 


tisadi oİşler Komisyonu Başkanlığına getirildi, ILANI Aynı yıl Yeni Türkiye ISTANBUL 


KADIKÖY H 
YENİ SAHRA 50. 
YIL MAH. 


Partisi kurucuları arasında yer aldı. Yeni Türkiye 


Partiside milletvekilliği GÜZELLEŞTİRME Í görevinde bulunan Ay- VE YAŞATMA 

dın Yalçın, 1964'te AP' f RERNEGI 

ye katıldı, 1964'te AP A | Genel İdare Kuruluna an BASKAN seçilen Aydın Yalçın, seçilmesi | 
1965 ve 1969 yıllarında 4- Çalışma raporu- 
İstanbul ve Ankara'dan E E. 


milletvekili seçildi. Prof. 
Yalçın, Süleyman Demir- 


lunun aklanması 

6- Yeni yönetim kurulunun seçilmesi 

7-Kapanıs. . 

Kongre o 294-1979 Pazar günü Saat 11'de Yeni Sahra mah. İnönü Cad. No:20 Kahvehanede. 


KAYIP— Hacettepe Üniversitesinden aldığım şebekemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Sezai DOĞAN 


Kadiköy 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birekonomiyle kalkınmak 


İktisatçı Mehmet Betil, 15 Nisanda TİKP İstanbul İl Merkezi'nde "Türkiye'de Son Ekonomik * Durum" konulu bir konferans verdi. M.Betil'in 

konuşmasını özetleyerek yayınlıyoruz... 


NCE kısaca dünya 

ekonomisine bir 

göz atalım. Dünya 

ekonomisinde neler oluyor? Dünya ekonomisinin en büyük gücü Amerika çok büyük bir 
gerileme içinde. 1978 
yılında Amerika'nın diş ticaret açığı 28,5 milyar dolar. Türkiye'nin milli gelirine hemen hemen eşit. Amerika'da fiyat artışları yüzde 10 mertebesinde. İşsizlik artıyor, üretimde gerileme var. Birçok sektörde üretim düşüşleri meydana gelmiş. 
Amerika'da 1979 yılı için öngörülen ticaret açığı 20 milyar. Eğer petrol fiyatı 14 dolardan 16 dolara çıkarsa bu açık 29 
milyara, petrolün fiyatı 
22 dolara çıkarsa açık 39 
milyara ulaşacak. Amerika'nın 1978 yılı dış ticaret açığı Türkiye'nin açığından 15 kere daha fazla. 


Şimdi Amerikan ekonomisini ne geriletiyor? 
Amerikan ekonomisini Üçüncü Dünya ülkelerinin yükselen iktisadi mücadelesi, demokrasi ve bağımsızlık Oo mücadelesi geriletiyor. Aslında Amerika'nın hesaplarına bakınca da bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. 
öyle ki, ABD dış ticaret açığını OPEC'in petrol fiyatlarına yapacağı zam- ma bakarak kararlaştırıyor. Üçüncü Dünya. Amerikan Ekonomisinin gerileten esas güç. ABD' nin dış ticaret açığı böylesine bir artış içinc girin: ce doların tekeli de hızlı bir şekilde sallanıyor Dünya para piyasaları allak bullak oluyor. Altın fiyatlarındaki artış da buna bağlı olarak meydana geliyor. 

OPEC ülkeleri, Üçüncü Dünyada bu konuda en hızlı mücadeleyi veren ülkeler durumunda, Zaman zaman yalnizca 


petrollerinin değerinde satılması için mücadele vermiyorlar, petrol ver- 


meme kararı da alıyorlar. 
1973 yılında OPEC'in 
mücadelesini ABD emperyalizminin ve petrol şirketlerinin bir oyunu ola: rak değerlendiren birçok kişi hiç olmazsa şimdi bu mücadeleden gerekli dersleri çıkartmalıdırlar. 


Avrupa'da da buna bağlı olarak benzer gelişmeler görülüyor. İngiltere ve İtalya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri de adım adim bu gerilemenin içerisine giriyor. 

Rusya konusunda pek bir şey söylemeyeceğim. 
Rusya, ekonomik bakımdan oldukça geri bir ülke, Ve ekonomisi de esas olarak gerileme çizgisi içinde. Çünkü kaynaklarını çok önemli ölçüde askeri harcamalara ayırıyor. 
Bu durum halkın satınal- ma gücünü hızla daraltıyor, kuyruklar uzuyor. 
Dünya ekonomisinde esas olan durum bu. 


TÜRKİYE 
EKONOMİSİ 


Türkiye ekonomisine baktığımızda şunu görüyoruz. Bunalım Türkiye ekonomisinde yükseliyor. 


1977 yılında yüzde 20 
olan fiyat artışları 1978' de yüzde 36, 1979'da yüzde 50'yi buldu. Dış ticaret açığı ithalatın azalması nedeniyle 1978 
yılındaki 4 milyar dolarlık düzeyinden 1979 yılında 2,3 milyar dolara düştü, Resmi ithalat- 
ta daralma var. 1978 
yılında 5,2 milyar ithalat 1979'da 4,6 milyar olarak tahmin ediliyor. 
İthalatın gerilemesi nedeniyle Türkiye'de üretim kurulu kapasitenin çok altında gerçekleşiyor. Üretim daralması sonucu piyasaya çeşitli mallar- dan daha az miktarda sürülünce fiyatlar kaçınılmaz olarak yükseldi. İhracata gelince; ihracat 
1978 yılına kıyasla 1,78 
milyar dolardan 2,3 milyar dolara yükseldi. Ayrıca daha önceki yıllarda yapılmış olan stoklarda hızlı bir erime gözleniyor. 1979'da işsizlikteki artış sürerken, döviz darboğazı daha kritik noktalara ulaştı. 


Ancak, döviz darboğazından esas etkilenenler kamu kuruluşlarıyla orta sanayiciler oldu, Çünkü büyük sanayiciler ve lüks tüketim malları ithalatçıları karaborsadan döviz bulmaya devam ettiler, 


DÖVİZ SORUNU 


Dünyada ve Türkiye'- de durum bu, Türkiye'- nin en önemli meselesi olarak önümüzde döviz meselesi görülüyor. Öyle ki, döviz olmadan hiçbirekonomik faaliyet yürütülemiyor. Döviz olmayınca petrol olmuyor Fuel-oil yok, enerji yok. 
Fabrikalar kansızlık hastalığına tutulmuş gibi Ekonomi kansızlık hastalığı çeken bir insanın durumunu andırıyor, Otomobiller benzin kuy ruğunda, vapur seferleri azaltılıyor. Gaz yok, tüpgaz yok. Üretim her alanda aksıyor ve bütün bunların altında yatan neden, döviz darboğazı. 


Bu durum Sovyetler Birliği'ne cesaret veriyor ve Sovyetler Birliği ülkemizi emperyalizmin zayıf halkası olarak ilan ediyor. Ve Türkiye'de Beşinci Kollarına savaş örgütleri kurma talimatı veriyor. Onun da gayesi Türkiye'yi pençesi altına almak, 


Döviz dışa bağımlı ekonominin sembolü haline gelmiş bugün Türkiye’ de. Türkiye'de Türk Lirasının bir kiymeti kalmamış gibi, Türk Lirası itibar'nı yitiriyor. Neredeyse ev sahipieri de kiraları dövize veya altına bağla yacaklar, Türk Lirası hükmünü kaybediyor 


DÖVİZE 
DAYALI 
EKONOMİ 


Dövizin bu şekilde ö nem kazanması da bir te sadüf değil. 1946'dan iti baren Türkiye'nin iktisa 


Bugün önerilen başlıca dört çözüm var: 


Tayvan modeli. Batıyla uzlaşma çizgisi, 


çözümsüzlük çizgisi ve bütün bunlara karşı olan 


devrimci çözüm. 


Dövize dayalı 


tüpgaz yok..." 


di hayatına döviz girmeye başladı. O tarihlerde Amerikan emperyalistleri Türkiye'ye dövize dayalı bir ekonomik modeli kabul ettiriyorlar. Karayolları zinciri ve otomobilcilik, sürekli petrol enerji- si kullanımı bu siyasetin ürünü olarak ortaya çıkıyor. Türkiye ekonomisi 1946'lardan itibaren bu durumuyla dövize bağlanıyor. Türkiye'de olmayan, Türkiye'de yaratılmayan kilit kaynaklara dayalı bir üretim ve tüketim yapısı oluşuyor.Şimdi bugün Amerikan emperyalizminin o yarattığı dövize bağlı bu ekonomi 


tıkanma noktasına gelmiş vaziyette ve Amerikan emperyalizmi yarattığı bu Frankeştayn'ı besleyebilecek güçte değil, 


Hükümetin bu durumda tutumu şu: Gözüne öyle bir gözlük takmış ki, bir gözü yalnız yakını, bir gözü de yalnız uzağı görüyor. Uzağı gösteren gözlüğü sorunların temelinde ancak 1973 OPEC zammını görüyor. "Petrole zam yapıldı. OPEC'in yaptığı Zammı Batı ülkeleri bizim gibi ülkelere aktardılar, bu hale düştük" diyor hükümet, Oy- 


“Ekonomi kansızlık hastalığına tutulmuş gibi. Otomobiller benzin kuyruğunda, gaz yok, 


saki, sorunların kökenine inmek için 1940'lara gitmek gerekir. 1946'da bu dışa bağımlılığın tohumları atılıyor Türkiye'de. 
Diğer yandan da Türkiye içindeki imkanları göremiyor. Türkiye'de petrol var, Türkiye'de akarsu var, Türkiye'de büyük kaynaklar var. Türkiye tarım zenginliği bakımın- dan Avrupa'da üçüncü geliyor. Hayvan varlığı bakımından ise Türkiye dünyada 6. sırada. Çeşitli yeraltı zenginlikleri bakımından da hakikaten çok zengin bir ülke. Ama tabii, emperyalizmle işbirliğini savunan kafalar bu 


Kendi öz kaynaklarımıza dayanmalıyız 


potansiyeli değerlendirmekten yoksundurlar. 


ÇÖZÜM NEREDE? 


Hakim sınıflar içinde ekonomik bunalımdan çıkmak için önerilen belli başlı üç çözüm var. 
Bunların karşısında bir de devrimci çözüm var. 
Bu çözümleri kısaca özetlemek istiyorum. 

Birincisi Tayvan çizgisi. Tayvan ve Güney Kore çizgisi, Bunlar yabancı sermayeye kapıları açalım diyorlar. Çözümün yolunu yabancı sermayeye kapıları açmakta görüyorlar, Gelsin yatırım yapsın ihracatı artırsın, döviz kazandırsın, petrolümüzü çıkarsın, bizi. bunalımdan kurtarsın, Kısaca söyledikleri bu. 
Bunun siyasi yanı,da faşist diktatörlük. Bu çözümü esas olarak savunan MHP ve MHP ile AP'nin birleşmesini isteyen büyük sanayi ve ticaret burjuvazisi, Bu fikir büyük sanayici ve iş adamlarının toplandığı TÜSİAD içinde de bir kısım sanayici tarafından savunuluyor. 
Ancak bu, bugünkü dünya şartlarında gerçekleşebilir bir şey değil. Çünkü ABD Tayvan'dan çekildi, artık o vitrinin camları kırıldı. Güney Kore'den de çekilmek zorunda, Gelişmenin yönü bu, Bu çizginin yaşama şansı yok ama bir maceraya da yeltenebilir. Ancak Sovyetler'e yarayacak bir çözüm olur ve kalıcı olma imkanı yoktur. 


BATIYLA 
UZLAŞMA ÇİZGİSİ 


İkinci çizgi Batı ile uzlaşma, anlaşma çizgisi. 


Bu çizgi, buhranın bütün yükünü halka vurmayalım, paylaşalım mantığını içeren bir tutum izliyor. 
Esas olarak CHP'nin büyük çoğunluğunun ve AP'nin bir kesiminin savunduğu bir çizgi. 

Bunlar, IMF'nin sunduğu reçete karşısında pazarlığı (o sürdürüyorlar. 
IMF Türkiye'den şunları istiyor: Kalkınma hızının düşürülmesi, yüksek oran- da devalüasyonun yapılması, tüketimin kısılması. 
Bütçe harcamalarının kısılması, yatırımların azaltılması, vergi hadlerinde düzenleme yapılması, kamu iktisadi kuruluşları- nın zarardan kurtarılması, Merkez Bankası kaynaklarından kamu finansmanının durdurulması, işçi ücretlerindeki artışın denetim altına alınmasi, taban fiyatlarındaki artışın durdurulması vb. Bu temel konularda uzlaşmayı savunanlar IMF ile pazarlık ediyorlar. Fakat sanki pazarlık etmiyorlarmış kanısını halka verme- ye çalışıyorlar. 


ÇÖZÜMSÜZLÜK 
ÇİZGİSİ 


Üçüncü çizgi yine hakim sınıflar içinde Batı ile uzlaşmaya karşı çıkan çizgi. Türkiye'nin içinde bulunduğu (o darboğazda çözümsüzlüğü hakim kılmak isteyen çizgi. Bu siyaset Sovyet .sosyal-emperyalizminin yolunu açmak, onun arabasına Türkiye'yi bağlamak hedefiyle hareket ediyor. Çözümsüzlük ve kargaşalık yaratma peşinde koşuyor. Bunun savunucuları bugün için CHP içinde ama CHP'li olmayanlar. 
Bunlar bir avuç ama ilerici maskesi taktıkları için peşlerinden iyiniyetli, 


N 


SÜTÜN ÜLKELERİN İSFİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, RİRLESİN! . 


> 


L 


li 


TRESOREYMPZ, 


ROYAUME 


DE BELGIQUE 


"Dövize bağlılık 1948'de başladı ve bugün Türkiye ekonomisinin sembolü haline geldi. 


yurtsever insanları sürüklüyorlar. 


DEVRİMCİ ÇÖZÜM 


Bir de bunların karşısında devrimci çizgi var. 
İktisadi bunalımdan çıkmanın yolunu gösteren devrimci çizgi. Bu çizgi ekonomik bunalımdan çıkışın sahte değil gerçek yolunu halk kitlelerinin önüne koyuyor. 
Emperyalizmin işbirlikçisi büyük sanayi ve ticaret burjuvazisinin ve toprak'ağalarının , feodalizmin ` tepesine inerek bu bunalım çözülebilir diyor. Bu çizgi ekonomik alanda Sovyet sosyal-emperyalizmi ve yandaşlarının çözümsüzlüğü kışkırtan ve körükleyen çizgisine karşı milli ekonomimizin güçlenmesini savunuyor. Bu çizgi siyasi alanda zorbalığa karşı demokrasiyi savunuyor. Bu çizginin önerilerini de dört ana noktada toplamak mümkün. 
Birinci grupta dış ticaretin devletleştirilmesi,bürokrasi, rüşvet ve yiyiciliğe son verilmesi, montaj sanayinin denetim altına alınması ve daraltılması, lüks tüketime yol açan resmi ve kaçak ithalat ve lüks inşaatın engellenmesi, özel oto ithalat ve üretiminin (engellenmesi, ya da kısıtlanması yer alıyor. 

İkinci grupta Seydişehir, İsdemir, Karadeniz Bakır İşletmeleri gibi israfçı ekonomilere, karayolu ulaşımı gibi çözümlere, israfa son verilmesi, sanayide fuel-oil yerine linyit kullanılması, demiryolu ulaşımına ve kitle taşımacılığına ağırlık 


"PEFROL; Türkiye ekonomisinin başka bir darboğazı, Akarsularımız, kömürümüz kullanılamazken Ambarlı Santralı bir günde 300 bin dolarlık petrol tüketerek elektrik üretiyor...” 


verilmesi gibi önlemler yer alıyor 

Üçüncü bölümde dış kredilerin kendi gücüne güven ilkesine tabi olması, yabancı sermayenin, petrolün millileştirilmesi, yeni yabancı sermayenin girişine izin verilmemesi, döviz ihtiyacı yaratan çözümlere son verilmesi bulunuyor. 

Dördüncü bölümde de köklü bir toprak reformu ile ağalık ve tefeciliğin ortadan kaldırılması, vergiyi büyük ticaret burjuvazisi ve toprak ağalığı- nın ödemesi, ücret artışlarının fiyat artışlarının önünde gitmesi savunuluyor. Şimdi bu dört çözüm önerisini sırasıyla inceleyelim: 


NEDEN GEREKLİ? 


Kısaca baktığımızda Türkiye'nin 1975 yılında ticaret hacmi 200 milyar ve Türkiye'de 100 milyarlık dış ticaret hacmini 
14 firmanın. yönettiğini 
görüyoruz. Bunların ihracatla uğraşan kısmı 3600 
firmadan oluşuyor. İthalatla uğraşan 10200 fir- 
ma ise 1978 yılında 270 
milyar liralık giriş ve çıkışı kontrol etmiş. Bunların devletleştirilmesi lazım. Bugün lüks tüketi- mi kısmak, bu kaynakları da kurutmak gerekiyor. 
Ama bunun için hükümetin döviz karaborsası ile mücadele etmesi gerekirken o, örneğin lüks tüketim çerçevesi içinde bedelsiz otomobil ithalatına izin verebiliyor. Bu döviz sıkıntısı içinde otomobillerin Türkiye'ye ithali birçok döviz israfına yol açan bir şey. 


Bir taraftan Türkiye'- nin döviz ihtiyacı büyük, diğer taraftan ekonomi döviz ihtiyacı yaratmaya devam ediyor. Otomobil üretimi, montaj üretimi devam ediyor. Türkiye'de bir otomobil 9600 dolara 
mal oluyor ama, 3000 
dolar karşılığında ihraç ediliyor. Bütün bunlar da döviz kazanmak, ihracat yoluyla döviz kazanmak isteğine uygun olarak yapılıyor. Ama bundan ekonomi döviz kazanamaz. Bazı kesimler kâr eder, fakat bir bütün olarak ekonomi döviz kazanamaz. 


Montaj tekniğine baktığımızda yalnız otomobilde montajcılığın olmadığı görülüyor. Otomobil, kamyon, traktör, televizyon, çamaşır makinası, ilaç, lastik, plastik çeşitli kimya sektörlerinde de montajcılık hakim. 


İsrafçı teknoloji dediğimiz Seydişehir, İsdemir gibi teknolojilere gelince, durum şu: İsdemir'in 
Türkiye'ye maliyeti 9 
milyar lira ve Sovyetler’ den alınan teknik geri. 
Çelik üretimi kapasitesi 
1 milyon ton. Amerika'- 
dan ithal edilen kömür, Brezilya'dan ithal edilen demirle yılda 400 bin ton üretim yapıyor. Bu, birinci fırının kapasitesi ve fii- li üretimi, İkinci fırın da Sovyetlerin öngördüğü kalitede kömür temin edilemediği için ateşlenememiş 


Durum böyle iken Türkiye hakim sınıfları İskenderun Demir Çelik'in kapasitesini 2 milyon tondan 4 milyon tona çıkartmak için Sovyetler Birliği'nden yeni krediler almaya hazırlanıyorlar. Buna benzer bir durum da Karadeniz Bakır İşletmeleri'nde var. 
Bu tesisi kuranlar Amerikan emperyalistlerinin verdikleri kredilerle kurmuş. Bu tesisin kapasıtesi 241 bin ton. 1977 
yılında yaptığı üretim ise 14 bin ton. Bu arada Türkiye bakır ithaline devam ediyor, Ona da döviz ayırmak zorunda, Benzer durum gübre fabrikaların- da da var, Ambarlı elektrik osantraında da çok ilginç bir durum var; bu fabrika petrolle elektrik üretimi için faaliyet gösteriyor. Tek başına yılda çektiği döviz 
120 milyon dolar. 


Dış krediler kendi gücüne güven ilkesine tabi olarak alınmalı diyoruz. 

Türkiye'nin şimdi ye kadar aldığı ve almayı planladığı miktar 25,5 milyar dolar. 
Bunlar emperyalistlerin uygun gördüğü alanlara yatırılmış kaynaklar, Gelmişler Türkiye'de biraz karayolu kuralım demişler, ancak otomobilciliği körüklemişler. Çeşitli alanlarda kendi kaynaklarına,Türkiye'nin zenginliğini akıtmaya yarayacak alanlara yatırmışlar. Bu kredilerin kendi gücüne güven ilkesine tabi olması ve Türkiye'deki kaynakları harekete geçirecek tarzda kullanılması gerekiyor. Yabancı - maye konusunda göri müz şu: Yabancı sermaye Türkiye'de örneğin Güney Amerika'da olduğu kadar güçlü değil, fakat 


kilit noktalara hakim. 
Montaj, kimya ve ilaç sanayinde etkili. Petrolü ele geçirmiş. Petrol alanlarını petrol çıkaracağım diye kapatmış. 
Türkiye'nin en verimli 


petrol yatakları bunların elinde. Yabancı sermayenin millileştizilmesi gerekiyor. 


Toprak meselesine gelince, Türkiye hakim sınıflarının toprak konusundaki görüşleri şu: Teknik imkan çoğaltılarak Türkiye'de tarım meselesi çözülebilir deniyor. 
Yani çiftçi, daha fazla gübre kullansın, daha fazla traktör kullansın, daha fazla ilaç kullansın, daha çok gelişmiş tohum çeşitierini kullansın, o zaman Türkiye'de verim artar diyorlar. Oysa toprak reformu yapılmadan, toprak dağıtımı olmadan Türkiye'de tarım üretimi artmaz. Artması mümkün değil. Eğer artsaydı bu artış şimdiye kadar sağlanırdı. Belli bir artış vardır ama, bu tarım kesiminin sağlıklı büyümesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmamıştır. 


Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Bütün bu söylediklerimizden anlaşılabileceği gibi kendi özkaynaklarımıza yönelme- den ve onları değerlendirmeden, dövize dayalı bir ekonomiyle kalkınınamızı sağlamak mümkün de gildir 


